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DİYANET İŞLERİ DASAANLIĞI YAYINLAN 


Orucu anlamanın en iyi yolu hikmetleri üzerinde düşünerek yerine getirmektir. Bu ise oruç hakkında bilgi dağarcığımızı zenginleştirmekle mümkündür. Kitap, okuyucunun ufkunu açıyor ve orucun hikmet derinliklerinde gezintiye çıkarıyor, orucun barışla buluştuğu nokta olan bayramı ve orucun ödülünü takdim ediyor. 
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aşı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş olan ramazan ayı, hayatlarımıza dokunmaya, inanç ve ibadetlerimize dirlik ve heyecan kazandırmaya geldi yine. Müslümanlar için ramazan sadece bereket ve ibadet ayı değil, aynı zamanda bir muhasebe mevsimidir. 


İnsanların gönül ve düşünce dünyalarını ilmek ilmek işleyen, onların tutum ve davranışlarını sessizce, bir uçtan bir uca değiştiren, olgunlaştıran İslam, ibadetler vesilesiyle müminlerde Hz. Peygamber'in şahsında tezahür eden üstün ahlakın kök salıp yerleşmesini amaç edinir. Ramazan da bu amaca hizmet eden, kulluğun kemale ermesi hususunda içinde ilahi fırsatlar barındıran aylardandır. Bazı zaman ve mekânların insanı etkilemesi, insana dokunması o zaman ve mekânın manevi yoğunluğundan ötürü, hızlı ve derin şekilde cereyan eder. İşte ramazan ayı bütün Müslümanların kapısını, yıl boyu alınan yaraların, düşülen gafletlerin ve gönül yorgunluklarının iyileştirici bir rüzgârı olarak çalar. Bir ay boyunca geçip başköşeye kurulur. Herkes onun diriltici rayihasından payını alır. Çünkü yemek düzenimizden tutun davranışlarımıza varıncaya kadar bir dizi değişim onunla birlikte mümin kulların yaşamlarına dâhil olacaktır. Kul ile Rabbi arasında çok özel bir ibadet olan oruç, müminlerin mabetlerine, hanelerine hatimleri, nafile ibadetleri, hayır hasenatı ve zekâtı da getirir. 


Cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı (Buhâri, Savm, 5.) 
hak ile batılı birbirinden apaçık ayırmanın bir delili olarak Kur'an-ı Kerim'in indirildiği (Bakara, 2 /185.) bu mübarek ayı oruçla geçirenlerin bütün günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir. (Buhâri, Savm, 5.) 


Ramazan aynı zamanda infak ayıdır. İnsanlar sadece manevi açıdan değil maddi açıdan da kendilerini bir muhasebeye çeker; zekât ve fitrelerini verir, maddi olanaklarını çevrelerindeki fakir ve düşkünler için seferber eder. İslam bu ve benzeri hassasiyetleri inancın temel bir pratiği olarak yaşamın içine dâhil etmiş; cömertlik, diğerkâmlık ve merhamet Müslümanların dünyanın dört bir yanında kurdukları medeniyetlerin taşıyıcı sütunu olmuştur. Bu yüzden ülkemizde ve İslam âleminde ramazanı ihya etmenin bir yolu da infak seferberliği içinde olmaktır. 
Herkes imkânları takatince, Cenab-ı Allah'ın kendisine bahşettiği nimetlerden başka insanları da yararlandıracak ve böylece ümmet olmanın anlamı pekişecektir. 


Bu ay Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği ramazan teması doğrultusunda “İnfak Medeniyeti” dosyasıyla huzurlarınızdayız. Bu sayımızda Prof. Dr. Mehmet Ünal, “İnfak: Sevdiğimiz Şeylerden Verebilmek”; Mustafa Irmaklı, “İyilik Medeniyetinin Yeniden İnşası”; Dr. Muhlis Akar, “Zekât: Kulluğun Göstergesi, Canın ve Malın Sigortası”; Doç. Dr. Halil Altuntaş, “İnfak Edelim Ama Neyi?”; Cafer Tayyar Doymaz, “Açın Gönül Kapılarınızı, On Bir Ayın Sultanı Geliyor”; Dr. Mehmet Nur Akdoğan, “Ramazan ve Oruç”; Osman Kılınç, “İnfak Adabı”; Hilal Ceyhan Köksal, “Ramazan Sevinci, Cömertlik Rüzgârı” yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundular. Söyleşi konuğumuz ömrünü Kur'an öğretimine adayan Dr. Mehmet Ali Sarı Hocamız. 


Bu vesile ile ramazan ayının ülkemize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini; dünyaya merhamet, kalplerimize ihlas tohumları saçmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. 


Dr. Fatih Kurtt 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aittir. Diyanet Aylık Dergi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayım organıdır. 
Dergide yayımlanan yazı, konu, fotoğraf ve diğer görsellerin her hakkı saklıdır. 
İzinsiz, kaynak gösterilmeden her türlü ortamda alıntı yapılamaz. 
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Saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte, aynı zamanda çeşitli zaaflarla yüklü bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlu, yeryüzü serüveninde hayatını idame ettirmek için maddi ve manevi yönden başkasına ihtiyaç duyan bir varlıktır. 


Bu durum, insanlar arası ilişkilerde karşılıklı yardımlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Dünya ve ukba rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in; “...Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece üstün kıldık...” (Zuhruf, 43/32.) ayetiyle tahkim edilen bu husus, sosyal bir varlık olan insanın toplum içerisinde yaşamasının tabii neticesidir. Hâl böyleyken, madde ve mana ilişkisini makul bir bütünlük içerisinde ele alarak insana dünyada asil bir yaşayış, ahirette de sonsuz huzur vaat eden ideal hayat nizamı İslam, özellikle zayıfları, güçsüzleri, kimsesizleri, yetimleri, yoksulları himaye edecek kurallar getirmiş, onların toplumla bütünleşmelerini sağlamak ve yaşam zorluklarını iyileştirmek için gerekli önlem-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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


İNFAK VE YARDIMLAŞMA 


leri almıştır. İslam'ın hedeflediği toplumun en bariz özelliklerini de açıkça ortaya koyan söz konusu boyut, Müslümanlar açısından bir iman ve kulluk sorumluluğudur. Nitekim Kur'an ve sünnetten neşet eden bu ideali özümseyen Müslümanlar, bu üstün anlayışı, asırlardır devam eden pratiklerle gündelik hayatın bir parçası olan tabii davranışlar hâline getirmişlerdir. Söz konusu husus derinlemesine incelendiğinde, mülkün yegâne sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın muradının bu doğrultuda oldušu görülecektir. Zira Yüce Allah, nimetlerle lütufta bulunduğu kuluna, faydalandığı her şeyde ihtiyaç sahiplerinin de tasarruf yetkilerinin bulunduğunu bildirmiş ve onlara bu imkâ- nın sağlanmasını emretmiştir. 
“Mallarında (yardım) isteyen ve (iffeetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.” (Zâriyât, 51/19.) ayeti de sözü edilen hususu açıkça beyan etmektedir. 


Toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin tüm boyutlarıyla korunması konusunda gündeme gelen “infak” kavramı, öncelikle insan olmanın gereği bir eylemdir. 





Çünkü Rabbimizin, katından lütuf olarak zengin kıldığı bir kimsenin, maddi ihtiyaçlarını temin etmede doyum noktasına ulaşmasından dolayı dünya üzerinde bir anlam problemi yaşaması imkân dâhilindedir. 
İnsanoğlunu bunalıma sürükleyip dinin hedeflediği istikametten alıkoyabilecek bu menfi durumu, ancak yardımlaşma, paylaşma ve infak ahlakı, manevi tatmin duygusuna, vicdan huzuruna dönüştürecektir. Bu bağlamda, her durumda oldušu gibi infak ve yardımlaşma hususunda da bizlere bir bilinç, farkındalık ve en güzel örneklik bırakan Hz. Peygamber (s.a.s.), kişinin aşırı mal hırsını frenleyecek, onu başkalarının sıkıntılarını paylaşarak huzur bulacak bir ruh ve zihin yapısına kavuşturacak evrensel ilkeler ve eşsiz reçeteler getirmiştir. Nitekim “Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır.” (Buhâri, Zekât 18.) buyurarak infak eylemine beşeri ve sosyal yönden ideal bir fonksiyon yüklemiş ve müminleri Allah'ın rızasını elde etmede herkesin kazanacağı bir hayır yarışına sokmuştur. Bu meyanda Rabbimiz de müminlerin kulluk yolcuğundaki motivasyonunu 


artırmak için; “Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. 
Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” (Bakara, 2/265.) ayetiyle emsal getirip infakın sadece bir iyilik eylemi olmayıp kulluk vazifesi olduğuna dikkat çekmiş ve bu görevi başarıyla yerine getirenlerin elde edeceği bereketli mükâfata işaret etmiştir. 


Kişinin sahip olduğu maddi ve manevi her tür nimetten başkalarını da yararlandırmanın ifadesi olan infak; medeniyetimizin ve Müslüman hayatının en önemli tezahürlerindendir. Zira bilgi, hikmet ve marifet rükünları üzerine oturmuş, iman, kulluk ve güzel ahlakla tezyin edilmiş İslam medeniyeti esas itibarıyle bir infak medeniyedir. Bu çerçevede; “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz...” (Âl-i İmrân, 3/92.) ayetini kuşanan her bir Müslüman, infakı ahlakın ve medeniyetin kurucu değerleri arasında görmüştür. "... İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. 
Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın...” (Mâide, 5/2.) 
ayetiyle toplumsal iyilik bilincini özümsemiş ve İslam düşüncesini insanlığın umut ve ufuk merkezi hâline getirmiştir. Bu yönüyle infak, medeniyetin varık sebebi ve toplumsal hayatta yüce dinimiz İslam'ın temsil yönünü oluşturan mühim bir şiardır. Dolayısıyla Müslümanlar yardımlaşmayı ve infakı hayatlarının merkezine yerleştirmiş, 


sahip oldukları ilmi/iktisadi birikimlerini her daim başkalarıyla paylaşmış ve bu asil eylemi asla tahakküm aracı hâline getirmemişlerdir. Bu itibarla İslam medeniyeti, vermenin hazzına ulaşmış insan topluluklarının var ettiği değerler bütünüdür. 
Aksi takdirde, bu duyguyu idrak edememiş, cimriliğe saplanmış, israf ve lüks çıkmazında debelenen fertlerden oluşan bir toplumun dünyaya huzur ve güven veren bir müktesebatı var etmesi imkânsızdır. Bu meyanda, yeryüzünü imar etme görevini hakkıyla yerine getirmiş eslafımızın varisleri olarak iktisadi infakın yanında bilgiyi elde etme, güncelleme ve nihayetinde ahlaka dönüştürüp infak etme hususunda da muhkem ve sürekli bir bilinci oluşturmamız elzemdir. 


Herkese imkânı nispetinde iyilikte ve yardımda bulunma duygusunu  tattırıp o sekineti takdim eden ve nihayetinde bireyi takvaya, toplumu da 5οςyal ve iktisadi açıdan şahikaya ulaştıran infak, Yüce kitabımız Kur'an'ın ana konusunu teşkil eden tevhit ve Allah'a ibadetle birlikte ana-babaya iyilik etmenin devamında, insanı istenen hedefe ulaştıracak iyi işler cümlesindendir. İnfak duygusu, insandaki ulvi hislerin harekete geçmesinin, nefsin tezkiyesi- nin, zihin ve gönlün hakikate açılmasının ve böylelikle insan-ı kâmil olmanın değerli vesilelerindedir. Fakat dünyevileşme ve bireyselleşmenin hayatı kuşattığı, vahdet şuurunun örselendiği, tüketimin kendini ifade biçimi olarak görüldügü, maddiyat düşkünlüğü, güç ve çıkar tutkusunun, özenti ve gösterişe dayalı hayatların öne 


BAŞYAZI 


çıktığı günümüzde; insanlığın sürüklendiği sonu gelmez arzu, istek ve ihtiraslar, infak ve yardımlaşmanın önündeki en zorlu engellerdir. Bu sebeple, insanın dünyasıyla ilişkisini doğru şekilde anlamlandırması ve güzel ahlak ile kemale ulaşması için infak eşsiz bir fırsattır. Öte yandan bu İslami düstur, insanın kendinden eksilterek başkasını tamama erdirme boyutuyla, kişiyi Yüce Allah'ın eliyle dünya ve ahiret selametine sevk eden muazzam bir imkândır. Allah Rasulü'nün; “Müslüman Müslüman'ın (din) kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline vermez (himaye eder). Her kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim de bir Müslümanın bir sıkıntısını giderse, bu sebeple Allah da onun (bu iyiliği) sayesinde kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir...” (Buhâri, Mezâlim, 4.) 
ifadesi de vurgulanan hususu açıkça teyit etmektedir. 


Bu noktadan hareketle ifade edelim ki nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan, sürekli ve kuşatıcı bir kardeşlik zemini oluşturarak ibadet, kültür ve medeniyet yaşantımıza sayısız güzellikler katan mübarek Ramazan ayı infak, yardımlaşma ve paylaşmaya dayalı mutedil bir hayatı merkeze almak, derinlikli ve kapsamlı bir muhasebe ile hatalardan kurtulmak için eşsiz bir fırsattır. Bu vesileyle rahmet, mağfiret ve kurtuluş iklimi Ramazan ayının bütün müminler ve insanlık için gerçek anlamda iyiliğe ulaşma adına daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşasına vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ediyorum. m 
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“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. 
Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i imrân, 3/92.) 
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παν için gelmişiz bu 

fani dünyaya. Yaradan 

varlığından ve birliğinden gönderdiği elçilerle haberdar etmiş bizleri... 
Mutlaka her şeyden deneneceğimizi hatırlatmış bizlere. 
Sadece “inandık” demenin yetmediğini duyurmuş. Değer verdiğimiz uğrunda mücadele ettiğimiz tüm maddi ve manevi kıymetler dünyasından sorumlu tutmuş bizleri... Tüm bunların bizlerin imtihan kalemine dâhil o edildiğini o hatırlatmış. 
Varlığın tümü kendisinin oldugu hâlde yapmış bunu. Vahyin ilk temsilcileri bu bağlamda imani duruşları ile çok farklı bir refleksi gösteren kimseler olmuşlar. Âl-i İmrân suresinde yer alan “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. 
Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i İmrân, 3/92.) mealindeki ayet indiğinde bunu açıkça görmekteyiz. İnen bu ayet karşısında “birr”e erişebilmek için kimisi atını satarak tasadduk etmiş kimisi de çok kıymetli olan Medine'deki hurma bahçesini bu uğurda verebilmişti. (İbn Kesir, Ebu'l-Fidâ, Tefsiru'l-Kur'âni"l-Azim, Dâru Tayyibe, 1420/1999, TI. 72.) Sevmek vermekten ve feda etmekten geçiyordu. İnfak da aslında en sevgili için sevdiklerinden vererek bu sevgiyi gösterebilme çabası değil miydi? Yüce Rabbimiz, mal ve mülk adına bizim zannettiğimiz her şeyin aslında bize emaneten ve muvakkaten verildiğini, vakti ve zamanı gelince bizimle beraber onların da el değiştireceğini haber verir. (Hadid, 57/11.) 


Yüce Rabbimize sevgimizin farklı amellerde sergilendiği şu ramazan günlerinde, başta tuttuğumuz oruç ibadeti yanında zekât ve sadaka-i fıtr gibi mali amellerimizle (o Yaradan'ımıza daha bir yakın olduğumuzu hissediyoruz. Çünkü bu günler rahmet ve merhametin yoğun ve sağanak olarak yağdığı bir zaman dilimidir. Bağışlanma ve affa nail olarak bayrama erişme fırsatının olduğu bir mevsimden söz ediyoruz. 


Bu yazımızda ele alacağımız “infak” kavramı, Yüce Kitabımızın birçok yerinde konu edilen başta zekât olmak üzere sadaka, karz-ı hasen ve birr gibi diğerleriyle benzer anlamlarda kullanılan önemli kavramlardan birisidir. Belirtmek gerekir ki zekât, Müslümanlara ait zorunlu mali farizayı ifade ederken (Bakara, 2/43,83,110.) 
sadaka ve infak gibi kavramlar daha geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Kur'an'da infak, mümine dair onu değerli kılan meziyetlerden olarak türevleriyle birlikte 70'ten fazla yerde geçer. Sözlükte (malı) tüketmek, bitirmek, harcamak, (elden) çıkartmak gibi anlamlarda (Nefaga/İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, XIV.242-243.) kullanılan infak kavramı, terim olarak Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla kişinin kendi servetinden harcaması, muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunması” olarak tanımlanır. 
(Krş; el-Cürcâni, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed b. Ali Ebu'I-Hasen el-Huseyni, (thk. İbrahim el-Enbâri), et-Ta'rifât, Beyrüt, 1407/1987, 
5 62.) 
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Bu kavramın içine, kişinin yakın ve uzak tüm akrabalarına, eşine-dostuna ve tüm ihtiyaç sahiplerine faydası olan, mal, mülk gibi maddi katkılarda bulunması girdiği gibi manevi değere karşılık gelen makam, ilim, nasihat, yol gösterme çabaları da girebilmektedir. Bu bağlamda Râğıb el- İsfehani, mal dışında (manevi) değeri olan şeylerle yapılan çabanın da infak kavramı içinde olduğunu söylerken (Râğıb el-Isfahâni, Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredât, Mısır, 1381/19615. 
502.) Hamdi Yazır da bu anlamı, ihtiyaç sahiplerine kişinin sahip olduğu makamdan, ilimden, nasihatten, nefse hizmetten, hatta saygı-sevgi ve selam türünden yaptığı her hayrın da infakın manevi kapsamı içinde olduğunu söyleyerek açıklar. 
(Elmalılı, M. Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşriyat, 1979, 1,192 vd.) 


İslam bilginlerinin açıklamalarına göre infakın, vacip olanı da vardır, tatavvü” (nafile) olanı da vardır. İnfakın ve ondan türeyen nafakanın asıl anlamı, kişinin malından değişik şekillerde harcayarak yaptığı bir çıkartmadır. Lakin bu temel anlamı yanında farklı ayetlerde bu kavram, farz olan zekât manası ve (nafile olan) sadaka anlamı yanında, din yolunda yapılan tüm çaba ve gayretlere, eşler için yapılan harcamalara, (malın tükenip harcanmasıyla ortaya çıkan) fakirliğe ve bizlere bahşedilen rızka karşılık gelecek şekilde de kullanılmıştır. (ed-Dâmegâni, el-Vücüh ve'n-Nezâir, II. 246-247.) 
Dahası, başkalarına bildiklerini öğretme yolunda yapılan çabalar bile infak yolunda bir kıymete karşılık gelmektedir: “Muhakkak ki, kendisine ulaşılmayan, (insanlara anlatılmayan) ilim, infak edilmeyen (harcanmayan) hazine gibidir.” 
(Darimi, Sünen, I. 148.) 


Yazımızın bu kısmında Kur'an'ın yoğun bir şekilde işlediği infak ibadetine dair bazı ahlaki ilkeleri kısa başlıklar halinde vermeye çalışacağız. 


İnfak müminlere ait vasıflardandır 


Kur'an'ın genel ayetlerine bakıldığında müminlerin vasıflarının içerisinde onların gayba inanan imani duruşları akabinde namazlarını kıldıkları ve kendilerine verilen maldan infak ettikleri ifade edilir. Bu ayetlerin bir kısmının Mekke diğer kısmının ise Medine döneminde nazil olması dikkat çekicidir. Bu, zekât emri gelmeden önce de onların genel anlamda infaka teşvik edildiklerini göstermektedir. Ayetlerde şöyle buyrulur: 


"(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar” (Bakara, 2/3); “Namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar.” (Enfal, 9/3); “Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli-açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu (cennet) sadece onlarındır.” (Rad, 13/22.) 
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Kur'an'ın genel ayetlerine bakıldığında müminlerin vasıflarının içerisinde onların sayba inanan imani duruşları akabinde namazlarını kıldıkları ve kendilerine verilen maldan infak ettikleri ifade edilir. 





Benzer ifadeler cennete girecek olan muttaki müminin vasıfları arasında da yer alır. 
(Bakara, 2/177; Âl-i İmrân, 3/134.) 
Bu veriler, infak ve tasaddukun bizim dindarlığımızı öne çıkartan temel meziyetlerden birisi olduğunu göstermektedir. Yapılan iyiliğin kötülüğü imha ettiğini hem Kur'an'dan hem Sevgili Resul'den öğrenmekteyiz. (Hud, 11/114; Müsned, VI.189; Taberani, Süleyman b. Ahmed, el-Mu'cemu'l-Kebir, Tah: Hamdi b. Abdulmecid, Musul, 1983, XX/175.) İyilik ve birr olarak sadace mali bir harcamanın kastedildiği de anlaşılmamalıdır. Hz. Peygamber'in hadislerinde infakın ve sadakanın kapsamı o kadar geniş 


tutulmuştur ki bilinen zekât, sadaka-i fitr, kefaret ve adak gibi ameller dışında sıla-i rahim (Nesal, Zekât, 82; et-Tirmizi, Zekât, 26; İbn-i Mâce Zekât, 28.), borçluya mühlet vermek gibi manevi yardımlar da bu kapsam içinde görülmüştür. Bunun dışında, güzel bir söz söylemek (Buhâri, Edeb, 34, Sulh, 11; Müslim, Misafirun, 84, Zekât, 56; Ebu Davud, Tatavvü, 12.), yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmak (Ahmed b.Hanbel, II, 328), kişilere yol göstermek, selam vermek ve verilen selamı almak, tebessüm etmek (Tirmizi, Birr, 36 (1967); Ebu Davud, Edeb, 68.) gibi farklı çabalar bile bu güzel amellerin arasında degerlendirilmiştir. 


İnfak, cimriliğe karşı korunmaktır 


Sahip olduğumuz mal, servet ve diğer dünyalık şeylerin bize cazip geldiği ve nefsimizin hoşuna gittiğine kuşku yoktur. 
Yaratılıştan tüm bunlara karşı bizde ayrı bir meyil ve teveccüh vardır. Yüce Rabbimiz, kişinin mala olan düşkünlüğüne özellikle vurgu yapar ve “Siz malı da çok seviyorsunuz.” 
(Fecr, 89/20.) buyurur. Mala ait bu fıtri temayül insanda yaratılıştan kendisine yüklenmiş hallerdendir. Kur'an, insan nefsinin, kıskançlık ve cimrilik gibi bencil duygulara hazır (elverişli) bir şekilde yaratıldığını söyler. (Nisa, 4/137; İsra, 17/100.) Ancak bu hâlden kurtulmak da bizim için mümkün kılınmıştır. İç dünyamızda bulunan ve şeytanın bir ayartma 


aracı olarak kullandığı cimrilik duygusuna karşı bizlerin “infak” yeleği ile düze çıkmamız ve kurtulmamız mümkündür. 
Kişi infak ile nifaktan kurtulabileceği gibi nefsinin cimriliğine karşı başarıyı elde edebilecektir. Kuşkusuz bu da bizim sınav dünyasında vahye tabi olmamızla, maddi şeylere karşı benliğimizin arındırılmasıyla ve kalbimizin tasfiyesi ile gerçekleşebilir. 
Yüce Rabbimiz bu nedenle “O hâlde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” 
(Teğabun, 64/16.) buyurmuştur. 
Yüce Rabbimiz, Hz. Peygamber'e kucak açan Medineli ensarı överken onların kendileri muhtaç olsa da kardeşlerini öz nefislerine tercih eden kimseler olduklarını (ki buna isâr denir) söyler. İşte bu meziyete sahip ensar için “...Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Haşr, 59/9.) buyurur. 


İnfak kârlı bir ibadettir 


Her ibadet için bizlere sonsuz rahmetinden lütufta bulunan Yüce Rabbimiz, yapılacak bir infak karşısında kişinin ihlas ve samimiyetine göre bir ihsanda bulunacağını müjdelemektedir. Ayetlerde bu ecir ve sevabın bire karşı ona hatta yedi yüze kadar çıktığı bildirilmektedir. (En'am, 6/160; Bakara, 2/261,274.) Bir başka ayet gru- 


bunda Yüce Mevlamız, rızası için verilecek her bir sadakayı kendisine verilmiş bir borç (karz-ı hasen) olarak kabul etmekte ve bunun karşılığını kat kat ödeyeceğini müjdelemektedir. (Bakara, 2/245; Hadid, 57/18.) Konu ile alakalı Bakara suresinin 245. ayeti indiğinde sahabeden Ebu Dahdah, Hz. Peygamber'e gelmiş ve “Ya Resulüllah! Allah bizden borç mu istiyor?” diye sormuş, Peygamber Efendimiz de, “Evet, ya Ebu Dahdah, Allah borç istiyor.” deyince Ebu Dahdah Hz. Peygamber'e elini uzatmasını istemiş ve Resulüllah'ın elinden tutarak, “Ben bağımı Allah'a borç (karz-ı hasen) olarak veriyorum!” diyebilmiştir. (Taberi, Câmiu'l-Beyân, V.283.) 


Benzer şekilde Tevbe suresinin 111. ayeti ve bu ayete karşı sahabenin gösterdiği tepki çok manidardır. İlgili ayette Kur'an, “Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır.” 
(Tevbe, 9/111.) buyurur. Bu ayetin sebeb-i nüzulü konusunda bir olay anlatılır. İkinci Akabe Biatı'nda ensardan yetmiş kişi Hz. Peygamber'e iman edip kendisine biat etmek üzere Akabe mevkiinde buluşmuşlardır. Ensarın sözcüsü olan Abdullah bin Revâha (r.a.), Nebi'ye (s.a.s): “Kendin için ve Rabbin için bizden ne istiyorsun?” diye sormuştur. Hz. 
Peygamber de buna cevaben, “Allah'a ibadet etmenizi ve hiçbir şeyi O'na şirk koşmamanızı, kendinizi ve malınızı nasıl koruyorsanız beni de öyle korumanızı istiyorum.” 
buyurmuşlardır. Abdullah, “Bunu yaparsak karşılığında ne vardır?” diye sorduğunda Resulüllah (s.a.s.) “cennet” demiştir. Abdullah “O zaman bu ne güzel alışveriş. Biz bu sözleşmeyi ne bozarız ne de bozulmasına müsade ederiz.” 
diye karşılık vermişlerdir. (Taberi, Câmiu'l-Beyân, XIV.499-501) Bu haberde dikkat çeken husus, malın ve canın Allah'ın rızası yolunda kullanılmasının karşılığının “Cennet” olmasıdır. Ayette açıkça ifade edildiği üzere, kulunun canına ve malına karşılık Yüce Yaradan, “cennet”i ona bedel olarak vermektedir. 


Burada infakın hazzını tatmış Sevgili Peygamber'imizin kendisine hediye gelen balı bile kaşık kaşık sahabeye dağıtmış olması (İbni Mâce, Tıb, 7.), gece olmasına rağmen elinde bir miktar nakit parayı infak edememenin rahatsızlığı ile uykusunun kaçması (Ahmed, VI, 293.), kesilen koyun dağıtıldıktan sonra geriye ne kadar kaldığını sorduğunda “Sadece ön kolu kaldı Ya Resulallah.” 
cevabını aldığında eşi Hz. Αἱşe'ye, “Desene, ön kolu hariç gerisi bizim oldu.” (Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyame, 35.) demesi ne büyük bir idrak hâlidir. 


Yüce Rabbimizden niyazımız, hayatını tüm benliği ile kendisine adamış bir duygu ve iman bilincini bizlere nasip eylemesidir. Amin. m 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iladın yedinci asrında, hayatın zulüm ve haksızlık girdabına hapsedildiği, merhametin kaybolmasının insani değerlere maliyetini, şairin; “dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi” diye tarif ettiği bir cahiliye dönemi, mülkün yegâne sahibi, âlemleri yaratan ve yöneten Allah'ın, son vahiy ve peygamberle tarihin akışına müdahâle etmesiyle çeyrek asırlık bir sürede, bütün insani ilkelerin ve ahlaki değerlerin şahika örneklerinin yaşandıδι asrısaadete dönüşmüştür. 
Bedevi bir toplumda başlayan hakikat mücadelesiyle kısa zamanda tevhit, adalet ve güzel ahlakın hâkim olduğu bir medeniyet inşa edilmiştir. 


Bu manada İslam'ın Mekke Dönemi, Müslüman ahlakının ve mümin kişiliğinin ilmek ilmek dokunduğu, iman ve kulluk bilincinin Allah'ın elçisinin ve hak davanın yanında sarsılmaz kalelere dönüştüğü ve İslam medeniyetinin sağlam temellerinin atıldığı örnek bir dönemdir. Âdeta cennetten bir dönemi çağa taşıyarak asrısaadeti yaşatan ve cennetle muştulanan güzide insanların ahlak ve karakterinin inşa edildiği Mekke döneminin hakikat mücadelesine bakıldığında iki ana boyut dikkat çekmektedir. Birincisi, insanın Allah ile ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen, onu kula kulluktan kurtararak gerçek özgürlüğe eriştiren tevhit mücadelesidir. 
Putları ve bütün sahte ilahları terk ederek sadece Allah'a kulluğa davet eden ayetler bunun açık şahididir. İkincisi ise, insanın diğer insanlarla, toplumla, evren ve eşya ile iliş-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İslam'ın Mekke Dönemi, Müslüman ahlakının ve mümin kişiliğinin ilmek ilmek dokunduğu, iman ve kulluk bilincinin Allah'ın elçisinin 

ve hak davanın yanında sarsılmaz kalelere dönüştüğü ve İslam medeniyetinin sağlam temellerinin atıldığı örnek bir dönemdir. 





kisini hakkaniyet çerçevesinde belirleyen, adalet ve güzel ahlak mücadelesidir. Zira tevhidi öteleyerek insanın Rabbiyle ilişkisini zedeleyen, temel insanlık değerlerini suistimal ederek insanın huzurunu bozan ve gelecek umudunu karartan cahiliye toplumunu ikaz eden ayetlere baktığımızda cahiliyenin enkazını ve İslam'ın hayat veren dünyasını açıkça görmekteyiz. 


Mekke'yi yaşanmaz hâle getiren, insanı sömüren, sıradanlaştıran ve köleleştiren anlayışın altında yatan temel dürtülerden birisi de; insanın dünyaya, mala ve zenginliğe olan düşkünlüğünün azgınlıga, anarşiye ve sömürüye dönüşmesidir. Kıyamete kadar insanlığa kötü ve hazin bir örnek olarak tanıtılan ve adına müstakil sure tahsis edilen tek isim olan Ebu Leheb'in en büyük yanılgısı servetine aşırı güvenmesi, hayatını ve tavırlarını tamamen menfaati doğrultusunda kullanması ve daha çok kazanma hırsına yenik düşerek yanındaki peygamberi, insafı ve merhameti reddetmesidir. Allah, onun zelil oluşunu, onun gibi davrananların helak olmaya mahküm oluşunu, malının ve kazancının ona hiçbir faydasının olmadığını, dahası 


ahirette alevli bir ateşe çarptırılacağını ve azgınlığında ona destek olanların da aynı kaderi paylaşacağını mücessem bir örnek olarak göstermektedir. 
(Tebbet, 111/1-5.) 


Cahiliye toplumlarının ve dönemlerinin en bariz özelliklerinden birisi servetin belirli ellerde ve alanlarda toplanmasıdır. Böylece mutlu bir azınlık kurdukları sistem ile çoğunlugun emek ve alın terini gasp etmek suretiyle her geçen gün servetlerini katlayarak çoğaltmakta, güçlendikçe sıradan kitleleri kendisine daha çok mahküm etmektedir. Bu zalimce tavrın sahipleri bütün hayatlarını daha çok mal biriktirmek üzerine kurgulamakta, mütemadiyen servetini listeleyerek kendini tatmin etmekte ve en vahim hata olarak malının kendini ebedi kılacagını zannetmektedir. Her şeyi ifsat eden ve hayatı yaşanmaz hâle getiren bu hastalıklı tavrın sahipleri dünyada yaşayacağı büyük aldanışın yanında ahirette de tarifi imkânsız bir azaba düçar olacaktır. (Hümeze, 104, 1-9.) 


İslam'ın hayat veren ilkelerine amansız bir düşmanlıkla karşıık veren, Hz. Peygamber'e ve ilk müminlere Mekke'yi yaşanmaz hâle getirenlerin en bariz özellikleri, zenginliğiyle övünen, servetiyle kibre bürünen, fakirleri, yetimleri, kimsesizleri asla gözetmediği gibi onları köleleştiren ve sömüren, toplumda kendine izole hayatlar kurmuş kimseler olduğu görülmektedir. Bunun karşısında ise sahip olduklarını iyilik vesilesi yapan, paylaşmaktan huzur duyan, yardımlaşmayı ahlak edinen ilk Müslümanlar vardır. 
Zira Mekke döneminde nazil olan ayetler mütemadiyen sadece Allah'a kulluk ve tevhide davetle beraber, insana, evrene ve bütün varlığa mümince bakmayı, merhametle yaklaşmayı, temel haklara saygıyı, köleleri özgürleştirmeyi, nimeti paylaşmayı, hak yememeyi, kimsesizlere, çaresizlere, yoksul ve yoksun bırakılmışlara, yetim ve miskinlere sahip çıkmayı emretmektedir. Nitekim Mekke döneminde Müslümanlar maruz kaldıkları acımasız işkenceler ve her türlü baskılar karşısında söz konusu ahlaki ilkelerden asla vazgeçmemişlerdir. 


Yetimi öteleyen, yoksulu gözetmeyen gösterişçi bir dindarlık anlayışının Allah katında asla muteber olmadığını, (Maun, 107/1-7.) Müslümanların yaşadığı dünyada açlığın, sefaletin, korku ve endişenin olmayacağını (Kureyş, 106/3-4.) deklare eden ilahi beyanlar İslam medeniyetini inşa eden rehber ilkeler olmuştur. 


Medine dönemine gelindiğin- de Müslümanlar, İslam'ın iktisada ve dünyanın zenginliklerine karşı teklif ettiği ahlak ve hukuk ile toplumsal bir hayat inşa etmiştir. İyilik mefküresi 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kurumsallaşmış ve çağlara örnek medeni bir toplum ortaya çıkmıştır. Vakıf ideali, zekât müessesesi, sadaka ahlakı ve iyilikte yarışma duygusuyla İslam medeniyeti kuvveden fiile geçmiştir. 





Islam medeniyetini infak medeniyetine dönüştüren en önemli müessese vakıf kurumları olmuştur. İyiliği ebedi kılmanın yegâne yolu 

olan vakıflar meşruiyetini 
Kur'an'ın ayetlerinden, örnekliğini bizzat Peygamber 
Efendimizin ve ashabın hayatından almıştır. 





İslam'ın ilk asrında üç kıta- ya hâkim olan Müslümanları, asırlar boyunca, Endülüs'ten Osmanlıya, Afrika'dan Maveraünnehir'e gittiği her yerde ev sahibi konumuna getiren saik fiziki güçleri değil ahlaki erdemleridir. Çünkü insana eşref-i mahlükat, yeryüzüne emanet bilinciyle yaklaşan Müslümanlar gittikleri yerde bütün insanlar için huzur ve güveni tesis etmenin, tabia- 


tı ve doğal hayatı korumanın gayreti içinde olmuşlardır. 
Şüphesiz Müslümanların bu davranışının altında yatan temel motivasyon, insana ve evrene bakışı tevhit, adalet ve güzel ahlak ekseninde ele alarak başta yönetim olmak üzere hayatın kurallarını bu eksende oluşturmalarıdır. 


Bütün bunların yanında İslam medeniyetini infak medeniyetine dönüştüren en önemli müessese vakıf kurumları olmuştur. İyiliği ebedi kılmanın yegâne yolu olan vakıflar meşruiyetini Kur'an'ın ayetlerinden, örnekliğini bizzat Peygamber Efendimizin ve ashabın hayatından almıştır. 
Böylece İslam toplumların- da hayatın tamamını kuşatan on binlerce vakıf kurulmuştur. 
Haddizatında İslam düşüncesinde bireysel yaklaşımlardan sosyal organizasyonlara, özel teşebbüslerden kamusal teşkilatlara kadar bütün tavır, davranış ve teşekkülün nihai amacı insanlara faydalı olmak ve yeryüzünü imar etmektir. 
Dolayısıyla Müslümanların hayatında ve İslam toplumunda infakın olmadığı bir alan tayin etmek mümkün değildir. Bu manada ahilik teşkilatı başta olmak üzere esnaf örgütleri de insanlara maddi-manevi yardım temelinde kurulmuş iyilik teşkilatlarıdır. İslam kültür ve sanatının bütün eserleri de insanlığa hakikatin estetik formuyla rehberlik eden yapıtlardır. İslam düşüncesinin; hayatını serhat boylarında hakikat mücadelesine vakfeden yiğitler için gösterdiği en üst gaye de, maişetini temin için işinin başındaki esnafın kalbinin derinliklerine teklif ettiği niyet 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Mümin başkasının hayatına iyilik ve güzellik kattığında huzur bulan, paylaştıkça nimetin lezzetini duyan, infakın arınmak ve bereket olduğunun farkında olan insandır. 





de insanlığa hizmet ederek Rızay-ı bari'ye ulaşma idealidir. 


Son iki asırdır Müslümanların dünyadaki etki gücünü kaybetmesiyle yeryüzü her açıdan oldukça sancılı süreçlere, bireysel-sosyal (o bunalımlara, ideolojik kaoslara sürüklenmiştir. İnsanı tutarsız tesadüflerle izah etmeye çalışan ve sadece fiziki bir varlık olarak ele alan ideolojiler onu kapitalizme hazır hâle getirmiştir. 
Böylece günden güne dünyevileşen, bencilleşen, haz ve konfor tutkusuna esir olan, kendini inandığı değerler ile değil sahip olduğu zenginlikler ile tanımlayan bir zihniyet öne çıkmıştır. Dünyanın büyük bir kısmında milyonlarca insan açlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi verirken bazı yerlerde obezite birincil meşguliyet olarak dikkat çekmektedir. Bugün dünyadaki açlığın ve sefaletin temel sebebi iklim ve coğrafya değildir. 
Bilakis servetin tekelleşmesi, yeryüzünün kaynaklarının pervasızca kullanılması, adaletin yok sayılması, infak ahlakının değil sömürü sisteminin egemen olmasıdır. 


Daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek için insan, öncelikle varoluşu, evreni ve hayatın gayesini yeniden tefekkür ederek varlığın gerçek 


anlamını idrak etmek zorundadır. Mekke cahiliye döneminde olduğu gibi serveti tekeline alarak şımarmayı değil, şükür ile paylaşarak yücelmeyi hedef edinmek durumundadır. Medine'de olduğu gibi hayatı iyilik ile yeniden inşa etmenin yollarını bulmak zorundadır. Zira dünyada iyiliğin ve kötülüğün hâkimiyeti insanın tercihleri- nin ve gayretinin neticesidir. 


Diğer yandan iyilik ve infak ahlakını yaşayamayacak hiç kimse yoktur. Yani herkesin iyilik ve infak adına yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Peygamber efendimizin ifadesiyle; “yarım hurma kadar bile olsa” (Buhâri, Zekât, 10.) paylaşmak mümkündür. Bir tebessüm en güzel yardımdır. Başkalarının iyiliğini isteyen bir kalbe ve duaya sahip olmak bir iyilik nişanesidir. 
Bu manada zekât zenginlere hitap eden bir mecburiyettir. 
Ancak sadaka ve iyilik herkesin yapabileceği kaçınılmaz bir sorumluluktur. 


İslam'ın, huzur ve güvenin teminatı olarak insanlığa teklif ettiği infak, iyilik ve yardımlaşma ahlakının iki boyutu vardır. 


Birincisi bireysel olarak bu güzellikleri bir hayat tarzı hâline getirmektir. Mümin başkasının hayatına iyilik ve güzellik kattığında huzur bulan, paylaştıkça nimetin lezzetini duyan, infa- 


kın arınmak ve bereket oldugunun farkında olan insandır. 
Cimrilik ise insanın mutluluk ve gelecek arayışında yaptığı en talihsiz tercih, selim fıtratına kayıtsızlık ve kalbine karşı kötülüktür. Dizginlenemez bir ihtirasa dönüşen mal tutkusu, yığdığı servetiyle tatmin arama talihsizliği, zenginliği ile ebedileşme hayali kurma, insanın kadim, hazin ve ne yazık ki her dönem en büyük aldanışıdır. 


İkincisi ise bu güzellikleri organize ederek bütün yeryüzünü kuşatacak kadar büyütmektir. 
“İyilik ve takvada yardımlaşın, kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” (Maide, 5/2.) 
emr-i ilahisi aynı zamanda iyilerin organize olarak iyiliğin gücünü artırmalarının gereğini beyan etmektedir. Nitekim iyiler organize olmaz ise kötülerin hâkimiyeti kaçınılmazdır. 
İyiliğe gönül ve emek verenler gönüllerini ve emeklerini birleştirmek zorundadır. 


Huzur ve güvenin yürekleri kuşattığı, rahmet ve merhametin dalga dalga yayıldığı, adalet ve hakkaniyetin vazgeçilemez değer olduğu, muhabbetin bir bahar iklimi gibi her yerden hissedildiği bir toplum ve dünya elbette mümkündür. 
Mesele buna inanmak, gönül vermek, bilgi, sabır, feraset ve azimle mücadele etmektir. m 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e slam'ın bes temel esasından biri olan zekât, dinin belirlediği miktarda ve nitelikte mala sahip olan varlıklı müminin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla yükümlü olduğu mali bir ibadettir. Mümin mali ve bedeni ibadetleri sırf Allah rızası için yapar. Bununla birlikte bedeni ibadetler gibi mali bir ibadet olan zekât ibadetinin de bireysel ve toplumsal hayatımız açısından birçok hikmet, hedef ve kazanımları vardır. Bunlardan bazılarını şöyle ifade edebiliriz: 


Zekât her şeyden önce Allah'a ibadet ve kulluk eylemidir. 
Rabbin varlıklı kuluna emri, dinin beş temel esasından biridir. Çünkü zekât vermeyi emreden Yüce Allah'tır. Kulun görevi öncelikle emrolunduğu yükümlülükleri hakkıyla eda etmektir. Bu nedenle Müslüman kişi helalinden kazandığı mal ve servetini sırf Allah rızası için infak ederek kulluk borcunu ödemeli, böylece verilen her bir nimetin şükrünü kendi cinsinden yerine getirmelidir. 
Zekât da Allah'ın verdiği mal ve servete sunulan bir teşekkürdür. Kul, zekât ibadetini eda etmekle nimetin asıl sahibine karşı şükür borcunu ödemiş olur. Nimetlere şükretmek ise dünyada onları koruyup artırdığı gibi ahirette de sahibini ebedi mutluluğa eriştirir. 


Zekât verme bilincinde olan kişi, zenginliğin ilahi bir sınav olduğunu, bugün sahip oldušu nimetlerin şükrünü eda etmezse yarın elinden gidebileceğini tefekkür eder. (İbrahim, 14/7) Nice toplulukların şükürsüzlükten dolayı ellerindeki 





Müslüman kişi helalinden kazandığı mal ve servetini sırf Allah rızası için infak ederek kulluk borcunu ödemeli, böylece verilen her bir nimetin şükrünü kendi cinsinden yerine getirmelidir. 





nimetleri kaybettiklerini aklından hiç çıkarmaz. (Sebe, 34/17.) 
Allah kendisine nasıl ihsanda bulunmuşsa, o da başkalarına öyle ihsanda bulunur. (Kasas, 28/77.) Zekât alan kişi ise asıl nimeti verenin Allah (c.c.) 
olduğunu, ancak bu nimetin ulaştırılmasında varlıklı kişilerin vasıta kılındığını bilir. Yüce Allah'a karşı şükran borcunu ödemesinin yanı sıra, kendisine nimeti ulaştıran kimselere de sevgi ve saygı duyar. Sevgili Peygamber'imiz (s.a.s.) bu hususta şöyle buyurmuştur: “Kalpler iyilik yapana karşı sevgi duyar, kötülük yapandan da nefret eder.” (Beyhaki, Şuabü'l-İmân, VI, 481, 8983.) 


Şayet varlıklı kişiler cimrilik eder, zekât ve sadakalarıyla muhtaçları görüp gözetmezlerse, o takdirde kimi yoksulların öfke ve hasetlerinin tahrik olmasına sebebiyet vermiş olurlar. Peygamber'imiz 


GÜNDEM 


(s.a.s.) değişik hadislerinde bu konuda ümmetini uyarmışlardır: “Cimrilikten sakının, çünkü sizden öncekiler cimrilik sebebiyle helâk oldular. Cimrilik onları, vermemeye sevk etti de vermediler, akrabaya iyiliği kesmeye sevk etti de ilişkilerini kestiler, (mal toplamak için) günah işlemeye sevk etti de günah işlediler." 
(Ebu Davud, Zekât, 46.) “Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik, sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve kendilerine haram kılınanları çiğnemeye sevk ederek helâk etti.” 
(Müslim, Birr, 56.) 


Bu bakımdan İslam'ın beş temel esasından biri olan zekât ibadeti, fertleri mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik hastalığından koruyup cömertlik erdemine kavuşturduğu ve onları manen arındırdığı gibi aynı zamanda muhtaçların kin, nefret ve hasetlerinden de korur. 


Cömertlik erdemine ve paylaşım ahlakına sahip olan müminler ise sadece kendileri için yaşamaz, başkaları için de fedakârlıkta bulunurlar. Sahip oldukları mal varlığını gerek zorunlu olan zekâtla, gerekse sadaka şeklindeki diğer gönüllü yardımlarla ihtiyaç sahibi mümin kardeşleriyle paylaşır, onlarla aralarında merhamet, meveddet, muhabbet ve güven bağları kurarlar. Zira gerçek Müslüman bencil olamaz ve “Ben tok olayım, başkasının açlığı beni ilgilendirmez.” diyemez. En yakınından başlamak üzere toplumun her kesimindeki muhtaçların acı ve Istirabını yüreğinde hisseder. 
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İktisadi açıdan da zekât, servetin belli bir kesimin elinde dönüp dolaşan bir güç haline dönüşmesini engelleyen en önemli araçlardan 


biridir. 





Diğer yandan helalinden kazanılmış maldan hak sahiplerinin hakları zekât olarak verileceği için varlıklı kişinin mal ve serveti de manen temizlenecektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e müminlerin mallarından zekâtlarını alarak onların kendilerini ve mallarını temizlemesi emredilmiştir: “Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al ve onlara dua et. 
Çünkü senin duan onlar için sükünettir (Onların kalplerini yatıştırır.) Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tevbe, 9/103.) Bu ayette geçen temizliğin, bireysel, toplumsal ve mali yönden arınma şeklinde üç boyutunun olduğunu söylemek mümkündür. Zekât vermekle bunların hepsi gerçekleşir. Zekât kelimesi ifade ettiği temizlik, bereket, artma gibi esas anlamı itibarıyle öncelikle mal için manevi bir temizlik vasıtasıdır. Çünkü zekâtta fakir ve yoksulların hakkı vardır. (Zariyat, 51/19.) Bu yüzden varlıklı kişi toplumda yardıma muhtaç olanlara ödemekle yükümlü olduğu dini/mali borcunu ödemedikçe (o sorumluluktan kurtulamaz ve helalinden kazandığı mal ve servetini ihtiyaç sahiplerinin haklarından arındıramaz. Peygamber'imiz (s.a.s.) bir hadislerinde, "Yüce 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Allah zekâtı ancak, sizin geride kalan mallarınız, servetleriniz tertemiz olsun diye farz kılmıştir." (Ebu Davud, Zekât, 32.) buyurarak zekâtı verilmeyen malın temizlenemeyeceğini, çünkü o malda muhtaçların haklarının bulunduğunu açıkça beyan etmişlerdir. 


Zekât, kişisel, toplumsal ve mali yönden arınmaya vesile olmasının yanı sıra toplumda sosyal dayanışma ve sosyal güvenliğin sağlanmasına, hatta ekonomik yapının canlanmasına da katkı sağlar. Çünkü ihtiyaç sahipleri, kimsesizler, borçlular, zekâtla korunup desteklenmekte, böylece onlara sosyal güvence sağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle zekât sayesinde toplumun varlıklı kesiminden yoksul kesimine doğru mal ve gelir transferi yapılmakta, alan ile veren arasında gönül köprüleri ve kalıcı dostluklar kurulmaktadır. Sevgili Peygamber'imizin, “Zekât, İslam'ın köprüsüdür”  (Kenzü'l-Ummâl, VI, 293, 15758.) hadis-i şerifi de bu duruma işaret etmektedir. 


Zekât, fitre, sadaka ve vakıf gibi müesseseler işletilerek toplumda açlık, yoksulluk ve fakirlik problemine de önemli oranda çözüm bulunabilir. 
Böylelikle farklı toplum kesimleri arasındaki nefret, kin, hırs, 


haset ve düşmanlık gibi olumsuz duygu ve düşüncelerin yerini, karşılıklı anlayış, sevgi, saygı, toplumsal huzur ve barış alır. Yağmalama, hırsızlık, dilencilik gibi insan onurunu rencide eden birçok olumsuz tutum ve davranışın önüne geçilir. Toplumda mala ve cana karşı işlenen suçlar azalır, böylece can, mal, nesil ve servet korunmuş olur. 


İktisadi açıdan da zekât, servetin belli bir kesimin elinde dönüp dolaşan bir güç haline dönüşmesini engelleyen en önemli araçlardan biridir. 
Çünkü zekât, serveti sadece zenginlerin ellerinde bir güç olmaktan çıkarıp fakir ve muhtaçların istifadesine sunmakta; böylece insanların alım güçlerini artırarak ekonomik hayatı canlandırmakta; mal ve hizmet üretimini teşvik ederek istihdama olumlu katkı sağlamaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmak- 


tadır: “Allah'ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberi- 


ne kazandırdığı mallar; Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) haline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir)...” (Haşr, 59/7.) Ayet-i kerimede geçen “O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dönüp dolaşan bir servet (ve güç) haline gelmesin” ifadesi, toplum olarak elde edilen ve üretilen mal ya da servetin belirli kişilerin ellerinde tedavül edip kalmaması, sosyal adaletin sağlanması ve refahın geniş kitlelere yayılma- 


sı gerektiğini vurgulamaktadır. 
Zekât ise burada dile getirilen hedefin gerçekleştirilmesinde ve servetin tabana yayılmasın- da en etkili araçlardan biridir. 


Görüldüğü gibi İslam, bir taraftan meşru yollardan çalışmayı, kazanmayı ve üretmeyi esas alırken diğer taraftan da başta zekât olmak üzere çeşitli yardım vasıtalarıyla ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlanmasını öngörür. Tevbe suresinde bu konu açıkça ifade edilmektedir: "Sadakalar (zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, bir de (özgürlüğüne kavuşturulacak) anlaşmalı köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir...” (Tevbe, 9/60.) 
Böylece kendilerine zekât verilmesi emredilen bu sınıfların hepsi, İslam'ın yaşandığı bir toplumda sosyal güvenceye kavuşmuş olmaktadır. 


Ayrıca İslam'da veren el alan elden daha hayırlıdır. Daha hayırlı bir konuma yükselmek isteyen müminlere zekât ibadetiyle âdeta şu mesaj verilir: “Helal yollardan çalışın, üretin, kazanın ve bir gün siz de veren el, hayır hasenat yapan el olun. Günde beş vakit namazınızı eda ettiğiniz gibi hiç olmazsa yılda bir kez de zekât ibadetini eda ederek sosyal ve ekonomik sorumluluklarını yerine getiren, fakir fukarayı, garip gurebayı, yetim ve öksüzü sevindirip onların yüzlerini güldüren, dualarını alan müminler kervanına siz de katılın da ömür boyu zekât ibadetinden mahrum kalmayın.” 
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Özetle ifade edecek olursak; 


Zekât, dinen zengin olan Müslümanın zimmetinde bulunan ve ihtiyaç sahiplerine ait olan bir haktır. Allah'ın verdiği mal ve servete bir teşekkürdür. Kul zekâtını vermekle nimetin asıl sahibi olan Yüce Allah'a karşı ibadet ve şükür borcunu ödemiş, mal ve servetini ahiret yatırımına dönüştürmüş olur. 


Zekât, fertleri mala karşı düşkünlük ve cimrilik hastalığından koruyup cömertlik erdemine kavuşturur; kulun gönlünü manevi kirlerden, servetini de ihtiyaç sahiplerinin haklarından arındırır. 


Zekât, fitre, sadaka ve vakıf gibi müesseseler işletilerek toplumda açlık, yoksulluk, fakirlik ve dilencilik problemine büyük oranda çözüm bulunabilir. Böylelikle can, mal, nesil ve servet güvenliği sağlanmış olur. 


Zekât ve sadakalar sayesinde, İslam toplumunun varlıklı kesiminden yoksul kesimine doğru mal ve gelir akışı sağlanır; alan ile veren arasında sevgi bağı ve gönül köprüleri kurulur, kalıcı dostluklar inşa edilir. 


Mali bir yükümlülük olan zekât, kardeşlik ve paylaşma duygularını geliştirir. Zekâtını veren zengin, servetini mümin kardeşiyle paylaşmanın hazzını ve huzurunu yaşar. Böylece zekâtın tam olarak verildiği toplumlarda huzur hâkim olur. Yoksul ise zengin kardeşinin malına kötü gözle bakmaz, o malı kendi gözü ve malı gibi koruyup kollar. 


Zekât, serveti zenginlerin elindeki bir güç olmaktan çıkarıp fakir ve muhtaçların da istifadesine sunarak ihtiyaç sahiplerini sevindirdiği gibi; insanların alım güçlerini artırıp ekonomik hayatı canlandırır; dolayısıyla mal ve hizmet üretimini teşvik ederek istihdama olumlu katkı sağlar. Piyasadan çekilmiş olan mal ve serveti yeniden ekonomiye kazandırır. 


İslam'da veren el alan elden daha hayırlıdır. Daha hayırlı bir konuma yükselmek isteyen mümin, zekât bilinci sayesinde kendisi de helâlinden çalışıp kazanmaya ve üretken olmaya gayret eder. m 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"Kim din kardesinin ihtiyacini giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir." (Hadis-i Serif) 









ΙΝΕΑΚΕΡΕΙΙΜ ΑΜΑ NEYĪ? 





ahip olmak duygusu 


varlığımızı o sürdürebilmenin gereklerinden biri. Doğuştan 


getirdiğimiz bu duygu süreç içinde hep güçleniyor. Gerçekleşmesi mümkün olmasa da sınır tanımaksızın her şeye sahip olmak istiyoruz. 
Fakat hayatın gerçekleri hep alarak yaşamanın mümkün olmadığını bize gösteriyor 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ve alabilmek için vermek de gerektiğini öğreniyoruz. Alışveriş dediğimiz olgu hayatımızda, düşünce sistemimiz- de yer ediniyor. Bu gerçeklik maddi olarak sonsuz isteklerimizi sınırlandırıyor. Ama içimizdeki biriktirme arzusu bir yerlerde beklemektedir. Ruh dünyamızın gizli dertlerinden biridir bu. Paylaşmak duygusu da sahip olmak duygusu 





gibi benliğimizdedir ve benliğimizin bir parçasıdır. Fakat çok daha derinlerde bir yerlerdedir. Nitekim paylaşmayı sahip olmaktan sonra öğreniyoruz. Yani verme yanımız zayıf kalıyor. O sebeple paylaşma konusunda yardım ve desteğe ihtiyaç duyarız. İşte bu noktada din devreye girerek infak ilkesini getirir. 


Temel anlamı ile eksiltmek, tüketmek demek olan infak Kur'an söyleminde “Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için sahip olunan maddi imkânların bir kısmını gerekli yerlere harcamak anlamı” ile kavramlaşmıştır. Bu kavram hem farz olan zekât yükümlülüğünü hem de gönüllülük esasına dayalı her türlü harcamayı kapsar. 


Kur'an verme yönündeki zaafımızı giderip alma-verme dengesini sağlama, hatta vermeyi önceleme yolunda evvela probleme teşhis koyar. Nefislerin kıskançlığa, bencilce tutkulara elverişli bir halde bulunduğunu hatırlatarak (Nisa, 4/128.) bu durumdan korunabilenlerin kurtuluşa ereceklerine vurgu yapar. (Haşr, 59/9.) Sahip olma ve biriktirme tutkusu böylece kontrol altına alındık- tan sonra asıl tedavi edici işleme geçilir. Bu noktada maddi imkânların bir kısmını infak etmesi emredilerek kişinin fakirlik korkusuyla yüzleşmesi sağlanır. Böyle yapmadıkça gerçek iyiliğe ulaşılamayacağı açıklanır. (Âl-i İmrân, 3/92.) Allah'ın lütuf ve merhametine muhtaç olduğumuz kadar, bizim de O'nun muhtaç kullarına ve bütün mahlükatına karşı cömert ve lütufkâr olmamız öğütlenir. İnfakın malı eksiltmeyeceği, aksine rızkı bollaş- 


tıracağına dikkat çekilir. “İnfak et ki, sana da infak edilsin!” 
(Buhâri, Tevhid, 35.) buyrulur bir kutsi hadiste. 


Müslüman birey çalışırken enerjisinin bir kısmını ihtiyaç sahipleri için tüketir. Kazandığı malın bir kısmı doğrudan fakire verilmesi gereken emanet niteliğindedir. Zekât dâhil her türlü infak eylemi ilke olarak en yakın ihtiyaç sahiplerinden başlayarak yapılır. Ama acil durumlarda bu sıra aşılarak infak hareketi hayati problemlerle boğuşan Müslümanlara yöneltilir. Biyolojik bir yapının, aldığı yarayı tamir etmesi gibi bünyesinde yaşanan ıstırap ve zorluklar çözülmeye çalışılır. 
Ümmet bilincinin taşıdığı ruh hali ve davranış modeli budur. 
Bunun pratik ifadesi ise Müslüman bireyin sahip olduğu değerlerden ihtiyaç duyulan yerlere harcamada bulunması, infak etmesidir. Ancak Müslüman olarak tüm insanlığa karşı da sorumluyuz. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir zorluk, darlık, çaresizlik de bizim dikkat kesilip harekete geçmemizi gerektirir. Buradaki “biz” ümmet bilincini temsil ediyor. İslam coğrafyasının her tarafında duyulması gereken ortak endişeye ve bunun gereğinin yapılmasına da işaret ediyor. 
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Varlığın devamı almakla degil o vermekle mümkündür. 
Bu bireyler için böyle olduğu gibi toplumlar için de böyledir. Almak zayıflık ve ihtiyacın göstergesidir. Vermek ise güven duygusunun, kuvvet ve varlığın... Bu noktada zengin ile fakir arasında fark yoktur. 
Herkes kendi “var”ından infak eder. Vermenin ifade ettiği özgüvenin arkasında Allah'a olan iman ve itimat duygusu vardır. 
Bütün malını infak eden Hz. 
Ebubekir'in “Ailene ne biraktın” sorusuna “Allah ve Resulünü” şeklindeki cevabı (Ebü Davüd, Zekât, 40.) işte bu durumu yansıtır. 


İnfak ruhu Allah'ın hoşnutlušu esasına dayandığına göre infakın gerçekleşeceği sosyal ortam da yine O'nun belirlediği ortam olacaktır. Bu ortamda en üst değer İslam kardeşliği ve bunun da ortaya çıkardığı ümmet olgusudur. “Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velileridir.” (Tebve 9/71.) ilkesi- ne uyulması yolunda mümin, alt gurup gerekçelerin arkasına sığınamaz. Burada siyasal sınırlar, etnik anlayışlar, coğrafi bölgeler gibi dar kalıplar paranteze alınır; iman temelli ortak ideal devreye girer. Müslümanları birbirine kenetleyen ne kadar bağ varsa bunları bir şemsiye altında birleştiren ana unsur ümmet bilincidir. 





Müslüman olarak tüm insanlığa karşı da sorumluyuz. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir zorluk, darlık, çaresizlik de bizim dikkat kesilip harekete geçmemizi gerektirir. 
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Müminler ümmet oldukları için bir aradadırlar. Ümmet bilincini besleyen ana damar, müminlerin her türlü coğrafi, ekonomik, kültürel ve ırki farklılıkları aşarak “ben”i “biz” yapmalarıdır. Bu “biz”in ham çakılı, kumu insan; çimentosu ise İslam kardeşliği bağıdır. Bu bütünlüğü zayıflatacak, aşındıracak, örseleyecek bütün harici etkilere müminin zihin ve kalp dünyası kapalı olmalıdır. 
Din bunu sağlayacak araçları da müminlerin eline vermiştir. 
İşte infak olgusunu bu bakış açısı ile değerlendirmek gerekiyor. 


Vermek çok kere maddi olanı çağrıştırsa da kelimenin anlamı bununla sınırlı tutulmaz. 
İnsan ruhu böyle durumlarda mecaz kapısını aralar ve merhameti, kalbi, acıma duygusunu, bilgiyi, nasihat ve yol göstermeyi kısaca manevi kazanımları da infakın konusu yapar. Nitekim Hz. Peygamber “Her iyilik sadakadır.” (Buhâri, Edeb, 33.) buyurmak suretiyle infakın sadece malile sınırlı olmadiığına işaret etmiştir. Maddi infakı besleyen kaynak kalptir, onun temsil ettiği sevgidir, merhamettir. o Sevmediğiniz, esirgemediğiniz, şefkatinizin kucaklamadığı kimsenin elinden tutmak içinizden gelmez. 
Bu da şu demek oluyor: İnfak gerçekte ruh ve gönülden başlar. Vermenin kaynağı gönüldür, kalptir. Kalp vermeye meyilli hale gelmeden el cebe uzanmaz. Maddi infak yürek, ruh ve duyguların; bireysel yeteneklerin de devreye girmesiyle gerçek anlamını yakalar. 
Peygamberimiz (s.a.s.) bildirir: Güneşin doğduğu her gün in-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Ümmet coğrafyasında eğitimi de destekleyecek infak eylemleri yerini bulmuş birer iyilik olarak hanemize yazılacaktır. 





sanın her eklemi için sadaka eyleminde bulunması gerekir. İki kişinin arasını bulmak sadakadır. Birinin obineğine binmesine yahut yükünü yüklemesine yardım etmek sadakadır. Namaz için atılan her adım sadakadır. İnsanlara zarar veren şeyleri yoldan kaldırmak sadakadır. (Buhâri, Sulh,11.) 


Maddi infakın asli ruhu ile gerçekleşebilmesi, kalbi infakın da devrede olmasına bağlıdır. Kalbi infak ile maddi kazanımlar yanında eylemle desteklenen bilgi, sevgi, merhamet, himaye ve merhamet gibi manevi varlıklarımızın da infaka konu edilmesini kastediyorum. Her iki infak türü birbirinin ayrılmaz parçası olarak hayat bulmalıdır. 
Çünkü her ikisi de imanın birer yansımasıdır. Yürekten infakın en güzel örneğini İstiklal Harbi günlerinden Pakistan halkı, Anadolu Müslümanlarına, yani bize karşı ortaya koymuşlardır. 
Pakistanlı kadın “İslam'ın son kalesi”ni haçlı zihniyetine kaşı savunmak niyetiyle kolundan 


çıkardığı bileziği, boynundan çözdüğü altını kalbinden bir parça gibi gördü. Kesesindeki “küt-i lâyemüt” un bir kısmını teslim ederken de aynı duygu- ya sahipti Pakistanlı kardeşlerimiz. 

Günümüzde ümmetin en büyük problemi geniş anlamı ile eğitim problemidir. Tüm dünyada olduğu gibi İslam ümmeti planında da sömürüyü besleyen ve cesaretlendiren en büyük etken eğitimsizliktir. Yerel planda maddi kısıtlılıkların kaıcı olarak çözülmesi de bu açmazın aşılmasına bağlıdır. Ümmet coğrafyasında eğitimi de destekleyecek infak eylemleri yerini bulmuş birer iyilik olarak hanemize yazılacaktır. 


Ne güzel ki ülkemizde infak anlayışının ümmet ruhundan beslendiği çok güzel uygulamalar bazı sivil toplum kuruluşlarınca sergileniyor. Uluslararası faaliyet gösteren bu kuruluşlar Afrika, Asya ve Balkanlarda pek çok ülkenin çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar. 
İnsanımız da bu tür mesajları alarak gereğini yerine getirme konusunda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hayırseverlerin her türlü bağışları on binlerce yoksul, talebe ve yetime ulaştırılıyor. İftar sofraları faaliyetlerinden susuzluk problemine çözümler üretme, evsizlere geçici mesken sağlanması, acil afet yardımı gibi hizmetler insanımızın yüz akı olarak iyilik tarihindeki yerini alıyor. 


Yakın geçmişimizi “Osmanlı” yapan gerçek etken üç kıta- da yer alan geniş bir coğrafyaya hâkim maddi güç değil, 


* 


bu gücü kalıcı kılan değerler sistemidir. Bu sistemde insan oluşun ötesindeki bütün farkların anlamını yitirdiği “Allah'ın kulu” algısı daima ön plandadır. Burada husumetler silikleşir, elde olandan ihtiyacı olana verilir. İhtiyaç sahibinin kendi halkından olması ile olmaması arasındaki fark ortadan kalkar. Çünkü “Veren el alan elden hayırlıdır.” Canlı örnekler olarak ecdadımızın bir tarih boyunca zor durumdaki milletlere sağladığı yardımlar akla geliyor. Fransa, İsveç, İngiltere, Almanya, İrlanda, Hollanda ve İtalya'nın tarihi geçmişleri osöylediklerimizin şahididir. 





İnfak ruhu yardımlaşma ve dayanışmanın şifresidir. Dayanışma yönelişinin motor gücüdür. 
Mükğfatını dışarıdan beklemez, kendisi üretir. İnfak eylemi yalnız maddi imkânı yerinde olanların işi değildir. Yoksullar da hallerine ve duruma göre infak yaparlar. “Onlar (muttakiler) bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” 
(Âl-i İmrân, 3/134.) Böylece zekât verilemeyen ana babalar da infaktan yararlanmış olur. Zekât Müslüm nlara ait mali bir sorumluluk iken infak insani bir nitelik arz etmektedir. Toplumsal hayatın, beşeri ilişkilerin, akrabalık bağlarının öne çıktığı bir özellik arz eder. 
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Mekke döneminde inmiş olan Yasin suresinde şöyle buyrulur: "Onlara, 'Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın, denildiği zaman, inkâr edenler iman edenlere, 'Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz. derler." (Yasin, 36/47.) 
Canlarını kurtarmak için çoluk çocuk, yaşlı genç ülkemize sıgınanlara "Bunlar da nereden çıktı?" sözüyle bakanların bu ayetten alacağı bir pay yok mudur? 


Kısaca, infak... Ama sadece malımızdan değil, manevi kazanımlarımızdan da. m 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lahi kelam, eşref-i mahlükat olarak yaratıldığımızı ifade 

buyurur ve Kerim Kitabımızın pek çok yerinde bu gerçek 

tekrar tekrar hatırlatılır, nisyan ile ma'lül olan bizlere. 

Eşref-i mahlükat olarak yaratılmak, oyun ve eğlenceden ibaret olan şu fâni dünyada başıboş bırakılmayışımızın anlam ve hikmetini de dile getirmektedir. Değil mi ki asli yurdumuzun erzakını toplamak üzere bir imtihan dünyasında didinir dururuz. Öyleyse çabamızı gözden geçirmeli, rızkımıza dikkat etmeli ve adındaki gizli değersizliği fark ederek, dünya gölgeliğinde, gölgenin kısa ömürlü olduğunun bilincinde olmalı ve hayatımızı buna göre tanzim etmeliyiz. Ne güzel söyler Cahit Zarifoğlu: “Burası dünya! Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarla idi; ekip biçip gidecektik.” 


Yaratılış gayemize uygun yaşamamız isteniyordu biz insanoğlundan. Önce kendimizden başlayacak; Rabbimizle, bizleri yoktan var edenle aramızda sağlam, sarsılmaz, güçlü bir bağ kuracaktık. Sonra da bu güçlü bağın, her bir müminin yüreğinde tesis edilmesi adına sa'y ü gayret gösterecektik. 


Yüreğimiz tertemiz kalacak ve salim olacaktı her türlü afetten. 
Gerek Rabbimize gerekse tüm kâinata karşı yapacağımız güzel işlerin karargâhı olarak belirlenmişti orası. Bu karargâhın temiz tutulmasının gerekliliği noktasında bizleri sıkıca tembihlemişti Allah Resulü. Çünkü her bir düşman askeri, siyah noktalarla saldıracaktı iyiliğin karargâhı mesabesindeki yüreklerimize ve biz bu savaşı kaybettiğimizde, kaybolan sadece yüreklerimiz olmayacaktı. 


İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy bizi bize tarif ederken “Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.” diyordu. Haklıydı çünkü Müslüman, haksızlık karşısında bir cesaret abidesi gibi şahlanarak gerçeği haykıran, mazluma hakkını teslim ederken bir emanetçi olduğunun göstergesi olarak tertemiz bünyesine tevazu hırkasını bürünen kişiydi. Müslüman, kardeşine hâlel gelmesin diye gayret gösteren, yere düşeni elinden tutup kaldıran, hayatı boyunca ilahi kelamın ve Rasül-i Kibriyâ'nın rehberliğine tabi olan, dilinden dökülen kelimeleri yüreğinde yanan iman ateşinin harıyla pişiren, kâinata ibret nazarıyla bakan ve tüm hayatına kazanmayı arzuladığı cennet ikliminin ılık rüzgârlarıyla şekil veren kişiydi. Dahası, Allah Resulü'nün çağlar üstü mesajları; büyük ideallere ve engin bir mefküreye sahip olan, günbegün ideallerini gerçekleştirebilme adına, iki gününün birbirine müsavi olmasından endişe ederek cehdü gayret gösteren, eza ve cefa kavramlarının, nazarında anlamını yitirerek bir zafer muştusuna büründüğü her bir Müslüman'ın kulaklarında çınlamaktaydı. İşte bunun için Müslümanlık en büyük kahramanlıktı. 





MAYIS 2019 EE — — 








GÜNDEM 


Bugün dört bir köşesini savaşların, yoksulluğun ve şiddetin kuşattığı ve bu kuşatmanın esaretinde insanlığın nefes almakta zorlandığı İslam beldelerinden bomba seslerinin yankılandıδι, yayılan barut kokusunun ciğerlerimizi dağladığı, kan ve gözyaşının yeryüzüne hâkim olduğu, insanlar zulmün pençesinden kurtulabilme adına, vatanını terk etmeyi göze alıp meçhule doğru yol alırken, denizin azgın dalgalarında hayatların, geleceklerin kaybolduğu, minik bebeklerin kıyıya vuran cansız bedenlerinin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği, “metâ nasrullâh” diyerek imdat isteyenlerin feryatlarının arşı titrettiği, şairin dediği gibi "Ebü Lehebler'in ölmediği" ve "Ebü Cehiller'in kıtalar dolaştıδι’ bir dünyada yaşıyoruz. 


Ve bizler bu keşmekeşin içerisinde, günlük hayatın koşuşturmacasıyla dünyanın cazibesine kapılıp parıltılı ışıklarına aldanarak dünyevileşme girdabında kocaman bir kargaşa- nın ortasında kaldığımızda, hayallerimiz kararıp ümitlerimiz kaybolmaya yüz tuttuğunda, hayatlarımızın pamuk. ipliğine bağlı olduğu unutularak istikbale dair derin hesapların yapıldığı ve biz duygusunun mimarı olan vahdet şuurunun sürgün edildiği günümüzde, gözlerimizi ufka dikip bizi biz yapan asli değerlerimizi hatırlatacak bir muştu beklerken, gönüllerimizi felaha erdiren bir rahmet esintisi olarak her yıl kapımızı çalıverir ramazan. 


Ramazan, ilkbahar sabahında cama vuran yağmur tanelerinin ahenkli sesiyle uykudan uyandığımız gibi nefesi kısılmış kardeşlik ruhunu yeniden canlandırmaya, çürümeye yüz tutmuş 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Ramazanın rahmet ve mağfiretiyle yoğrulan müminler, ilk günkü safiyetlerini kazanarak yeniden asli hüviyetlerine kavuşurlar ve böylece geçmiş günahlarının ağırlıklarından azade olarak bayrama vasıl olurlar. 





ülfet ve muhabbet tohumlarını tekrar filizlendirmeye ant içmiş, içimizi serinleten, gözlerimizden gaflet uykusunu gideren ılık bir bahar meltemidir. 


Ramazan, yalnızca Allah için tutulan oruçlarla tüm kötülüklere karşı bizleri koruyacak bir zırha bürünmeye, kılınan teravihlerle ruhumuzu ferahlatmaya, yekvücut bir şekilde semada buluşan ellerle yeryüzüne sağanak halinde yağan rahmet ikliminden nasibimizi toplamaya fırsat veren bir hasat mevsimidir. 


Ramazan, eski bir kitaplığın arka raflarında kalakalmış, kalın ciltli bir eserin tozlarını özenle temizleyen sahafın nefesiyle havaya uçuşan zerrecikler gibi koca bir yıl omuzlarımız- da biriken ağırlıkların uçuşup yok olmasını sağlayan yegâne imkândır. 


İlahi emre ittibâ ederek, müstakim bir hayatı tanzim edip dünyanın neresinde olursa olsun kalpleri mahzun, gözleri yaşlı, elleri soğuk ve ayakları çıplak bir Müslümanın yüreğine dokunabilmektir ramazan. Tanımadığı, bilmediği ama inancı tarafından kardeş ilan edildiği başka bir kalple birlikte çarpabilmektir ramazan. Ramazan, koca yürekli insanların hâlâ var olduğunu tüm dünyaya haykırabilmektir. 


Yeryüzünün rahmet ve merhamete gark olduğu ramazan ayı, Müslüman için âdeta yeniden dirilişi temsil eder. Ramazanın ilk gününden itibaren yüreklerimizi nemlendiren rahmet tanecikleri, her gün biraz daha yogunlaşarak yağar üzerimize ve tüm insanlığa hidayet kaynağı olarak inzal buyurulan ilahi kelamın yeryüzünü teşrif eylediği Kadir Gecesi'nde sağanak halinde doruğa ulaşır. Nihayet ramazanın rahmet ve mağfiretiyle yoğrulan müminler, ilk günkü safiyetlerini kazanarak yeniden asli hüviyetlerine kavuşurlar ve böylece geçmiş günahlarının ağırlıklarından azade olarak bayrama vasıl olurlar. 


İşte bu rahmet ikliminin gölgesine sığınarak cüş u hurüşa eren gönüller, Allah Rasülü'nün Vâbisa b. Ma'bed'e içlerini kemiren, şüpheye düştükleri şeylerden lâyıkı veçhile ictinab ederek, kalplerini huzura erdiren her bir hayır ve güzelliğin talibi olurlar, (Dârimi, Büyü”, 2.) 
diye buyurduğu gibi... Üzerinde konakladığımız şu ihtiyar dünyanın her neresinde bir mazlum ve mağdur varsa, onun sevincini kendi sevinçlerine, hüznünü ise kendi hüzünlerine denk sayarlar. Kalplerinden geçene Allah'ı şahit tutarak ramazanın 


rahmet ikliminin sıcaklığında birleşen yürekleriyle tüm dünyayı sararlar. Onların en büyük arzuları, iyiliğin ve iyilerin dünyaya egemen olmasıdır. Bilirler ki iyilik, iyileri ölümsüz kılacak ve sahibine abıhayatı ikram etmekten asla geri durmayacaktir. 


İyilik sadece dünyamızı değil, ukbâmızı da mamur etme çabasıdır. Yüce Kitabımız, salâh için çalışanların, kendilerine ebediyet yurdu hazırladıklarını haber verir bizlere. (Rüm, 30/44.) 
Zira sessiz bir çığlık gibi tüm insanlığı uyaran ölüm, ebedi mutluluğu kazanabilmek için bu dünyada takınılması gereken tavrı bizlere haykırarak anlatır. Bu çağrıya kulak kesilenler, sadece gönüllerini değil, aynı zamanda bölüştükçe çogalacağını bilerek, hisselerine düşen rızıklarını ve sofralarını da paylaşıma açarlar. Onlar, ilahi kelamın irşadıyla, sevdikleri, hoşlandıkları şeylerden infak etmedikçe, nihai hedef olan iyiler safında yer alamayacaklarını bilirler. (Âl-i İmrân, 3/92) Bu uğurda, bir garibin gönlünü hoş edebilme adına neler yapabilirim diye düşünürken, buldukları ilk fırsatta, ihtiyaç içerisinde olup da izzet ve iffetinden dolayı bu halini kimselere açamayan yaralı bir gönle merhem olmak için ama kardeşini de rencide etmekten korkarak titrek bir kalple, sağ elinin verdiğini sol eli fark etmeyecek kadar itina ve özenle, kendilerine verilen rızıktan infak ederler. Onlar, sanal dünyanın çıkmaz sokaklarında, birlikte yenen akşam yemeği- nin ölümsüzleştirilmesi adına, her türlü israfın yaşandığı şatafatlı sofralar etrafında, sahte tebessümlerle sosyal medya hesaplarından tüm insanlığa 


servis edilen fotoğraflar yerine, mahalle köşesinde, aç biilaç birkaç biçarenin gönül sofrasına ortak olarak dumanı mahzunca tüten bir çorbayı birlikte kaşıklamanın hazzını yaşarlar. 
Ulaşmak istedikleri nihai hedef, ne öne alınabilecek ve ne de bir lahza ötelenebilecek ilahi emrin mucebince, kendilerine tahdid edilen sürenin sonuna gelip de, uzun ve derin bir uykunun ardından tekrar gözlerini açtıklarında, güler yüzlü melekler tarafından karşılanarak Hz. Peygamberin müjdesine mazhar olan kutlu yedi sınıf insan zümresinde isimleri ta'dâd edilenlerden olabilmenin sürur ve memnuniyetini yaşayabilmektir. İşte böyle kimseler için ölüm, Yahya Kemal'in dediği gibi, âsüde bir bahar ülkesi olacaktır. 


Unutulmamalıdır ki bu coğrafyanın çocukları, tarihin her bir döneminde, hiçbir ayırım gözetmeksizin insanlığın hizmetkârı olmuşlar, kalplerini ve gönüllerini din-i mübin-i İslam'a vakfederek gece gündüz, dur durak bilmeden sa'y ü gayret göstermişlerdir. Benlik duygusunu bir kenara bırakıp bir ve biz olmanın sırrına ererek sahip olduklarını bölüşmüşler, yüreklerini açmışlardır. Bugün de aynı duygularla, muhacire ensar olmanın haklı gururunu yaşayarak iftihar madalyalarını göğüslerinde taşımaktadırlar. 


Öyleyse bize düşen, tefekkürü tezekküre yâran edip, vahdeti bürünüp, ihsanı kuşanarak yeniden yola revan olmaktır. Müstakim bir tavırla, cennete doğru süregiden yolculuğumuzun selametini temin etmek ve halk nazarında elde edilecek hüsn-i kabul ile hak katında ismimizi iyiler listesine yazdırabilmektir. Ta ki iyilikte sabitkadem olana dek... İyilik tohumunun filizlenmesini arzu eden her bir yiğit; niyetini tazeleyip azmini yenileyerek, aynı gemide yol aldığımız bilinciyle, bu uzun ve meşakkatli yolculukta, karanlık gecelerde dev dalgalı denizlerin dibi görünmez derinlikleri- ne göre kendini hazırlamalıdır. 
Dahası, selamet ve emniyeti uhdemize tevdi edilen bu gemi- nin, seyahatini salimen tamamlayabilmesi ve serencamının hayra tebdil olması için üzerine düşen kutlu vazifenin şuurunda olmalı ve dahi her daim kalbini merkeze alarak ilahi kelamın ve Hâtemü'l- Enbiyâ'nın rehberlišiyle hayatını tanzim etmelidir. 


Gelin hep birlikte ramazanı bir ganimet bilip gecenin en güzel vaktinde, ailece etrafında halkalandığımız bereketli sahur sofralarımıza semadaki yıldızları şahit tutalım. Rahman'ın davetine icabet edip nefsani arzu ve isteklerimizden sıyrılarak gönülden niyet ettiğimiz oruçlarımıza, salih amellerimizi refik eyleyelim. Ramazanın rahmet ikliminde arınan yüreklerimizle iftarın sevincine koşalim. Her bir kardeşimizi elimizden ve dilimizden salim kılarak hisselerimize düşen rızıklarımızı paylaşmanın hazzıyla Rabbimize yönelip kurbiyet kapısını aralayalım. 


Haydi! 


Ardına kadar açalım gönül kapılarımızı... 


Rahmet ikliminin eşsiz rayihasını içimize çekelim doyasıya... 


Toplu vuran yüreklerimizin ahenkli ritmiyle, dua ve niyazlarla Rahman'a ilticada buluşalum. 


On bir ayın sultanı ramazan geliyor. m 
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Ramazan ayı, üç aylar olarak bilinen mübarek zaman dilimlerinin sonuncusu ve on bir ayın sultanıdır. Kur'an-ı Kerim'de adı anılan tek ay olan ramazanın gelişini Hz. Peygamber (s.a.s.) 
özlemle beklemiş ve şöyle buyurmuştur: “Allahım! Recep ve şaban (aylarını) bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.” (Taberâni, Mucemu'l-Evsat, IV, 189) 


Ramazan ve fazileti 


Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş (İbn Huzeyme, Sahih, III, 191.) olan ramazan, Yüce Allah'ın, kulları üzerindeki sonsuz ihsanının, bereketinin, rahmet ve mağfiretinin tecelli ettiği aydır. Bu mübarek ayın girmesiyle cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. (Buhâri, Savm, 5.) 


Ramazan, insan için yenilenme, arınma ve diriliş vesilesidir. 
Ramazan âdeta kiri ve pası temizleyen yağmur, demirin cürufunu gideren bir körük gibidir. 
Müslümanın, ruhunun derinliklerindeki Allah aşkını dışa yansıtmasına, yüreğindeki ahlaki güzellikleri yaşamına aksettirmesine vesile olan mübarek bir zaman dilimidir. 


İslam'dan önce ramazan ayı, insanlar arasında bilinen, ancak herhangi bir ayrıcalığı olmayan bir aydı. Onu diğer aylara üstün kılan Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.s.) indirilen ilahi hitap yani Kur'an-ı Kerim'dir. Ramazan ayı, Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içerisinde 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barındırmaktadır. Dolayısıyla ramazan, Nur Dağı'nın Hira Ma-Şarası'nda başlayıp ayet ayet, sure sure yirmi üç yılda tamamlanan vahyin başlangıç noktasıdır. Yüce Allah bu hakikate şöyle işaret etmiştir: “Ramazan, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır.” (Bakara, 2/185.) 


Oruç, hicretin ikinci yılı şaban ayında şu ayetle farz kılınmıştır: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı.” (Bakara, 2/183.) 
Oruç, İslam'ın beş esasından biridir. Cibril Hadisi olarak da bilinen rivayette Hz. Cebrail insan suretinde Hz. Peygamber'e (s.a.s.) gelir ve ona İslam'ın ne olduğunu sorar. Allah Resulü de “İslam beş (esas) üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Beyt'i (Kâbe'yi) haccetmek ve ramazan orucunu tutmak.” (Müslim, İman, 21.) 
buyurur. Böylece, İslam'ın temelleri arasında ramazan orucunu da sayarak bu ibadetin 


Müslümanlar açısından önemine işaret eder. 


Orucun fazileti 


Orucun dünyevi ve uhrevi pek çok fazileti vardır. Oruç, insana dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, Allah'ın has kulları arasına girmesini sağlayacak imkânları sunan eşsiz bir fırsattır. Çünkü Hz. Peygamber'in (s.a.s.) “Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” 
(Buhâri, Savm, 6.) müjdesi bu gerçeğe işaret etmektedir. 


Oruç, kulun, Rabbine karşı samimiyetinin bir göstergesidir. 
İhlas ile tutulan orucun mükâfatı ise Yüce Rabbimizin sonsuz lütfu ve bereketidir. Bir kudsi hadiste “Âdemoğlunun yaptığı iyilikler on katından yediz yüz katına kadar katlanarak karşılık bulur, oruç hariç. Çünkü o benim içindir ve onun mükâfatını ben veririm. Çünkü (kul) benim için şehevi arzusunu ve yemesiniterk etmiştir.” (Müslim, Sıyâm, 164.) buyurularak halis niyet ile tutulan orucun önemine dikkat çekilmiştir. 


Oruç; dayanışmayı ve yardımlaşmayı öğreten, “ben” değil 


“biz” bilincini yerleştiren; kardeşlik, diğerkâmlık, ümmet olma duygularını pekiştiren bir ibadettir. Oruç, zenginin, fakir olanı bir nebze olsun anlaması ve Efendimizin (s.a.s.) “komşusu aç iken kendisi tok olmak (mümine) yakışmaz” buyruguyla inşa ettiği yardımlaşma medeniyetini idrak etmesidir. 


Oruç sabrın en önemli mihenklerindendir. Oruçlu kimse, yeri gelir önündeki yiyecek ve içecekten uzak durur, yeri gelir kendisine yapılan olumsuz davranışlara kemal-i edeb ile karşılık verir. Çünkü oruçlu, sadece midesine değil her azasına bir anlamda oruç tutturmuş olur. Hatta kendisine rahatsızlık verenlere karşı “ben oruçluyum” diyerek mukabelede bulunur. Oruçlu bilir ki “Oruç, sabrın yarısıdır.” (İbn Mâce, Sıyâm, 44.) 


Oruç, kalkandır. (Buhari Savm, 
2) Dünyevi arzulara, nefsani yönelişlere karşı güçlü bir bağışıklık sistemidir. İnsanın, nefsine gem vurması; kendisini Allah'tan uzaklaştıracak arzularından, hırslarından uzak durması demektir. Dolayısıyla oruç, tepeden tırnağa bütün vücudun, Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına uymasının adıdır. Aksi takdirde yapılan ibadetin, açlıktan başka kişiye hiçbir tesiri olmayacaktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Nice oruçlular vardır ki, onların orucu sadece açlıktır.” (İbn Mâce, Savm, 21); “Her kim yalanı ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa Yüce Allah'ın, onun yeme-içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.” (Buhâri, Savm, 8.) 
buyurarak bu hakikate dikkat çekmektedir. 


Ramazan ayının ihyası 


Hz. Peygamber (s.a.s.), ramazan ayını ihya etmeye azami derecede ehemmiyet göstermiş, ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. Bu kapsamda “Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ramazan ayını ihya ederse önceki günahları bağışlanır.” (Buhâri, İman, 37.) 
buyurarak ramazan ayını her yönüyle bir kazanca dönüştürmeye ümmetini teşvik etmiştir. 


Kul, ramazan ayını hakkıyla idrak ve ihya edebilirse bu ayın bereketinden ve manevi veriminden, yılın tamamında istifade etme imkânı elde edecektir. 
Kul için, sadece geçmiş günahlar değil; yıl içinde işlenmesi muhtemel küçük günahların da bağışlanması adına beyaz bir sayfa açma imkânı doğacaktır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.5.), şu muştuyu vermektedir: “Kişi büyük günahlardan sakındığı takdirde, beş vakit namaz, bir sonraki cuma namazına kadar cuma namazı ve bir sonraki ramazana kadar ramazan ayı, arada işlenen günahlara kefarettir.” (Müslim, Taharet, 
16.) 


Ramazan ayını ihya bağlamın- da Müslümanın yapması güzel olan bazı ameller vardır. Bunların başında Kur'an okumak gelir. Çünkü ramazan, Kur'an ayıdır. Nitekim Peygamber'imiz (5.8.5.), ramazan ayında Kur'an okumaya ihtimam gösterir, Cebraile (a.s.) de okurdu. (Buhâri, Savm, 7.) Hatta vefatından önceki ramazan ayında Efendimizin, Hz. Cebraiľe Kur'an'ı baştan sona iki kez okuduğu belirtilir. (ibn Mâce, Sıyâm, 58.) Bir başka rivayette de Cebrail'in (a.s.) de Efendimize Kur'an okuduğu ifade edilir. 


GÜNDEM 


(Buhâri, Fezâilü'l-Kur'an, 7.) Böylece bugün “mukabele” olarak isimlendirdiğimiz bu uygulama onlardan bize mirastır. 


Ramazan ayının bir diğer güzelliği de iftarlarıdır. İftar, müminler için hem bağışlanma hem de sevinç vakitleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadislerinde “Oruçlunun iki sevinci vardır: Birisi, iftar vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri ise Rabbine kavuştuğu zaman orucunun sevincidir.” (Buhâri, Savm, 
9) buyurmaktadır. Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmanın da bir göstergesi olan iftar yemekleri, Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmanın bir başka yoludur. İnsanların, zengin-fakir demeden aynı sofra etrafında bir araya gelmesine vesile olmak ramazan ayının bereketinden azami ölçüde istifade etmek demektir. Bu ikramlar aynı zamanda Müslüman için ecir kapısıdır. Allah Resulü (s.a.s.), “Bir oruçluya iftar veren, o kişinin sevabı kadar sevap elde eder. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizi, Savm, 82.) buyurarak bu ikramlara teşvik etmektedir. Bununla birlikte, Yüce Allah'ın bahşettiği nimetlere şükrün de bir göstergesi olan iftar yemeklerinde israftan, gösteriş ve şatafattan kaçınmak Müslümana yakışan bir davranış olacaktır. 


Her yönüyle, Yüce Allah'ın bize bir lütfu olan ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmek, bir daha ona kavuşamama ihtimaline binaen, yaptığımız bütün ibadetleri en iyi şekilde eda etmek bize düşen görevdir. Ayrıca ramazan ayında elde ettiğimiz güzel hasletleri korumak ve hayatımızın her anını ramazan gibi yaşamak bizim için iki dünya saadetinin kapılarını açacaktır.m 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SÖYLEŞİ 


DR. Mehmet Ali SARI 


“Ramazan, Kur'an-ı Kerim'e Yakınlaşmaya 


En Güzel Vesiledir.” 


Söyleşi: Mahir KILINÇ 


İLE KK Ğİ GN 


Ayların en kıymetlisi olan ramazan-ı şerifi idrak ediyoruz. Bu ayın hayatımıza kattıgı maddi ve manevi güzelliklerden söz eder misiniz? 


Ramazan ayı bizim kültür ve medeniyetimizde müstesna yeri olan bir aydır. Halkımız nezdinde de “on bir ayın sultanı” olarak nitelendirilir. İslam'ın ilk günlerinden beri bu ay değer kazanarak gelmiştir. 
Neden? Çünkü “Ramazan ayı, Kur'an'ın indirildiği aydır.” (Bakara, 2/185.) buyuruyor Allah Teâlâ. Kur'an bu ayda indirildiği için de Kur'an ayıdır aynı zamanda. Hâlbuki Kur'an-ı Kerim Peygamber'imizin yirmi üç yıllık nübüvvet hayatında parça parça indirildi. Bazı müfessirlere göre Kur'an-ı Kerim, dünyamıza en yakın semaya toptan indirildi, oradan da yeryüzüne Cebrail vasıtasıyla yirmi üç sene zarfında gece gündüz, sulh ve harp zamanlarında da indirilmeye devam etti. O itibarla ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle değer kazanmış bir aydır. Dolayısıyla bu ayın değerli olması pek tabiidir. Müslümanlar da bu değeri algılayarak hayatlarına indirmişler ve ona göre yaşamaya çalışmışlardır. Bu itibarla insanlar bu aya hürmette kusur etmemeye ve onu layıkıyla karşılamaya özen gösterirler. 
Ramazan gelmeden umumi temizlik yapılır, mutfak ve azıklar hazırlanır, gelecek misafirler 





için hazırlıklar yapılır. Camiler temizlenir, minarelerin bakımı yapılır, yanmayan kandiller tamir edilir, mahyalar hazırlanır. 
Yani ramazan, maddi manevi bir temizlik ayıdır. Ramazanı yaşarken de insanlar daha verimli, daha ahlaklı, daha insani olur. Ramazan böyle bir atmosferin oluşmasını sağlar. 


Kur'an ayı olan ramazan ayının manevi ikliminin hissedildiği bu nadide zamanlarda Kur'an ile nasıl hemhâl olmalıyız? Ramazan ayında Kur'an ile buluşmamız nasıl olmalı? 


Ramazanda Kur'an ile buluşmanın bir yolu camilerde okunan mukabeleleri dinlemektir. Eğer kendiniz Kur'an 


okumayı biliyorsanız bir hatim başlarsınız ve ramazan sonuna kadar hatim etmiş olursunuz. Bu vesileyle hem ahirete göçmüşlerinizi yâd etmiş hem Kur'an ile vakit geçirmiş hem de günlerinizi bereketlendirmiş olursunuz. Kur'an okumayı bilmiyorsanız da Kur'an'ın Türkçe mealini alır okursunuz. Böylelikle de Kur'an'la bir bağ oluşturmuş ve Kur'ani bir dünyaya girmiş olursunuz, bu sayede tefekkür edersiniz. 
Bizim hayatımıza böyle intikal eder ramazan ayında Kur'an-ı Kerim. Ramazan günlerinin büyük bir bölümünü Kur'an'a ayırırsınız, Kur'an konuşursunuz. Böylece bu ay Kur'ani olarak değerlendirilmiş olur. 
Ramazan, Kur'an-ı Kerim'le yakınlaşmaya en güzel vesiledir. Cenabı Allah da kalbinize bir Kur'an sevgisi verir ki bu vesileyle Kur'an yolculuğunuz başlar. İşte o zaman ne siz ondan ayrılmak istersiniz ne de o sizden. 


Ramazan ayının Peygamber Efendimizin hayatında coşkuyla karşılanan ve yaşanan bir ay olduğunu görüyoruz. 
Rabbimizin bizlere büyük bir ikramı ve lütfu olan bu ayı nasıl geçirmeli, neler yapmalı, nasıl idrak etmeliyiz? 


Bizim toplumumuzda da ramazan ayı ikram ayıdır. Bu ayda iftarlar verilir. Günümüzde de pek çok kimse, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü çeşitli yerlerde iftarlar verir. Bu iftarlarda fakir fukara doyar; bunun yanı sıra toplumun her kesiminden insanlar arasında bir birliktelik, bir yaklaşım 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ve kaynaşma meydana gelir. 
Böyle cemiyetlerin sıkça tertip edildiği yerlerde ramazan daha farklı idrak ediliyor ve algılanıyor. Ramazanda insanlar daha coşkuludur. Onların bu coşkularını, kaynaşma ve paylaşmalarını artıracak unsurlar fazladır bu ayda. Camiler teravih namazlarıyla dolar, camiye gelenlere namaz çıkışı ikramlar ve hatta iftar paketleri dağıtılır. 


Peki, manevi coşkunun böylesi yoğun yaşandığı bir ayda bizler neler yapmalıyız, bu ayı nasıl değerlendirmeliyiz? 


Ramazan ayının bizim için bir fırsat olduğunun idrakinde olmalıyız. Onu kaçırdık mı artık on bir ay bekleyeceksiniz. Dolayısıyla bir dahaki ramazana erişir miyiz, ömür ona yeter mi bilemeyiz. O yüzden Allah'ın bize sunduğu bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Allah'ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu kiymetli zamanlarda işlemiş olduğumuz günahlarımıza tövbe etmeliyiz. Ramazanda Cenabı Hakk'ın da rahmeti bol oluyor, eğer kulu O'na yönelirse onu asla reddetmiyor. Dolayısıyla kişinin evvela tövbe ile kendisini arındırmayı başarması gerekir. Ramazanı aynı zamanda kişinin kendisini ölmeden evvel hesaba çektiği bir ay olarak düşünüp kendimize yönelmemiz, ne yaptık ne ettik diye kendimizi bir hesaba çekmemiz lazım. Böylelikle hem günümüzde otokontrol dedigimiz mekanizmayı hayata geçirmiş hem Peygamber Efendimizin de tavsiyesini yerine getirmiş oluruz. Bizim toplumumuz teravih namazını, oru- 


cu çok sever ve onları eksiksiz yerine getirmek için çaba sarf eder. Ancak bu ibadetlerin yanına sadece ramazanda değil her zaman beş vakit namazı da katmak için çaba göstermeliyiz. Teravih namazı sünnettir ama diğer namazlar farzdır ve daha çok sevaplı, Allah'ın daha çok hoşuna giden ibadetlerdir. 
Farzlar bizim en üst seviye- de ibadetlerimizdir. Onlar için vakit ayırmak ve alışkanlık kazanmak için ramazan fırsatını iyi değerlendirmeliyiz. 


Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “And olsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alan?” (Kamer, 54/17.) Kur'an'dan öğüt almak ve bunları hayat düsturu hâline getirmek için Kur'an'a nasıl yaklaşmalıyız? 


Kur'an-ı Kerim'i altı yaşındaki, dokuz yaşındaki çocuk ezberliyor, 55 yaşına gelmiş birisi de ezberliyor. Bunlar yaşadığımız hayatta gördüğümüz şeyler. Yani Cenab-ı Hak bunu kolaylaştırmasa bunlar olmaz. O Kur'an'da birbirine kenetlenmiş öyle bir doku var ki birisini ezberlediğinizde ötekini kolaylaştırıyor. Böylece de Kur'an'daki ayetler hem anlamını tefekkür ederken hem de ezberlerken birbirini çağrıştırır. 
Bir ayetin sonuna geldi mi öteki ayet insanın aklına geliyor. Bu arada Kur'an tekrar edilmezse onu unutmak da çok kolay oluyor. Onun için “And olsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık...” (Kamer, 54/17.) 
mealindeki ayette tezekkür de var, devamlı onunla meşgul olmak manası da var. Farkında 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değil misiniz, biz Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık, bu kolaylıša siz de gelin, deniliyor. 


İşte, bunca kolaylaştırılan bu kitaptan alınması istenilen ne? İnsanların öğüt almaları, Öğüt almak için öncelikle öğüte talip olmak gerekir. Talip olmazsanız öğüt alamazsınız ki. Öğüde talip olmak için de tüm varlığınızla o öğüde yönelmeniz lazım. Güneşten nemalanmak isteyen çiçeklerin güneşe doğru yönelimi gibi insanların öğüde yönelmesi gerekir. Arkasını dönüp giden ya da benim öğüde ihtiyacım yok diyen öğüt alamaz. Dolayısıyla öğüt almak için öğüde hazır olmak ve susamak lazım. 
Kur'an'dan da öğüt almak için Cenab-ı Allah'a yalvarıp benim kalbime Kur'an'ın muhabbetini, lezzetini ver.” diye yalvarıp yakarmak gerekir. Bir talepte bulunmazsan Cenab-ı Allah o öğüdü sana vermez. Allah Teâla “Bana dua edin, kabul edeyim.” (Mü'min, 40/60), “Beni anın ki ben de sizi anayım.” 
(Bakara, 2/152.) buyuruyor. Dolayısıyla Allah (c.c.) önce bizim bir talepte bulunmamızı istiyor. Yani öğüde hazır olun ve isteyin ki ben de size öğüt vereyim, diyor. Bu, karşılıklıdır yani. Allah'ın facir, fasık, kâfir olarak nitelendirdiği kimselerin dışında öğüde talip herkesin Kur'an-ı Kerim'den öğüt alması mümkündür. Kişi de bu Kur'an ayı ramazanı vesile kılarak ondan alabileceği öğüdün peşine düşmeli. 


Ömrünü Kur'an'a ve onun hakkıyla tilavet edilmesine adamış biri olarak Kur'an tilaveti hususunda din gönüllülerimize tavsiyeleriniz nelerdir? 


İnşallah her biri din gönüllüsü olur. Zaten gönülsüz bir iş olmaz. Bu manada din gönüllüsü güzel bir tabir. Bir defa hepsi öğrenmeye açık olmalılar. Ben artık öğrendim, ben biliyorum deme gafletine asla düşmemeliler. Peygamberimiz ilim beşikten mezara kadardır, buyurdular. İlim müminin kaybolmuş malıdır. Mümin onu nerede ve kimde bulursa alır. 
Din görevlisi kardeşlerimin de öncelikle mesleki eğitimleriyle ilgili okumalar yapmaları gerekmektedir. Hülasa kendilerini sadece tilavet konusunda değil her konuda geliştirmeli ve yetiştirmeliler. 


Ku'ran tilaveti hususunda ise Kur'an'da çok incelikler var diyebilirim. Öncelikle Kur'an'ın üç boyutu var: Elfaz, mana ve ses. Elfaz boyutu dediğimiz birinci boyut; harfler, harflerin meydana getirdiği kelimeler, kelimelerin meydana getirdiği ayetlerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in lafızlarıdır. Öncelikle Kur'an bizim dilimizde olmayan harflerle de okunduğu için dilimizi o harflere iyice alıştırmamız lazım. Bunun için de bir hocanın karşısında talim safhası gerekir. Kendi kendine duyarak öğrenmek çok da sağlıklı değil. Çünkü bir yerde hata eder ve o hatasının farkında bile olmaz. Dolayısıyla Kur'an tilavetinde bulunacak kişinin bir hocasının olması lazım. Ben şahsen böyle düşünüyorum. 
Jüri olarak da bulunduğum Kur'an yarışmasında “Hocanız 


kim evladım?” diye sorduğum- da bazıları “Çeşitli vasıtalarla (kaset, cd, internet) dinleyerek kendimi geliştirdim.” diyor. 
Elbette dinleyerek elde etmek önemli ancak herkes bunu yapamaz. Bunun en sağlıklısı hem duyacak, buna sema, hem duyuracak ki buna da arz denir. Kur'an-ı Kerim sema ve arz yoluyla öğrenilir. Kur'an tilavetinde önce elfazını yerine getirecek sonra elfazına bağlı ve Kur'an'ın ikinci boyutu da olan mana hakkında biraz bilgisi olacak. Eğer okuduğunu bilmezse ve meallerden okuyup da onun anlamını şöyle bir özümsemezse ozaman ne söylediğini bilmez. Bundan kaçınmak lazım ve Kur'an okuyanların mutlaka Kur'an'ın anlamına eğilmeleri lazım. İşte o zaman Kur'an okuyanlar okuduklarından etkilenir, nemalanır ve dinleyenleri o hâl ile etkilerler. 
Böyle olması lazım. Kur'an'ın üçüncü boyutu ise ses boyutudur. Kur'an-ı Kerim sesle nazil oldu. Cebrail Peygamber'imize seslendi, Peygamber'imiz de onu hafızasına aldı ve sonrasında yazıya geçti. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de önemli olan bir diğer husus da onu güzel seslendirmedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla seslendirebilmek için ses bilgisi- ne ve eğitimine ihtiyaç vardır. 
Böyle bir bilgi ve eğitim almadan o sesi Kur'an-ı Kerim'e nasıl yükleyeceksin? Kur'an-ı Kerimi'i tilavet ederken onun tilavetine uygun sesle buluştururuz. Ses bilgisi ve eğitimini almadan da seslendirme olabilir ancak o zaman Kur'an-ı Kerim'e layık bir seslendirme 


olmaz. Rahmetli Ali Rıza Sağman Hocamız “Kur'an göklerin şiiridir, ona atlas libas yakışır.” derdi. Ses giydiriyoruz ya! 
Öyle alelade bir basma elbise değil atlas libas giydirmemiz gerekir, derdi. Yani seslendirmeyi çok önemli bulurdu. Tabi Allah'ın kelamına layık bir ses ve tilavet gerekir. Öyle bangır bangır bağırmak değil böyle çıngıl çıngıl nameler yüklemek değil. Kur'an'ın vakarına, azametine uygun ses yüklemek lazım Kur'an-ı Kerim'e. Tabi bu da bilgiyle, eğitimle olur. 
Sanatkâr bir okuyucuya fem-i muhsin deriz. Kişinin bu mertebeye erişebilmesi için de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan, Kur'an-ı Kerim'in ahengini idrak etmiş, algılamış, anlamış kişilerden öğrenmesi lazım. 


Hatıralarınızı “Beyoğlu'nda Bir Hafız” başlığı ile yayımladınız. Bu hatıralardan birini bizimle paylaşır mısınız? 


Bu hatıralardan paylaşacağım pek çok şey var aslında ancak unutamadığım bir anım var ki bu anı benim hayatımı çok etkilemiştir. Bu, babamın duasıdır. Babam bize yakın bir köyün kırlarında çobanlık yaparken köyde okunan ezandan çok etkilenirmiş. Öyle gönül etmiş o saf kalbiyle bir oğlum olursa okutacağım bir köye imam olsun da ezan okusun dursun demiş. Hakikaten babamın duası kabul oluyor. Ben on sene ezan okudum Beyoğlu Ağa Camii'nde ve şimdi de ezan okuma dersleri veriyorum, ezan hakkında yazılar yazıyorum. 
Babamın o saf duası benim hayatıma damga vurmuştur. 


SÖYLEŞİ 





Malumunuz her yıl Başkanlığımız ramazan ayında bir tema belirleyip bu tema çerçevesinde çalışmalarını yogunlaştırıyor, bir bilinç ve farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bu senenin teması ise “Ramazan ve İnfak”. Hem ramazan ayının genel anlamda hemen infakı çağrıştırması hem de Kur'an'da da infak konusunun önemli bir yeri olmasından hareketle ramazan ve infak konusunda neler söylemek istersiniz? 


İnfak Allah'ın verdiğinden vermedir. Bunu sadece ramazan ayı ile sınırlandırmamak gerekir. Allah Teâla mümini tarif ederken “Onlar... Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.” (Bakara, 2/3.) buyurur. Olmayana vermek olana da ikram etmek infaktır. Ancak infakta en güzel olanı ise fakirlere, kimsesizlere yardım etmek, onlara kol kanat germektir. Bu azaltmıyor bilakis bereketlendiriyor kişinin malını. Allah o vesileyle infakta bulunan kişinin vücuduna sağlık, afiyet veriyor; duygularına fer veriyor. Gözlerine, kulaklarına, anlayışına güç kuvvet veriyor. Dolayısıyla onun kişiye kazandırdığı manevi zevklerin yanı sıra fiziki faydaları da var. İnfakta bulunan kimse gönül alıyor, o kişinin kederini gideriyor ve onun sevincine vesile oluyor. Dolayısıyla onun sevincine mukabil Allah da infak sahibine hem dünya hem de ahiret sevinci veriyor. Onun için veren el alan elden hayırlıdır, denilmiştir. Bu bakımdan infak sadece ramazan ayına değil diğer tüm aylara da yayılmalıdır. 


Çok teşekkür ediyoruz Hocam. 


Ben teşekkür ediyorum. Buradan sizin vesilenizle tüm mümin kardeşlerimin ramazanlarını kutluyorum. Kendilerine Kur'an-ı Kerim'in enis ve yoldaş olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. m 


1933 yılında Bolu'nun Seben 
ilçesine bağlı Tebe köyün- de doğdu. 1943'te ilkokulu 
ve hafızlığını bitirdi. 1947 
yılında İstanbul Beyoğlu'na geldi. Beyoğlu Camii'ndeki odalardan birinde kalarak camiin imami Hafiz Rahmi Şenses'ten “Aşere”yi bitirdi. Hafız Kemal Batanay'dan özel olarak musiki ve tambur dersler aldı. 1959'da İstanbul (o İmam-Hatip'ten mezun olarak Yüksek İslam Enstitüsünde musiki eğitimi aldı. 1987 yılında, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde genel sekreter 


olarak göreve başladı, tefsir ilim heyetinde yazar ve redaktör olarak çalıştı. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve 


Din Bilimleri Fakültesinde Türk Din Musikisi, Üsküdar Asım Ülker Kur'an Kursunda “Tilavet Teknikleri” dersleri vermektedir. Diyanet televizyonunda O yayımlanan Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında jüri üyesi olan Mehmet Ali Sarı'nın “Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları” ve “Beyoğlunda Bir Hafız” adlı yayımlanmış iki kitabı vardır. 
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e nfak, sahip olunan nimetler üzerinde yapilan tasarruf ve harcamadır, özünde nimeti vereni görebilmek ve verdiklerinden dolayı verene teşekkür edebilmektir. Fakat infak bazen kişinin imtihanı ve sadakat testi olur. Mümin bir kulun dünyasında infak, arayış ve adanış olurken müşrik, münkir ve münafıkta zulüm olur, tasa olur ve fıtratla savaş olur. 


Allah, göklerde yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin sahibinin kendisi olduğunu (Bakara, 2/116.) her şeyi fıtraten insanın hizmetine sunduğunu (Casiye, 45/13.), kime neyi ne kadar ve nasıl taksim ve takdir edeceğini, her türlü hayrın kendi kudretinde olduğunu (Âl-i İmrân, 3/26), vahyin ve kâinatın okunmasıyla gözler önüne serer. Bu okumalar hakikatte varlığın gerçek sahibinin kim olduğunun beyanıdır. Biliriz ki insanoğluna zor gelir kendine ait olandan vermek. Kolaydır kazanmadığını saçmak savurmak. İsteyeni bilmeden isteyene verebilmek. 
Bir kutsi hadiste Yüce Allah'ın “Hasta idim beni ziyaret etmedin. Aç idim doyurmadın, Susuzdum su ikram etmedin.” siteminin ardındaki gerçek; isteyende Hakk'ı görebilmek değil midir? Ya da bir başka deyişle verdiğimizde “ver” emrinin sahibinin rızasına kavuşmak değil midir muradımız? 


İnsan Allah'ın kulu olması cihetiyle emanet edilmeye (teshira) layık görülmüş ve kendisine emanet edilen şeylerin muvakkat sahibi kılınmıştır. Bununla beraber emanetin mülkiyet cazibesine kapıldığında ihanetin acı sonucunu tadacağının uyarısı yapılmıştır. Kur'an mümin bir kuldan emanete iman nazarıyla bakmasını ister. (Bakara, 2/35.) İman nazarıyla bakmadığı emanetin acı sonucunun kendisi için de geçerli olduğunu söyler. (Rum, 30/41.) Kur'an emaneti üstlenmiş mümin her bir kulu nihayetinde isarı (kardeşini kendine tercih etmeyi) amaç edinmiş insanlara dönüştürmek ister. (Haşr, 59/9.) 
Fakat değişim ve dönüşüm, değiştirmek ve dönüştürmek, hiçbir şeyde hiçbir yerde ve hiçbir toplumda kolay olmadığı gibi Kur'an'ın indiği toplumda da kolay olmamıştır. Cömertlik anlayışı bile asabiyet yolunda gösteriş yaparak savurmak olan bir toplumu, cömertliği Allah için ve Allah yolunda yapan, hayırda yarışan iyilik 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ve takvada yardımlaşan kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmayan insanlar haline dönüştürmek bir süreç almıştır. Bu süreçte infakta nafaka şuuru, tasaddukta sadakat hali, zekâtta tezkiye hissi, vermede edep, taksimde adalet, yedirmekte zarafet ve letafet gibi ilahi emir ve yasaklarla şekillenmiştir. 


Maün suresine soru sorarak başlanıyor olması, dikkate almanın, dikkatle dinlemenin gereğine vurgu yapmaktır. Ayrıca soru sormak tezekkür, tefekkür, taakkul ve tedebbüre davettir. Çünkü sorunun varlığı cevabı elzem kılar. Sorunun dini yalanlayanı gördün mü, diye sorulması din kavramına bir dikkattir. Din, en temel anlamda Allah'ın hükümranlığı, dünyevi sistem ve uhrevi ceza anlamına gelir. Soru bu üçünü yalanlayarak hayat yaşayan ve ayrıca inandığını iddia edip gereklerini yapmayan insana dairdir. Allah'ı, ahireti ve dinini yalanlayanlar; yetimi itip kakan, yoksulu yedirmediği gibi yedirenleri özendirmeyen ve her türlü hayra engel olanlardır. Dini gerçekten yalanlayanla dine inanıyormuş gibi davrananın ortak noktası toplumu 


ifsada götürecek düşünce ve davranışa sahip olmalarıdır. 
Risâlet'in ikinci yılında yetim hukukuna bu kadar önem verilmesi, hakları ihlal edenin dini yalanlayanlar diye vasıflandırılması, iman toplumunun bekası için dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak gözler önüne serilir. 


Kur'an bu sureyle mümini iki şeye davet ediyor. Yetimin ve öksüzün farkında olmak, yoksula sahip çıkmak. Surede bu iki şeyi ihmal etmenin akıbeti- ne dair bir şeyin söylenmemesi meselenin tahmin edilemeyecek kadar ağır sonuçlarının olacağına bir dikkattir. Allah surede âdeta “Ey insan kendine, yetime ve miskine iyilik yap. Kendini insanlara değil Allah'a göstermeye çalış.” diye buyuruyor. Surenin nüzulüne sebep olan yetimi iten, öksüzü doyurmaya teşvik etmeyen, insanlara gösteriş yapan, hayra engel olanlar insanlık tarihinde unutulup gittiler. Tüm imkânsızlıklara rağmen en zor şartlar altında yetimi öksüzü koruyan ve kollayanlar, hayrın fatihleri olarak tarihe yön veren şahsiyetler oldular. 


Kur'an İslam medeniyetini inşa etme sürecinde kendine ait ana kavramlar etrafında toplumu bir araya getirmeyi hedeflemiştir. 
Bunun için de imana, ibadete, ahlaka, ukuba- 


ta, yardımlaşma ve dayanışmaya dair kendi kavramlarıyla topluma hitap etmiş yön vermiştir. 


DİYANET AYLIK DERGİ 





Kur'an İslam medeniyetini inşa etme sürecinde kendine ait ana kavramlar etrafında toplumu bir araya getirmeyi hedeflemiştir. Bunun için de imana, ibadete, ahlaka, ukubata, yardımlaşma ve dayanışmaya dair kendi kavramlarıyla topluma hitap etmiş yön vermiştir. Bu meyanda Kur'an'da yardımlaşma ve dayanışmaya temel olan kavramlardan en dikkat çekenleri infak, tasadduk, zekât, hayır, birr ve ihsandır. İslam bu temel kavramlarla bir insanı, bir babayı, bir anneyi, bir evladı, bir aileyi, bir idareciyi, bir mahalleyi bir şehri, bir ülkeyi ve bir ümmeti madden ve manen ihya etmek istemektedir. İslam medeniyetinin en küçük parçası olan insandan en büyük parçası olan ümmete kadar güzel ve rol model örnekliğin manifestosu diyebileceğimiz maruf merkezli zihniyet oluşumu ister. Marufun bir parçası olarak infak etmenin gerek kişinin gerek toplumun kendine yapacağı bir iyilik olduğunu vurgular. 
(Âl-i İmrân, 3/92.) Aksi durumun gerek kişinin gerekse toplumun kendi elleriyle kendini tehlikeye atmak olduğu uyarısını yapar. (Bakara, 2/195.) İnfak edilecek şeylerin iyi ve temiz olanından ikram edilmesinin gerekliliği üzerinde durulması, bayağı şeyleri vermeye kalkışmamanın dikkate sunulması, müminleri empati ruhu gelişmiş bireyler haline getirmeyi hedeflemesidir. (Bakara, 2/267.) 
Hiçbir dostluğun hiçbir alışverişin olmadığı bir gün gelinceye kadar Allah için infak emredilir. 
Bu emir hayrın, vermenin sürekliliğinin önemi kadar top- 





lumsal bekanın infakla sağlanması zaruretine bir vurgudur. 
(Bakara, 2/254.) Her ne verilirse Allah'ın onun yerine daha iyisini koyacağına inançla tasadduk etmek infakın imanla olan ilişkisini gösterir. (Bakara, 2/254.) 
cimriliğin ise kişinin doğrudan kendine dolaylı olarak da toplumuna bir zarar verme olduğu ifade edilir. (Muhammed, 47/38.) 
Yüce Rabbimiz infak etmenin insanı dünyada bencillikten kurtaracağı ahirette ise kurtuluşa vesile olacağı vaadini verir. 
(Teğabün, 64/16) Nefsini bencillikten kurtarmış olan kimse bereketli, mümbit bir tohuma benzetilir. İhlas ve samimiyetle yapılan bağışın bire on, ona yüz, yüze yedi yüz misliyle karşılık bulacağı bildirilir. Mallarını Allah yolunda ve rızası uğrunda infak etmenin kulca miktarı belli olamayacak olan ihsana kavuşmak vaadi verilir. Bu vaat iman toplumunu ihsan ruhuyla yaşamaya ve yaşatmaya bir 


teşviktir. Allah'ı görüyor gibi hayat yaşamaya ve yaşatmaya çabalamak. Komşusu açken tok yatan bizden değildir, ikazı yanındaki ve uzaktaki kardeşinin farkında olarak hayat yaşamanın kendisi ve toplumu için bir beka vesilesi olabileceğine dikkattir. Günümüzde infakın ihmal edilmesi komşuluk hukukunu zedelediği kadar aynı şekilde aileyi de zedelemiştir. İyiliğin ve ihsanın en yakınından başlaması emri Allah Resulü'ne gelen vahyin ilk cümlelerindendir. (Nisa, 4/36; İsra, 17/23.) Uyarı en yakınlarından ve en muhtaç olandan başlamak yönündedir. 
İkrama infaka öncelikle en layık olan aileyi oluşturan fertlerdir. Bu bazen kendisine yoldaş olduğumuz eşimiz bazen de elinden tutmamız gereken, sıkıntıdan kurtarılmayı bekleyen kardeşimizdir. 


Bugün Allah için karşılıksız vermek demek olan infakın ihmali kadar istismarı da toplumsal 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bir felakete dönüşmüştür. Bu felaketlerin en önemlisi gösteriş ve başa kakmadır. (Bakara, 2/264.) Bir diğeri hak edenleri hakkından mahrum etmek ve hak edenin hakkını reddetmek. 
Fakire, yoksula, yetime, düşkü- ne, darda kalmışa yolda kalmışa hakkını vermemek, reddetmek onu hakkından mahrum etmek bir zulümdür ve zulüm olması cihetiyle felakete, fesa- da bir davetiyedir. İnfak zekâtı ile sadakası ile fıtır sadakasıyla bir ibadettir. Her ibadet gibi dikkat, rikkat ve samimiyet ister. İşte bundan dolayıdır ki Resulüllah'a neyi infak edeceδἱΖ, sorusunu soran sahabeye gelen ayette bilmemiz gereken, infak edilen şeyden ve miktarından ziyade infak edilecek kimselerin ve infak etme biçiminin önemli olduğudur. Yani önemli olan Allah'ın infakımızın özünden haberdar olduğunu bilerek infak etmemizdir. 
(Bakara, 2/215.) m 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amanın derinleştiği ve bereketlendiği anlar vardır. Kısacık ömrümüzün genişlediği bu 


zamanlar, Allah'ın bize bir lütfudur. Sevapların kat kat arttığı, Allah'ın rahmetinin dalga dalga yayıldığı bu zamanlarda Yüce Rabbimiz, müminler için kaçırılmaz fırsatlar sunar. Bunlardan en kıymetlilerinden biri şüphesiz ramazan-ı şeriftir. 


“On bir ayın sultanı” olarak andığımız ramazana bu değeri veren bizzat Allah'tır. Ramazan, 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Hilal CEYHAN KÖKSAL 


Ankara Çankaya Kur'an Kursu Öğreticisi 


Kur'an-ı Kerim'de adı anılan tek aydır. O hem “Kur'an” hem de “oruç” ayıdır. 


Asr-ı saadette Müslümanlar, ramazan hilali göründüğünde, büyük bir sevince gark olur; bu ayın her gününü ayrı bir özenle ihya etmeye çalışırlardı. Çünkü onlar Peygamber'imizin (s.a.s.) “Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” 
(Buhâri, İmân, 28.) dediğini duymuşlardı. 








Peygamber'imiz ramazan ayının faziletini şu sözleriyle özetlemişti: “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. 
Sonra bir (melek) şöyle seslenir: Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen günahlarından vazgeç! Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu ramazan boyunca her gece böyledir.” 
(Tirmizi, Savm, 1.) 





Günahlardan arınma ayı 


Allah bizleri bir ramazana daha eriştirdi. Bedenlerimizi yeme içme ve diğer meşguliyetlerden alıkoyarak dinlendirirken kurulan manevi sofralardan istifade edip ebedi yurdumuz olan ahiret için heybelerimizi doldurma vaktindeyiz. 


Ramazan, hayatımızın en bereketli zamanlarından biridir. 
Kısacık ömrümüze sığan bir yeni bir ömürdür âdeta. İçin- de bulunan Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu da seksen küsur yıla tekabül eder. 
Çoğumuzun görmeyi hayal bile edemediği yaşlara erişmiş, üstelik ömrünü Allah'a ibadetle geçirmiş bir müminin sevapları bağışlanır bu gecede bize. Evveli ve ahiri hayır olan bir aydır ramazan. Allah'ın bize büyük bir lütuf ve ikramıdır. 


Bu öyle bir aydır ki ona hürmet ederek gereklerini yapan, günahlarından arınmış olarak ondan çıkar. Bir sonraki ramazana kadar işlediği kusurlar, o ramazanın gerçek anlamda ihyasıyla yine sıfırlanır. Allahın bitmek tükenmek bilmeyen rahmetinin bir tecellisidir bu. 
Yüce Rabbimiz, tüm kusurlarımıza rağmen bizi bağışlamak için yollar göstermektedir. 


Peygamber'imiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Büyük günahlardan  kaçınıldığı takdirde, beş vakit namaz ile cuma, bir sonraki cumaya kadar ve ramazan diğer ramazana kadar, aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir.” 
(Müslim, Taharet, 16.) 


Açlık ve susuzlukla terbiye ettiğimiz nefsimiz, Peygamber'imizin işaret ettiği 

güzel vasıflarla donandığında 


hâlden anlar hâle gelir. Önceden fark etmediğimiz ihtiyaç sahiplerini ya da etrafımızda nelerin ihtiyaç hâline geldiğini bu sayede fark ederiz. 





Ramazan-ı şerif geldiği zaman, başta Hz. Peygamber (s.a.s.) 
olmak üzer tüm müminleri bir sevinç ve coşku kaplardı. Herkes bu manevi iklimden olabildiğince istifade etmeye çalışır, her anını dolu dolu geçirmeye gayret ederdi. 


Resulüllah Efendimiz, ramazan geldiğinde ayrı bir iştiyakla ibadet ederdi. Bol bol Kur'an-ı Kerim okur, zikir ve tesbihatını arttırır hayır ve hasenat- ta bulunurdu. Zaten cömert bir yapıya sahip olan Resul-i Ekrem'in cömertliği bu ayda had safhaya ulaşırdı. Onu gören Müslümanlar da büyük bir içtenlikle çevrelerine faydalı olmaya çalışır, var güçleriyle Allah'ın rızasını kazanmak için uğraşırlardı. Çünkü Resulüllah sürekli bu ayın faziletlerinden 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bahsederek müminlerin ramazanın her hayrından istifade etmesini isterdi. 


Oruç bir kalkandır 


Tüm ibadetlerin bizi onaran bir yönü vardır. Oruç ise bunlardan en tesirli olanıdır. Peygamber'imiz, orucun bu yönüne işaret ederek şöyle demiştir: “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, 'Ben oruçluyum. desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun (açlıktan dolayı de-Sişen) ağız kokusu Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. (Allah, oruçlu için şöyle buyurur): O, yemesini, içmesini ve cinsel isteklerini benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. 
Onun mükâfatını ben verecešim. Bir iyiliğe ise on misli ecir vardır.” (Buhâri, Savm, 2.) 

Orucun kalkana benzetilmesi manidardır. Öncesinde ve sonrasında kullanılan ifadelerle bu kalkanın hem içimizdeki hem de dışımızdaki düşmanlara karşı olduğu anlaşılır. Yani oruçlu kişi, kendi nefsinin şerrinden, sonu gelmez kuvvetli arzularından ve şeytanın vesveselerinden korunmuş olur. Kazanılan bu hassasiyetle oruç tutan kişi, dünyada günah ve kötülüklerden, ahirette ise cehennem azabından beri olur. 


Resulüllah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeye- nin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur!” 
(Buhâri, Savm, 8.) 
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“Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21.) 


Yeme içmenin kesilmesi, zaten insanda bir sakinlik hâli oluşturur. Buna manevi destek de eklenince oruçlu kişi tam bir sükünet hali yaşar. Bu da günümüz insanının en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biridir. 


Oruç, somurtkanlığa ve gergin bir ruh haline sebep olmamalıdır. Orucun hakkıyla tutulmasıyla ele geçirilebilecek büyük fırsatlar, bu tip olumsuzluklarla heba edilmemelidir. Hakkı verilerek tutulan her oruç bize iyi hasletler kazandırır. 


İnfak ayı ramazan 


Dostları, Peygamber Efendimizin ramazandaki hâlini “Esen rüzgârdan daha cömert olurdu.” diye anlatırlar. Bu ayda Allah'ın rızasını kazanmanın en kolay yollarından biri de infaktır. (Buhâri, Bed'ü'l-vahy, 5; Müslim, Fezail, 50.) 


Selman-ı Fârisi hazretlerinin anlattığına göre Peygamber'imiz ramazan ayı için şöyle demişti: “Bu ayda müminin rızkı artar. Kim bu ayda oruç tutan bir mümini iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanması ve cehennem ateşinden azat olmasına vesile olur, iftar verdiği kimsenin oruç ile kazandığı kadar sevap kazanır, oruç tutanın sevabında da eksilme olmaz. 
Sahabeler: Ey Allah'ın elçisi! 
Hepimiz iftar verecek güce sahip değiliz ki, dediler. Bunun üzerine Peygamber'imiz: Allah, 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bu sevabı bir tek hurma veya bir bardak su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir, buyurdu. 
Konuşmasına şöyle devam etti: Ramazan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulma ayıdır. Kim bu ayda işçisinin / hizmetçisinin işini hafifletirse, Allah onu bağışlar ve cehennem ateşinden azat eder. Ey insanlar! Ramazan ayında dört şeyi çok yapın. 
Bunlardan ikisi ile Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisine ise sizin ihtiyacınız var. Rabbinizi razı edeceğiniz şeyler; kelime-i şahadet ve tevbe-i istiğfardır. 
Sizin muhtaç olduğunuz iki şey ise, Allah'tan cenneti istemek, cehennemden O'na sığınmaktır. Kim oruç tutan bir mümine su ikram ederse, Allah da onu benim (Kevser) havuzumdan içirir. Bu havuzdan içen cennete girinceye kadar bir daha susamaz.” (Münziri 11,94-95.) 


Bu ayda yapılan iyiliklerin sevabının kat kat olması, bizi iyilik yapmaya teşvik eder. Bir kişiye iftar ettirmenin yahut ona iftar edebileceği bir ikramda bulunmanın karşılığı onun tüm gün tuttuğu orucun sevabından nasipdar olmaksa bu kazancı kim kaçırmak ister? 


Bu ay, infak ayıdır. İmkânımız el verdiği ölçüde, etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerine kol kanat germek ve kardeşlerimizin dertlerine derman olmak önceliğimiz hâline gelmelidir. Zaten orucun bize kazandırdığı en güzel hasletlerden biri, merhametimize galebe getirmesi ve kalbimizi yumuşatmasıdır. 


Açlık ve susuzlukla terbiye ettigimiz nefsimiz, Peygamber'imi- 


zin işaret ettiği güzel vasıflarla donandığında hâlden anlar hâle gelir. Önceden fark etmediğimiz ihtiyaç sahiplerini ya da etrafımızda nelerin ihtiyaç hâline geldiğini bu sayede fark ederiz. 


Allah Teâlâ, ramazan ayında kullarını hayra teşvik ederken bayram öncesi tüm müminlerin aynı coşkuyu yaşamaları için fıtır sadakası verilmesini istemiştir. 

İbn Abbâs (r.a.) şöyle demiştir: “Resulüllah (s.a.s.) hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtır zekâtını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse, o makbul bir zekâttır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse, o sadakalardan bir sadakadır.” (Ebu Dâvüd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât 21.) Yani fıtır sadakası, orucun eksiklerini tamamlayan bir ibadettir. Fitreden maksadın, fakir müminlerin bayram günlerinde ihtiyaçlarını karşılaması olduğu düşünülerek bayramdan önce eda edilmesi daha uygun görülmüştür. 


Geceleri aydınlatan ibadet: Teheccüd 


Peygamber'imiz (s.a.s) bir yolculuk sırasında Muâz b. Cebele, “Sana hayır kapılarını bildireyim mi?” diye sormuş ve şöyle eklemiştir: “Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve (hayır kapılarından) biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır.” Ardından da 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Bir kişiye iftar ettirmenin yahut ona iftar edebileceği bir ikramda bulunmanın karşılığı onun tüm gün tuttuğu orucun sevabından nasipdar olmaksa bu kazancı kim kaçırmak ister? 


şu ayet-i kerimeyi okumuştur: “Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.” (Secde, 32/16.) 


Gecelerin ihyası, manevi gelişimimiz için çok önemlidir. İsra suresinin 79'uncu ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makâm-ı 


Mahmüd'a ulaştırsın.” Burada hitap, Peygamber Efendimizedir. Onun makamı, herkesin üstünde olmasına rağmen, gece namazı sayesinde daha üst bir makama ereceğinden bahsedilmektedir. 


Peygamber Efendimiz, teheccüd namazını terk etmezdi. 
Cemaatle namaz kılarken, insanları usandırmamak düşüncesiyle namazlarını kısa tutar; kendi başına kıldığı namazlarını —ayakları şişecek kadar- uzun kılardı. Peygamberimizin teheccüd vaktinde kıldığı namazlarından bahsederken eşi Hz. 
Aişe, “O namazların güzelliğini 





ve uzunluğunu sorma” diye anlatırdı. (Buhâri, Menâkıb, 24.) 


Ramazanın en güzel taraflarından biri de bu zamanları uyanık geçirmemizdir. Sahur için ayakta olduğumuz saatleri teheccüdle taçlandırmak ne kadar güzel olur. Eğer azmedersek sahur bereketi, bu alışkanlığı kazanmamızda bize katkı sağlayacaktır. Belki de bu alıştırmalar sayesinde teheccüd gibi kıymetli bir sünnet, hayatımıza dâhil olmuş olur. 


Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun, Allah bizi nice ramazanlara eriştirsin... m 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amazan, hem dini hem de sosyal hayatın yoğunlaştığı bir iklim: Beş vakit namaz yanında teravih namazı; oruç yanında zekât, fitre ve sadaka gibi mali ibadetler... Kur'an tilaveti, tesbih, itikâf, zikir, dua... 
Vaaz ve dini sohbetler... İnfak, yardımlaşma, dayanışma... 
Pekişen kardeşlik duyguları... 


İşte bu ve benzeri vasıflarından dolayıdır ki ramazan beklenen, gözlenen, hazırlık yapılan, gelişi ilân edilen, sevinç ve heyecanla karşılanan bir aydır; hassaten ülkemizde, insanımız arasında... Ramazana kavuşma bir şükür vesilesidir Müslüman için. 


Sair aylar gibi ramazan, ὄγlesine bir anda çıkagelmez; gölgesi haftalar öncesinden üzerimize düşer. Yaklaşır, yaklaşır... Yaklaştığını da bariz bir şekilde hissettirir; böylece sizi kendisine fiziki ve ruhi olarak hazırlar. 


Yeni hilal, yılda on iki kez görülür; ancak özellikle gözlenen hilal ramazan hilalidir. 


Evet, kendine özel hazırlıklar yapılan bir aydır ramazan. 
Bu hazırlık sadece iftar ve sahur için gıda tedarikiyle sınırlı değil. Bu ay nasıl değerlendirilmelidir; feyzinden, bereketinden azami nasıl faydalanılmalıdır, oruca ve oruçluya nasıl davranılmalıdır, bu ay ve-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Şer'iyye Vekâleti Celilesinin Beyannameleri 


makamınca hem de kuruluşundan itibaren Diyanet İşleri 


silesiyle insanımıza artı değerler nasıl kazandırılabilir? Yani, 


bir hazırlık söz konusu bu ay için. İşte bu yazımda, medeniyetimizde ramazan için yapılan hazırlıklardan birine değinmek istiyorum: Din hizmeti sunan müesseselerce hazırlanıp ramazan öncesinden basın aracılığıyla halka duyurulan Ramazan Beyannameleri. Hem Osmanlı döneminde Meşihat 


Reisliğince bir gelenek hâlinde yayımlanan ve toplumun geneline hitap eden bu beyannamelerle, insanımızı ruhi ve manevi olarak ramazan iklimine hazırlamaya, toplumda dini hayatın canlandırılmasına çalışılmıştı. 


Kanaatimce iki Ramazan Beyannamesi var ki bunlar emsali 


arasında ayrı bir önemi haizdir; fevkalâde anlamlı, etkileyici ve düşündürücüdür. Birincisi, Milli Mücadele yıllarında, Anadolu cihadının verildiği çetin bir dönemde Şer'iyye ve Evkaf Vekili Mustafa Fehmi Efendi imzasıyla 1921 senesi Ramazan'ı öncesinde yayımlanan “Beyanname”; diğeri de Reisliğin kuruluşunu müteakip ilk Diyanet İşleri Reisi Mehmed 
Rifat Efendi imzasıyla 1924 
Ramazan'ı öncesinde “Hissiyât-ı Diniyye Cerihadar Edilmemeli” başlığıyla yayımlanan basın açıklaması. 


Fehmi Efendi'nin beyannamesini okurken, verilen diğer mesajlar yanında, cephelerde devam etmekte olan mücahedenin dini ve milli heyecanını hissetmemek mümkün değildir. 


İnsana, “bir ramazan beyannamesi ancak bu kadar mükemmel olabilir” dedirten yazı, arı ve duru bir ifade ile şöyle başlıyordu: “Ramazan-ı şerif geldi. Hakk'ın rahmet ve gufran kapıları açıldı... Bundan istifade eden dindaşlarımıza ne mutlu!” Ardından yaratılışın gayesine, kadrü şerefi yüksek olan insanın başıboş bırakılmadığına, onun yapıp ettiklerinin kendi menfaat veya zararına olacağına dikkat çekiliyor. 
Mesaj yüklü bu beyannamenin bir kısmını iktibas şeklinde (yeni harflere aktarımı tarafımdan yapılmıştır) bir kısmını da özetleyerek buraya alıyorum: 


“Yeryüzündeki bütün insanların maddi ve manevi saadetlerini temine bihakkın kâfi ve medeniyet-i sahiha ve hakiki- ye esaslarını tamamen muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'in şerefle nüzul ettiği şehr-i mübarek, bu şehr-i gufrandır.” 


“Bu şehr-i şerife kavuşmaša nail ve vezaif-i ubudiyetini ifa ile Cenab-ı Hakk'ın vaad ve tebşir buyurduğu niam-ı güne-güne vasıl olan bütün ihvan-ı dinimi tebrik eder ve emsal-i adidesini kemal-i saadet ve refah ve istiklâl-i tam ile idrak eylemelerini Dergâh-ı Ulühiyetten tazarru ve niyaz eylerim.” 


“Ahde vefa, iyiliğe şükür, Allah'a tevekkül, adalet, teavün ve tenasur, seha, tevazu, şecaat, sabır ve sebat, Hak uğrunda feda-yı hayat, samimiyet, meyl-i meâli, sa'yu amel, hukuka riayet, ebeveyne (...) itaat, namusa hürmet, zuafaya ve her mahlüka merhamet, sıdk ve istikamet, ciddiyet, israf ve tebzirden mücanebet, iktisada dikkat, lağviyat ve fuhşiyattan 





Sair aylar 

gibi ramazan, öylesine bir anda çıkagelmez; gölgesi haftalar öncesinden üzerimize düşer. 
Yaklaşır, yaklaşır... 
Yaklaştığını da bariz bir şekilde hissettirir; böylece sizi kendisine fiziki ve ruhi olarak hazırlar. 





ve her türlü sefahatten nefsi siyanet, vatana muhabbet, nezafete ve intizamperverliğe itina, emir bi'l-maruf ve nehiy ani'l-münker, Halık'a ibadet ve ubudiyet... İslam'ın vazettiği bu ve benzeri yüce prensipler, insanlığı en üst derecelere kadar yükseltmeye kâfidir. Bu düsturları hakkıyla tatbik eden fert ve toplumların maddi ve manevi terakkinin zirvesine ulaşacağından şüphe edilemez. Tebcile şayan bu vazifeleri ifa edenlere Cenab-ı Hak, iki dünya saadetini vaat ve tebşir buyurmuştur." 


"İslam toplumları dinine, Kur'an'ın ulvi prensiplerine sımsıkı sarıldıkları asırlarda 


dünyanın en müterakki ve güçlü birer milleti olarak yaşadılar. 
Aksi durumda ise ikbal ve saadetlerinden uzaklaştılar." 


“Mamafih, Cenab-ı Hakk'a şükrederim ki, asırlardan beri Müslümanların üzerine çöken gaflet kâbusu yavaş yavaş kalkmaya, Müslümanlar uyanmaya yüz tuttu. Vazifelerini ifa- ya, maruz kaldıkları esaretten avn-i ilahi ile kurtulmaya ahdetti. Düşmanların her yerde ika ettiği mezalim ve alçaklıkların medeniyet-i hakikiyenin bütün esaslarına malik olan İslam varlığını imha kasdından neşet ettiğini anladı. Kılıncına sarıldı, hakk-ı hayatını ispata başladı.” 


“Bugün oruçlarını esaret ve enva-i fecaat altında kıvranarak tutan, teravihlerini düşman süngüleri karşısında belki de edaya muvaffak olamayan, gece gündüz bizi buradan dogacak reha ve halâs güneşini bekleyen zavallı dindaşlarımızı biran evvel kurtarmaya koş-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Diyanet İşleri Reisliğince bir gelenek hâlinde yayımlanan ve toplumun geneline hitap eden bu beyannamelerle, insanımızı ruhi ve manevi olarak ramazan iklimine hazırlamaya, toplumda dini hayatın canlandırılmasına çalışılmıştı. 





mak herkese borçtur, vazifedir. 
Bu vazifeden kadınlar bile hariç ve müstesna olamaz. Onlar da kendi kudret ve hilkatleri- ne göre bu uğurda çalışmakla şer'an mükelleftirler.” 


“Cenab-ı Hak, azim ve imanımızın mükâfatını parlak zaferlerle göstermeye başladı. Zaten nusret Müslümanlarındır. 
Feth-i Mübin, zafer-i kati bize mahsustur. Yalnız her zaman olduğu gibi, bilhassa harp zamanlarında da rıza-yı ilahiye muhalif hareketlerden katiyyen tevakki icap eder. Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin umdesi, ahkâm-ı münci- ye-i İslamiye dairesinde çaışmaktır. Bu ahkâma münafi ef'al, yalnız manevi mücazatı istilzam etmeyerek Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin âmâl-ı mukaddesesine de tecavüz teşkil edeceğinden maddeten dahi mucib-i mesuliyet olacaktır (...). Malayanilerle tevağğul Müslümanca yaşamak isteyenler için haramdır.” 


“Zaman ciddiyet ve faaliyet zamanıdır. Cephelerde kahraman askerlerimiz din namına, vatan namına canlarıyla, başlarıyla muharebe ederken, gerilerdeki Müslümanların vakar-ı milli ile gayri mütenasip hareketlerde davamı hem günah, hem ayıptır. (...)” 
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“Müslüman kadınlarına taalluk eden vazifelerden birini de bilvesile burada zikretmek isterim: İffet ve ismet, hayâ ve edeb bilhassa İslâm kadınına meziyyat-ı maneviye-i mümtazedir. AÂdab-ı İslamiyeye, muhit-i milliye uymayan ef'al, eşkâl ve harekâttan son derece tevakki icap eder...” 


“Milletimiz içinde nakz-i siyam fezihasını irtikâp edecek bir ferdin bile bulunabileceğine kani değilim. Çünkü hem Halika masiyet, hem de âdâb-ı celile-i İslamiyemize ve Büyük Millet Meclisimizin âmal-i meşruasına muhâlefet ve hakaret demek olan bu reziletle sıfat-ı İslam asla birleşmediği gibi bu gibilerin duçar-ı mücazat olacakları da muhakkaktır. 
Şayet şer'-i şerifin tarif ettiği mühim zaruretler karşısında orucu yemek icap ederse, alenen icradan sureti katide tevakki edilmelidir. Zira bu da, imkân karşısında âdâb-ı umumiyeye muhâlefetten başka bir mana ifade etmez.” 


“Hülasa; kâffe-i müminin ve müminatın -bilhassa şu mâh-ı gufranda- şeair-i İslamiye ve fezail-i oahlâkiyemizin daha fazla muhafazasına ve vatan, devlet ve milletimizin selamet ve halâsına matuf maddi ve manevi mesai-i hüdapesendaneye kemal-i itina ile devam ve dergâh-ı ulühiyete daima ref 


tazarru ve niyazı ile tam Müslümanca harekete ihtimam etmeleri feraiz-i katiyedendir. 


(...)” 


“Şehitlerimize Fatiha, mücahitlerimize dua-yı zafer!” 
(Umur-i Evkaf ve Şer'iyye Vekili Mustafa Fehmi.) 


1922 yılı ramazanında yine 
Mustafa Fehmi imzasıyla bir ramazan beyannamesi daha yayımlanmıştı ki bu da son derece öğretici ve düşündürücüydü. Bu beyannamede de İslam'ın vazettiği faziletler özetlenmiş; ibadetlerin ferdi ve uhrevi yönü yanında içtimai yönlerinin de olduğu ve bunların toplum huzurunu temin edeceği üzerinde durulmuştu. 
İbadetlerden bahsedilirken söz tabii olarak ramazan orucuna da getirilmiş ve bilhassa orucun irade terbiyesi üzerindeki tesirlerine işaret edilmişti. 

Ser'iyye ve Evkaf Vekili Mustafa Fehmi Efendi bu beyannamede, “Hükümet-i İslamiye” diye nitelediği Büyük Millet Meclisi hükümetinin İslami esaslar dairesinde hareket etmeyi esas bir umde ittihaz ettiğini hatırlatarak İslam'a ters her şeyin bu hükümet nazarında memnu olduğunu ileri sürmüştü. Yine bir önceki beyannamede olduğu gibi, ramazan günlerinde oruçlunun önünde açıkça yiyip içmenin “Şer'-i 


mübine mugayir” ve İslam toplumuna açık bir hakaret olacağını vurgulamıştı. Açıklamada son olarak şu vurucu cümleye yer verilmişti: 


“Memleketin öz evlâtları din ve istiklâl ve vatan uğrunda canlarını feda etmekten çekinmezlerken bu sayede geride hâl-i emn ve istirahatte bulunanların mukaddesata tecavüz teşkil eden her nevi hareketleri elbette affedilemeyecek kadar büyük bir cürümdür.” 


Ramazan o beyannamelerinin ikinci mükemmel örneğinin Diyanet İşleri Reisi Rifat Efendi imzasıyla 1924 Ramazan'ı öncesinde yayımlanan açıklama olduğunu belirtmiştim. 


6 Nisan' da idrak edilen 1924 
(Hicri 1342) yılı Ramazan'ı münasebetiyle basın organlarına gönderilen ve “Hissiyât-Diniyye Cerihadâr Edilmemeli” başlığını taşıyan bu açıklamada Rıfat Efendi, vatandaşlara ramazan ayına girmekte olduklarını hatırlatarak oruç tutmayan kişilerin, halkın arasında açık- tan yemek ve içmekten kaçınmalarını, metindeki ifadesiyle “nakz-ı sıyam” etmemelerini, oruçlu insanların inanç ve ibadetlerine saygı gösterilmesini özellikle rica etmiş ve halkı bu yönde aydınlatma hususunda basına da görev düştüğünü hatırlatmıştı. İlk Diyanet İşleri Resimiz, bu bağlamda, din ve inanç hürriyetinin, başkalarının inanç ve ibadetlerine hürmetsizlik etme noktasında asla gerekçe olamayacağını veciz bir şekilde izah etmişti. 


Bu açıklamayı Aylık Dergi'mizin 224'üncü sayısında (Ağusἴο5-2009) tam metin olarak 


DİYANET ARŞİVİ 





yayımladığımdan buraya tekrar almadım; arzu edenlerin oradan okumalarını tavsiye ederim. O açıklamadan sadece bir cümleye yer vermekle yetiniyorum: 


“Filhakika, ibadette vukua gelecek ihmal ve teseyyüp, efrad-ı cemiyetin kalplerindeki havf ve muhabbetullahı yavaş yavaş izale edeceğinde şüphe yoktur. Efradının kalbinde muhabbet ve aşkullah, haşyet ve havfullah kalmamış olan bir cemiyette, hak ve vazife fikirleri silinerek bunun yerine hissi menfaat kaim olacağından böyle bir cemiyette hukuka tecavüz fikir ve emeli meydan alır, mukaddesat paymal edilir, masiyetler çoğalır, hiss-i menfaat ve nefsani emeller vicdan- da hâkim olur.” 


Aynı yıl basında İstanbul Müftüsü Mehmed Fehmi imzasıyla da ayrı bir beyanname yayımlanmıştı. Bu kısa beyannamenin de bir iki cümlesini buraya almak istiyorum: 


“Alenen nakz-i siyam, Cenab-ı Hakk'a masiyet, âdâb-ı umumiye-i İslâmiyeye muhâlefet ve hâl-i siyamda bulunan Müslümanlara büyük bir hakarettir. 
(...) Bilumum müminin ve müminât ferazi-i mübeccele-i diniyyeyi ve bilcümle vezaif-i İslamiyyeyi hüsn-i edaya bezl-i mukadderet, şeair-i İslamiyemize tamamiyle riayet, fezaili milliyemizi hakkıyla ibraza gayret ederek evveli rahmet, ortası mağfiret ve âhiri cehennemden necabet olan şehr-i gufranın bütün füyuzatına nail olmayı ahass-ı emel etmelidirler. Bilcümle müminin ve müminâta şehr-i ramazanı tebrik eder ve kâffesinin saadete nail 


olmasını Dergâh-ı Kibriya'dan tazarru eylerim.” 


Burada başka bir örnek olarak Diyanet İşleri Başkanı olduğu sırada Ahmed Hamdi Akseki'nin 1947 (Hicri 1366) senesi Ramazan'ı dolayısıyla kaleme aldığı ve “Dini Bir Konuşma” adıyla Diyanet İşleri Başkanlıδι yayımları arasında bir broşür hâlinde de yayımlanan, yirmi sayfalık kapsamlı beyannamesine de yer vermek istiyordum; ancak yerimiz kalmadı. 
Şu kadarını söyleyelim ki Akseki bir sohbet niteliğindeki bu beyannamesinde, “Müslüman Kardeş” ve “Dindaşlarım” gibi hitap cümlelerini kullanmış, kendi ifadesiyle, bir Diyanet İşleri Reisi olarak değil de hasbelkader dini ilimler tahsil etmiş ferd-i vahid olarak bir görev ifa etmeye çalıştığı tevazuunu sergilemişti. Bununla birlikte din hizmetlileri olarak irşad görevimize bir cümleyle şöyle işaret etmişti: “Şunu hemen belirtmeliyim ki bir Müslümanın dinde mevkii ne kadar yüksek olursa olsun, nispeten kendi mertebesinde bulunmayan dindaşlarına karşı vazifesi yalnız irşat ve nasihattır.” 


Günümüzde iletişim araçları son derece çeşitlendi, genişledi. Artık gazete ve dergilerde, gufran ayı ramazanın gölgesi- nin üzerimize düştüğünü hatırlatan, bu ayda nasıl davranmamız gerektiğini ifade eden beyannameler yayımlanmıyor; ancak çeşitli veçheleriyle ramazan, basılı ve görsel basında yoğun bir şekilde yer alabiliyor. Yıllar önce özenerek hazırlanmış ramazan beyannameleri ise günümüze birer yadı cemil olarak kaldı. m 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"İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi?" (Hadid, 57/16 


Müslümanlar hicret ile Mekke'de yaşadıkla- lafisi imkânsız sonuçları söz konusudur. 
rı zulümden kurtulup selamete ermişler ve Söz konusu gerçeği idrak etmenin kalpte Medine'de, hayatlarını özgürce sürdürme, uyandırdığı ürperti, “zikir” ve “inen hak” inançlarını rahatça yaşama imkânına ka- sayesinde gerçekleşecektir. “Allah'ı zikir” vuşmuşlardı. Zaman içinde bu şehre uyum ve “inen hak” ifadelerinin her ikisi ile de sağlayarak görece bir refah hâli yaşamaya Kur'an kastedilmiş olabilir. Çünkü Kur'an, 





her iki özelliği de cemetmektedir. Yapılan atıf, onu şereflendirmekte, Allah tarafından indirilişinin, hak oluşunun faydasını bildir- 


başladılar. Bazı rivayetlerde belirtildiğine göre bu dönemde Müslümanların bazısında bir bıkkınlık hâli baş göstermişti. (İbn Atıyye, 


©, 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el-Muharraru'l-Veciz, v, 264.) Kur'an, bazı ko- mekte ve bu iki özelliğin farklılığına işaret nularda mümine yaraşır bir duyarlılık içinde etmektedir. Bazı âlimler buradan hareketle, davranmama durumuna karşı ashabın şah- Kur'an'ı çok okumaya önem vermekten zisında bütün müminlere şöyle bir çağrıda yade, kalpte etki uyandıracak, hayatta iz bıbulunmaktadır: “Iman edenlerin Allah'ı zik- rakacak şekilde özenle okumaya önem verretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin mek gerektiğini vurgulamışlardır. Diğer bir saygı ile U ΠΠ zaman gelmedi mi? yaklaşıma göre “Allah'ı zikir” ile mutlak an-Daha önce kendilerine kitap verilip de, üze- lamda Allah'ı zikretmek, “inen hak” ile de 


rinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri , AN εν katılaşanlar gibi ο... ο... Oy “> ο. es edisi Ayehe ri Ien ; ! 6 19 hakk”a takdim edilmiştir; çünkü kalplerin 


çoğu fasık kimselerdir.” (Hadid, 57/16.) © 5” saygıile ürpermesi ancak Allah'ı zikirle ger-Mümin, dini hayatında tecrübe etti- çekleşir. Kur'an sayesinde de kalpler gi duygusal yoğunluğun azalma- Se, ürperir; ancak bu, Kur'an'ın Allah'ın sıyla, rehavet ve bıkkınlık gibi "ο, zikrini içermesinden dolayıdır. 


duygularla baş başa kalabilir. Mümin, ° (Razi, Mefatihu'l-Gayb, XXIX, 461.) 
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ΗΕ n è kendisini Allah'tan Kur'an'ın, kalbi tutumları e 


gözden geçirmeye yönelik bu uyarısı, mümini bir sorgulama yapmaya sevk et- 


re karşı kalbi tutumlarını uzaklaştıran kalp katıgözden geçirme konusun- lığına saplanmış bir hayat da müminleri uyarmak- tarzından kurtulup O'nu 


tadır. Çünkü ömür ser- * zikretmeye yöneldiğinde, i Sa mayesi hızla tükenmekte, ο. kalbini ıslah etme yoluna ΠΕΠΕΙ Ayek pu GEREN hayat yolculuğu kaçınılmaz “7 da girmiş olur. Pİ e ανω ΕΤ bir sona doğru süratle iler- A οφ hayatını derinden etkilemiş lemektedir. Bu yolculuğun te- "sas ους” bir ο Dir defasinda Hali- 

°°eeeeoeo° fe Hz. Ebubekir'in huzurunda bu 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ayet okunmuş ve orada bulunan Yemâme Kitap ehli, kalpleri katılaştığında arzularıehlinden bir heyet ayeti dinleyince hüngür nı gerçekleştirebilmek için Allah'ın kitabını hüngür ağlamaya başlamıştı. Abdullah b. keyfi olarak yorumlamaya, onu tahrif et-Ömer, bu ayeti okuduğunda ağlar ve “Evet meye başladılar. Kalp katılığının onları kita- ya Rabbi, evet ya Rabbi” diye mukabele bi tahrife sevk ettiği Kur'an'da şöyle ifade ederdi. Rivayet edilir ki; geçmiş zamanda edilir: “Sözlerini bozmaları sebebiyle onları bir çete başı, kötülük işlemek için şehirde lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar yürürken yolun yanındaki evden yükselen kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitapları- bu ayeti işitir. Ayetten o kadar etkilenir ki nı tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahağzından “Geldi ya Rabbi, geldi ya Rabbi” kâmın (Tevrat'ın) önemli bir bölümünü de sözleri dökülüverir. Hemen yapacağı işten unuttular...” (Maide, 5/13.) Sonraki aşamada vazgeçip orayı terk eder. Allah'a tövbe eder kitaba ihtiyaç hissetmemeleri, onları, kita- ve sonraki hayatını, ilim ve ibadetle meşgul bın içindeki hakikatleri reddetmeye kadar olarak geçirir. Bu zat, sözleri ve yaşama tar- götürdü. Kitabı arkalarına atıp terk ettiklezı ile Müslüman nesiller üzerinde derin et- rinde kalplerindeki katılık, artık onları öğüt kiler bırakan ilk dönemin büyük mutasav- kabul etmez hâle getirmişti. Ne bir tehdit, vıflarından Fudayl b. Iyad'dır. (ë. 187/803) ne bir vaat! Hiçbir şey onların kalplerini yu- 
(Kurtubi, el-Cami li Ahkami'l-Kur'an, XVII, 251.) muşatmaya yetmiyordu. Bu arada, onları 





bir arada tutacak kitabı da tahrif edince her biri kendi heva ve hevesinin peşinden gitti. 
Yolları ayrıldı, birlikleri dağıldı, aralarında kin ve düşmanlık tohumları yeşerdi. Bu kin ve düşmanlık, onları uzun süren şiddetli savaşlara sürükledi. (Maide, 5/64.) 


Müminler, kitap ehlinden ibret alarak kalp katılığına sevk edecek bir hayat tarzının müptelası olmaktan sakınmalıdır. Zira Allah kelamı, ilk başlarda onları şehvetlerinin esiri olmaktan koruyordu. Onu dinlediklerinde kalplerinde bir ürperti hissederler, 


© 
<> e. © 
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Allah'a olan itaatleri artardı. Zaman bakı- Mümin, kendisini Allah'tan uzaklaştıran mından peygamberden uzaklaştıkça vahyin kalp katılığına saplanmış bir hayat tarzınaydınlığından da uzaklaşmaya başladılar. dan kurtulup O'nu zikretmeye yöneldiğin-Ömürleri uzun olunca emelleri de çoğaldı. de, kalbini ıslah etme yoluna da girmiş olur. 
Dünyanın geçici menfaatlerine var güçle- Nefse ağır gelen bu yürüyüşte ümitsizliğe 


riyle sarıldılar. Allah'ın emir ve yasaklarını ο düşmek her zaman mümkündür. Bu yüzterk edip sonra da; “Allah bizi affedecek” οκ SA den, sonrasında gelen; “Bilin ki Allah, ölü- diye kendilerini avuttular. (raf, 7/169.) Ya- “3 > münden sonra yeryüzünü canlandırıyor...” 





şadıkları hayat tarzına yavaş yavaş alışıp (Hadid, 57/17.) ayeti, bu ümitsizlik duyguâdeta onun bağımlısı hâline geldiler. Š sunu ortadan kaldırmaktadır. Yani Allah'ın Kitabı'nın etkisi de kalp- “ον, Allah, ölümünden sonra bahar lerinde yok olmaya başladı. κα Allah, ° mevsiminde yeryüzünü dirilt-Artık ilahi kelamdan duyduk- &@ ölümünden sonra `. meye muktedir olduğu gibi, ları ürpertiyi duymaz hâle £ bahar mevsiminde © katılaştıktan sonra kalpleri gelmişlerdi. İşte bu uzun : yeryüzünü diriltmeye - yumuşatmaya da muktedirsüren gafletin ardından, : muktedir olduğu gibi, dir. Olü ve kurak topraklar kalpleri okatılaştı. Çünkü : katılaştıktan sonra - o yağmurla diriliyorsa, kasveşerlerin başı olarak görü- ` kalpleri yumusatmaya da Μο tinden dolayı âdeta ölüme len kalp katılığı, Allah'a karşı s muktedirdir. >: mahküm olmuş kalpler de uzun süren gafletin sonunda Ἄς. ΚΩ zikir ve Kur'an ile dirilir. Yeter ortaya çıkmaktadır. (Alusi, Ru- ο ο ki kul O'na yönelsin. O takdirde hu'l-Meani, XIV, 181.) “ὁ ς 999903” zikir, kalpleri dirilten bir iksir olur.m 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Resulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir.” 
Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür? diye sordular. Resulüllah (s.a.s.) şöyle cevap verdi: “Altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere kendini sokar.” 

(Tirmizi, Fiten, 67; İbn Mâce, Fiten, 21.) 


Bilindiği üzere İslam'ın en önemli esaslarından birisi, kendi kalbimizden başlamak suretiyle bir ışık hâlesi gibi etrafımızı aydınlatma görevini ifade eden emri bi 'I-maruf ve nehyi ani 'I-münker vazifesidir. Bir mümin böylece etrafına ışık olur ve kötülüğün, ahlaksızlığın, erdemden uzak yaşayışın karanlıklarını ortadan kaldırır. İslam âlimleri işte bu bitmek bilmez bir hayat felsefesi hâline getirmemiz gereken faaliyet esnasında da bir usul, yöntem ile hareket etmemiz gerektiğinin altını çizerek akıllıca hareket etmemizin zorunluluğu üzerinde durmaktadırlar. 


Hz. Peygamber (s.a.s.) dinin taabbudi denilen ibadetlerle ilgili hususlarını bizzat yaparak, yaşayarak, göstererek beyan etmiştir. 
Böylece Allah'a (c.c.) nasıl ibadet edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Ancak aynı οἵ zamanda Müslüman bir bireyin şahsiyetini “; inşa edecek nebevi yönlendirmelerle de erdemli bir topluluk oluşturmaya çalışmaktadır. Bu rivayette de Müslüman bir bireyin toplumsal planda dikkat etmesi gereken oldukça önemli bir esasa işaret etmektedir: Mümin kendini küçük düşürmemelidir. Bu ifadelerden net bir şekilde mümin olmanın kişiye itibar kazandırması gerektiği, mümin olmakla elde edilmiş olunan bu itibar, deger ve saygınlığı korumanın zorunluluğu anlaşılmaktadır. Çünkü saygınlık, şeref ancak 9) Allah 'a aittir. (Yunus, 10/65.) ve onun istek- Z lerine uygun hareket etmekle bu saygınlık 





Mümin, toplum içinde vakur, haysiyetli, ağırbaşlı ve saygın bir kişilik olarak ön 
3 plana çıkmalıdır. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı 
Kerim'de müminlerden bahsederken yüzlerindeki secde izi ile tanınacaklarını ifade 


elde rs m s etmektedir. (Fetih, 48/29) Ayette secde imanından kaynaklanan bu say- Se, APRU e AYSE 

ınlığı, izzeti korumak kendini ə, etme ve yüzdeki secde izi, imanın küçük düşürmemektir. κ. ° alameti olarak zikredilmiş olma- 
| μι I ` e Bir kişinin ° lıdır. Bir kişinin mümin oldu- 
Er li l e è πι uzun © ğunun belli olması toplumda aha çok emri bi l-ma- e belli olması toplumda saygın kişiliği ile ön plana ruf ve nehyi ani'l-mün- » asas ıkmasıyla doğru orantılıdır k i di πος karsi «5 saygın kişiliği ile ç y 5 ον er yanı Ince oş karşı . ën plana çikmasiyla Ayette kastedilen secde izi, lanan şeyleri emretme, . secdede alınların yere koyul- 


doğru orantılıdır. 


kötü olan şeyleri ise ya- ması suretiyle oluşan izden 


saklama konusu çerçeve- E ς᾽ ibaret değildir. Secde izi, biraz sinde değerlendirmektedir. `. e da iletisim içerisinde olduğumuz (İbn Kesir et-Tefsir, III, 148.) κ. ους” 

°eeeeeooo° 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kişilerin bizi gördüklerinde kendilerini güvende hissetmeleri ve bize, bizim nezdimizde de mensup olduğumuz dine karşı saygı duymaları ile gerçekleşecektir. Bu saygıyı oluşturamamak veya kaybetmiş olmak müminin kendini ve mensup olduğu dinin insanlar nezdindeki değerini küçültmüş olacaktır. 


Dünyayı, olayları doğru okuyabilme yetkinliğine sahip olmalı, yaptığımız işin akıbetini tahmin edebilmeliyiz. Hz. Peygamber rivayetin ikinci bölümünde, müminin kaldıramayacağı işlerin altına girmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu tavsiye, etrafımızda cereyan eden olayları sağlıklı olarak okuyup değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmayı gerektirir. Mümin feraset sahibi olmalı ve kendisini gelecekte neyin beklediğini tahmin edebilecek bir öngörü ile hareket etmelidir. Aksi hâlde kaldıramayacağı işlerin altına girerek kendini de mensup olduğu İslam toplumunu da küçük düşürme riski ile karşı karşıya kalacaktır. 
Hayatı doğru okuyabilmek için gerekli olan bilgilerle kendimizi donatmalıyız. Müslümanca bir duruşa sahip olmak için ilk önce Müslümanca duruşun neyi gerektirdiğini bilmeli ve buna göre hareket etmeliyiz. 
İslam ilim geleneğinde beşikten mezara kadar sürekli bir eğitim süreci içerisinde olmanın tavsiye edildiği herkesin malumudur. Bu sebeple bir mümin olarak nasıl bir inanca, dünya ve ahiret telakkisine sahip olmamız gerektiğini bilmeli; akabinde 

ise en azından ilmihal seviyesinde günlük hayatta dinin asgari gereklerinin neler olduğunu öğrenmeli, hayatımızı bu esaslara göre inşa etmeliyiz. 
Aksi hâlde inanç ve yaşayış itibarıyla mümine yakışır bir tavır ortaya koyamamak bizleri hem dünyada hem de ahirette altından kalkamayacağımız sıkıntılar içine sokacaktır. 


© 
© 
° 
° 
9 
° 
° 
° 
° 
.° 
° 


Müslümanca bir durusa sahip olmak için ilk ónce Müslümanca duruşun neyi gerektirdiğini `+ bilmeli ve buna göre hareket 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Diğer taraftan, fıtrat dini olan İslam'a göre Allah bütün insanları saygın olarak yaratmıştır. (İsra, 17/70.) İnsana düşen, bu saygınlığını korumak ve kendini küçük düşürmemektir. Bunun birinci yolu ise iman etmektir. İman etmek suretiyle kendine verilen değeri korumuş olur. İman ettikten sonra da dikkat etmeli, kazanmış olduğu saygınlığı korumalıdır. Hz. Peygamber, bu hadislerinde konuya dair genel bir ilkeden bahsetmektedir. Buna göre kişi, altından kalkamayacağı işlere girmek suretiyle kadr-u kıymetini kaybedebilir. Bu sebeple mümin, birtakım hususlara dikkat etmelidir. Ekonomik anlamda zor durumlara düşmemeli, ayağını yorganına göre uzatmalıdır. Aksi hâlde insanlara yük olur ve sahip olduğu değeri kaybetmiş olur. Çünkü iman, kişinin akıllı hareket etmesini, heva ve heveslerine kapılarak ürettiğinden çok tüketmesini, bir tüketim canavarına dönüşmesini engellemelidir. Şayet kişi bu şuur ile hareket etmiyor, hesapsız ve sınırsız bir tüketim çılgınlığına kendini kaptırıyorsa akıbeti ekonomik anlamda bir felaket olacaktır. 
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Hadisten öğrendiklerimiz 


1- Hayatın her aşamasında mümin olduğumuz şuuru ile hareket etmeliyiz. 





2-Tüm işlerimizde akıllıca ve ferasetle hareket etmeli, yapacağımız işlerin sonucunu düşünerek altından kalkamayacağımız sorumlulukların altına girmemeli, kendi onurumuza ve mensup olduğumuz İslam toplumunun şerefine hâlel getirecek işlerden kaçınmalıyız. 


3-İslam ve insanlığa hizmet etme adına hareket ederken de ölçüp biçip bir usul ve yöntem çerçevesinde akıllica hareket etmeli, faydalı ; olmak için çalışırken hesap- 
2. sız ve ölçüsüz iş yaptığımız °°. için zarara sebebiyet vermemeliyiz. m 


etmeliyiz. 
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Yüce Allah her varlıktan mukaddemdir. Varlık yok olduktan sonra da O'nun var oluşu devam eder. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Her şeyin yaratıcısı olması hasebiyle Evvel; bütün işlerin önünde sonunda O'na dönecek olması hasebiyle de Âhir'dir. 
Başlangıç ve son, yaratılmışlar için söz konusudur ve kendisi de bir mahlük olan “zaman”a ait kavramlardır. Evvel ve Âhir isimleri Cenab-ı Hakk'ın zamanın dışında olduğunu ifade eder. 


Allah Teâlâ bütün varlıklar üzerine mukaddem olup kendi varlığının evveli yoktur. 
Kendisi için asla başlangıç tasavvur olunamaz. Onun için O'na Evvel demek, "ikincisi var" demek değildir. "Sâbık'ı, yani kendisinden evvel bir varlık sahibi yok" demektir. Allah'ın ismi olarak Âhir; her şeyin sonunun, bitiminin Allah'a nispetle önce olacağını, hiçbir varlığın O'nun ötesine geçme imkânına sahip olamayacağını ifade eder. Başta Maturidi olmak üzere Halimi, Abdülkahir el-Bağdadi, Zemahşeri, Beyzavi ve Muhyiddin İbnü”l-Arabi gibi âlimler bu iki ismin 





57/3.) birbiriyle bağlantılı Evvel, Âhir, Zahir ve Batın isimleri üzerinde ilk dönemlerden itibaren durulmuş ve ilgi çekici yorumlar yapılmıştır. Buna göre Allah Teâlâ, her şeyin yaratıcısı ve ilk illeti olması itibarıyla Evvel, her şeyi yaşatan ve yok eden olması bakımından Âhirdir. İlk bilinmesi itibarıyla Evvel, en son varılan olması bakımından Âhirdir. Zamanın dışında olması itibarıyla hem Εννθἰ hem de Âhirdir. 


Elmalılı merhum, bütün yaratılmışların kendilerini var eden ilk sebep olmasa, özünde helake ve yok oluşa mecbur oldugunu belirttikten sonra Yüce Allah'ın Evvel ve Âhir oluşunu her şeyden evvel olduğu gibi, hepsinin gayesi ve varlığın dönüp dolaşıp varacağı son nokta olduğunu ifade ederek açıklar. Kur'an'da Hadid suresinde yer alan Evvel isminden başka birçok ayette yaratmayı başlatma, devam ettirme ve yenileme fiilleri, ayrıca göklerle yerin ve aralarındaki her şeyin yani kâinatın icat edilişi de Allah'a izafe edilir. "...O'nun zatından başka her şey helâk olacaktır..." (Kasas, 28/88.) "...Yeryüzünde bulunan her şey yok 


Kur'ân-ı Kerim'de olduğu gibi beraberce kullanılmasının gerektiğini söyler. se” σος, olacaktır. Yalnız celal ve ikram sahi-Çünkü Rabbimizin evveliyet ve ə, bi Rabbinin zatı baki kalacaktır." 


ο âhiriyeti, zamanın başlangıç Φ᾽ 


ve sonuç sınırlarının üstünde oluşu, başka bir deyişle za- è 
mandan münezzeh bulunu- 5 
şu demektir. Bu mananın $ da ancak iki ismin beraber kullanılmasıyla elde edile- ` bileceği kabul edilmiştir. 


Kur'an'da Evvel ve Âhir 


Hadid suresinde yer alan (Hadid, 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Sen evvelsin. 
Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen, ahirsin. 
Senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır..." 


° (Rahman, 55/26-27.) ayetleri Allah'ın Âhir olduğunu; "Allah, 

- her şeyin yaratıcısıdır..." (Zü- 

` mer, 39/62), "Allah'tan başka yaratıcı mı var?" (Fatır, 35/3.) 
ayetleri de Allah'ın Evvel olduğunu ifade eder. Peygam- 

I ber'imizin su hadisi Evvel ve κα Âhir isimlerini açıklamaktadır: ο. "Allah'ım! Sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen, ahirsin. Senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır..." 
(Müslim, Zikir, 60; İbn Mace, Dua, 2; Ahmed, I, 404.) 


Bu isimler insana tecelli ederse 


Yüce Allah'ın “Evvel” olduğunu bilmek, sadece sebeplere bakmaktan ve sebep sonuç ilişkisine bağımlı kalıp sınırlı düşünmekten kurtulmamızı sağlar. Bütün bu varlık alemini mutlak yokluktan yaratan Allah, Müsebbib-i Evvel'dir. 
Yani tüm sebepler zincirini de O yaratmıştır. Bu nedenle bir işin olmasını istediğimizde, O'nun koyduğu düzen çerçevesinde tüm esbaba riayet ederiz ama her işin nihai noktada O'nun onayına bağlı olduğunu da bilir, esbaba değil onları yaratana güvenir ve tevekkül ederiz. Mutlak manada her şeyden evvel ve sonra olmak Yüce Allah'a mahsus olsa da Evvel isminin tecellisi ile insanlar hayırlarda ve insanların hayatlarını kolaylaştıracak buluş ve icatlarda öncülük ederler. 
(Tevbe, 9/100.) Bunlardan bazılarının ise isimleri kıyamete kadar anılır. İşte onlar da Âhir isminin tecellisi ile kendileri gitse dahi bu cihanda adı kalmış kişiler olurlar. 


Bu iki ismin kendisinde tecelli ettiği bir insan önceliklerini ve nihai gayelerini doğru tespit eder. 
Doğru neticelere ulaşabilmek için yapması gerekenleri doğru bir sıra ile yapmak, hayatı ziyan etmemenin en önemli koşuludur. Aksi durumda 


Hat: Abdurrahim Kahya 


insan, hayatını nefsinin ve tesadüflerin insafına bırakmış olur ki bu da en baştan kaybetmek demektir. Aslında insan, sonuçlardan değil süreçten sorumludur. Sonuçları yaratacak olan Allah'tır. Bizim hesabımız süreci doğru yaşayıp yaşamadığımızla ilgili olacaktır. Süreci doğru yürütmek de amaçları ve bu amaçlar yolunda öncelikleri doğru tespit etmek ve süreç boyunca bunları hatırdan çıkarmadan irademizi doğru kullanmakla mümkün olacaktır. Ešer sonuçlar süreçten daha önemli olsa idi ozaman “sonuca ulaşmak için her yol mubahtır” anlayışı doğru olurdu ki bu aslında şeytanın izlediği bir yoldur. 


Sufiler insanların çoğunun bu dünyada elde etmek istedikleri amaçlar doğrultusunda, Allah'a Evvel ismiyle kulluk ettiğini, oysa asıl ihlaslı kulluğun Âhir adıyla olması gerektiğini söylerler. 
Âhir isminin en büyük tecellisi ahiret hayatıdır. 
Ahiret, bir bakıma Evvel isminin tecellisi ile her an yeniden verilen başlangıç fırsatlarının kullar tarafından nasıl kullanıldığının izdüşümü olarak inşa edilen sonlar demektir. Allah'ın Âhir olduğunu bilmek, bütün sebeplerin sonuçta mutlaka yok olacağını ve sadece Âhir olan Allah'ın baki kalacağını bilmemizi sağlar. Geçici varlıklara bağlanmak, yokluğa bağlanmaktır. Hâlbuki Âhir olan Allah'a bağlanmak kesinlikle yok olmayacak ve ebediyen var olacak olana bağlanmaktır. m 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akinda kurulacak olan Hindistan ve Pakistan adlı bağımsız ülkelerin arasındaki sınırı çizmek üzere görevlendirildiğinde Sir Cyril Radcliffe İngiltere'nin başkenti Londra'da kendi halinde çalışmalarını sürdüren 48 yaşında bir avukattı. Tarihler 1947'nin Temmuz'unu gösteriyordu ve Radcliffe'e çizgiyi çekmesi için yalnızca beş haftalık bir süre tanınmıştı. Dışarıdan bakıldığında, hayati derecede önemli olan bu işin ona havale edilmesi dikkat çekiciydi. Çünkü hayatında Hint Alt Kıtası'na ayak basmamış, milyonlarca insanın kaderini yakından ilgilendiren böylesine ciddi bir karara sahne olacak toprakları hiç görmemişti. Ancak, seçilmesinin sebebi de aslında tam buydu: Hindistan ve Pakistan halklarıyla hiçbir irtibatının olmaması ve bölgeyi görme- 





mesi, “tarafsız” bir karar vereceğini düşündürmüştü. İngiltere Dışişleri Bakanlığı onu tercih ederken bilinçli bir adım atmıştı. 


Sir Cyril Radcliffe, Lahor'da ve Yeni Delhi'de kapandığı odalarda tek başına hazırladığı sınır haritasını 12 Ağustos 1947'de tamamladı. 
Pakistan'ın 14 Ağustos'ta, Hindistan'ın da 15 
Ağustos'ta bağımsızlıklarını kazanmalarının hemen ardından toprak paylaşımına dair harita da kamuoyuna açıklandı. Gelişigüzel çizilmiş sınır hattı, milyonlarca insanın yüzyıllardır yaşadığı toprakları tam ortasından ikiye bölüyor, böylece günümüze kadar uzanan birçok problemin de sebebi oluyordu. İki ülkeyi defalarca savaşın eşiğine sürükleyen Hindistan-Pakistan sınırı, günümüzde de “Radcliffe Hattı” adıyla anılmaktadır. 
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Sir Cyril Radcliffe, coğrafyayı sadece fiziksel olarak bölmedi. Çizilen çizgiyle, Hint Alt Kıtası'nda- ki İslam medeniyetinin şehirleri ve anıt eserleri de birbirinden uzağa düştü. Babür İmparatorlugu'nun üç başkenti (Delhi, Fetihpur Sikri ve Agra) Hindistan'da kalırken, Lahor Pakistan'a düştü. 
Böylece, tarihin izlerini takip etmek isteyen biri için, tek bir coğrafyada ve toprakta hikâyenin parçalarını tamamlamak da imkânsız hâle gelmiş oldu. Günümüzde, Müslümanların Hint topraklarında bıraktığı izlerin tamamını görebilmek için üç ayrı ülkeye ayrıntılı ve yorucu bir bakış atmak gerekiyor: Hindistan, Pakistan ve Bangladeş. 


Gelişigüzel ve masa üzerinde çizilen sınırlar, insanların sadece bugününü değil, dününü ve toprakla bağlarını da paramparça ediyor kısacası. 
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Şunu söylemek hiç de yanlış olmaz: İslam'ı ve Müslümanların bıraktığı 

eserleri Hindistan'dan 

silip kazısanız, geriye neredeyse hiçbir şey kalmaz. günümüzde yaşanan şartlar ne olursa olsun, yakın ve uzak gelecekte 
İslam, yeniden 

Hint semalarında gülümseyen 

yüzünü göstermeye başlayacaktır. 
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Hikâyenin devamı: Hindistan Müslümanları 


Geçtiğimiz sayıda, dost ve kardeş ülke Pakistan hakkında hasbihal etmiştik. Bu defa, “hikâyenin devamı” için Hindistan'daki Müslümanların ahvaline dair konuşalım. İki ülkeye dağılmış parçaları birleştirmek, coğrafyayı derinden kavramak için de şart çünkü. 


Günümüzde Hindistan'da 201 milyon (2018 yaklaşık rakam) Müslüman yaşıyor. Bu oran, Hindistan'a “en büyük Müslüman azınlığa ev sahipliği yapan ülke” unvanını kazandırıyor. İstatistiklerin bize verdiği ilginç bir sonuç daha 
var: Nüfus artışı bu şekilde devam ederse, 2050 
yılı itibariyle Hindistan'daki Müslüman nüfusun 
310 milyona yükselmesi bekleniyor. Bu durumda Hindistan, “dünyanın en kalabalık Müslüman 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nüfusuna sahip ülkesi” olacak. 
Şu anda en fazla Müslüman nüfus, yaklaşık 227 milyonla Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya'da yaşıyor. 


Sadece nüfus açısından baktığımızda, bütün Hint Alt Kıtası'nın tamamında yaşayan Müslüman nüfus 600 milyona 
yaklaşıyor: Hindistan'da 201 
milyon, Pakistan'da yaklaşık 
200 milyon ve Bangladeş'te 
yaklaşık 170 milyon. Bu rakamlar, Hindistan ve çevresinde ne büyük bir potansiyel bulunduğunu, dolayısıyla, oraları tanımanın ve kavramanın bizim için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. 


Gazneli Sultan Mahmud'un (971-1030) Hindistan'a düzenlediği sürekli seferlerin 


ardından Hint Alt Kıtası, istikrarlı ve kalıcı Müslüman yönetimine iki dönem halinde kavuştu. Önce, 1200'lerin başından 1500'lerin ilk yarısına 





kadar Delhi sultanlıkları birbirini takip etti. Ardından, Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Babür'ün 1526'da Delhi'yi ele geçirmesiyle birlikte 1857'ye kadar sürecek olan ikinci devre başladı. 


Türk komutan Kutbeddin Aybek'in 1206'da Delhi'ye tahta oturuşuyla başlayan sultanlıklar yönetimi boyunca, Hindistan 5 ayrı Müslüman hanedan tarafından yönetildi: Memlüklar, Halaciler, Tuğluklular, Seyyidler ve Lüdler. Toplamda 
34 hükümdarın gelip geçtiği bu hanedanlar döneminde Delhi başta olmak üzere Hindistan'ın çeşitli yerleri İslam mimarisinin seçkin eserleriyle donatıldı. O zamanlar İslam dünyasının en büyük ve görkemli camisi olması için inşasına başlanan Kutub Minar Külliyesi, bugün bile sultanlıklar döneminin ihtişamını bize fısıldamaktadır. 





İslam tarihinin en parlak medeniyetlerinden birini kuran ve bugün Hint Alt Kıtası'nda Müslüman nüfusun böylesine yoğun olmasının en büyük sebebini teşkil eden Babür İmparatorluğu ise, sadece Hindistan'ın değil bütün dünyanın en göz kamaştırıcı eserlerinden bazılarını insanlığa armagan etmiştir. Delhi'deki Cuma Mescidi ve Kızıl Kale, Agra'daki Tac Mahal, Fetihpur Sikri'deki saray kompleksi, Ahmedabad'daki Sidi Seyyid Camii ve daha birçok abide, listenin ilk akla gelenleridir. 


Şunu söylemek hiç de yanlış olmaz: İslam'ı ve Müslümanların bıraktığı eserleri Hindistan'dan silip kazısanız, geriye neredeyse hiçbir şey kalmaz. 
Hindistan Turizm Bakanlıδιπιπ ülkeyi dünyaya tanıttığı broşürlerin ve yayımların tamamında Tac Mahal'den Kızıl Kale'ye, İslam hâkimiyetinin ihtişamlı dönemlerinin eserleri yer alır. Babür imparatorlarından Şah Cihan'ın, genç yaşta vefat eden karısı Mümtaz Mahal için inşa ettirdiği Tac Mahal, Hindistan'a gelen bütün yabancı resmi misafirlerin mutlaka götürüldüğü ve önünde neşeli pozlar verdiği bir anıttır. Bu ve benzer örnekler İslam'ın ve Müslümanların, Hindistan'ın kimliğinin asli bir parçasına dönüştüğünü gösteriyor. Günümüzde yaşanan şartlar ne olursa olsun, yakın ve uzak gelecekte İslam, yeniden Hint semalarında gülümseyen yüzünü göstermeye başlayacaktır, diye umut edebiliriz. 








İslam dünyasına ve coğrafyasına “Osmanlı merkezli” bakmak gibi bir alışkanığımız var. Osmanlı'nın yönettiği veya eserler bıraktığı bölgeler ilgimizi daha çok ve hızlı çekiyor. Bu durum, Osmanldan geriye kalan topraklar üzerinde yaşadığımız için oldukça tabii. Kendimizi hem mirasçı kabul ediyoruz hem de duygusal ve fiziksel yakınlık duyuyoruz. 
Ancak, İslam tarihi ve medeniyeti elbette Osmanlı'dan ibaret değil. Osmanlı İmparatorluğu gibi bir mazimiz olduğu için sonsuz hamdediyoruz lakin bu bizi başka coğrafyalardaki medeniyetleri görmezden gelmeye iterse eğer işte, o zaman tarihe de bütüncül ve makul yaklaşamamak tehlikesi doğuyor. 


İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman tahttayken başlayan Babür İmparatorluğu ve Hindistan'daki kalıcı varlığı, İslam coğrafyasını kuşatıcı bir bakışla ele almamız için bir fırsat sunuyor bize. 
Benliğimize ve Müslümanlar olarak bizi “biz” yapan değerlere geniş ufuklu bir bakış geliştirmek için İslam tarihinin çeşitli dönemlerinde, coğrafyanın başka yerlerinde neler yaşandığına da göz atmak gerekiyor. Bunu başarabilirsek, erişebileceğimiz ufkun enginliği bizim gerçek sermayemiz ve rızkımız olacaktır. 
Bunu yapmazsak, bakışlarımız ve buna bağlı olarak yorumlarımız da kısır ve kısıtlı kalacaktır. 


Bugün dünyanın en büyük Müslüman azınlığına sahip olan Hindistan, İslam medeniyetinin burcunda parlak bir yıldız gibi ışıldayan zengin ve köklü mirasıyla anlaşılmayı ve keşfedilmeyi bekliyor. 
Bu, İslam dünyası ve Müslüman coğrafyayla ilgili ciddi kaygıları olan herkes için olmazsa bir görev. Sadece karşımıza çıkacak sürprizler ve şaşırtıcı ayrıntılar için değil aynı zamanda dünü özümsemek, bugünü anlamak, yarın karşımıza çıkacak şeylere karşı da hazırlıklı olabilmek için... m 
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Osman GÖKREM: 
" Τπ]απη 5984666 namaz kildiran dešil, 


toplumun içindeki yaralara merhem olan kişidir." 


Söyleşi: Mustafa BERK 


Hocam, Beyoğlu'nda görev yaptığınız caminin kapılarını evsizlere açtınız. Onların ihtiyaçlarını karşılayıp dertlerini paylaşıyorsunuz. Uzunca bir süredir sürdürdüğünüz bu iyilik serüveni nasıl başladı ve devam etti? 


Ben üç yaşımda iken babamı kaybettim. Babam bir evin bir oğlu olduğu için ve annemin de hiç erkek kardeşi olmadığı için himayesiz büyüdük. 
Kimsesizlik ve yalnızlığın ne olduğunu bilenlerdenim. Taşova İmam Hatip Lisesinin ortaokul kısmında okurken Taşova'da imam hatip talebelerini seven ve onlara yardımlar yapan manifaturacı bir amcamız vardı. O amca kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine kendince yardım ederdi. 
O okula gelince hepimiz mutlu olurduk. Bir gün dersteyken camdan o amcayı elinde poşetlerle okula gelirken gördüm ve birden heyecanlandım. Dersi dinlemeyi bıraktım ve “Acaba müdür bey beni de çağırır mı?” diye beklemeye başladım. Kapı çalındı, nöbetçi öğrenci içeri girdi ve başladı isimleri okumaya. Birkaç isim okuduktan sonra “Osman Gökrem” dedi. Ben hemen müdürün odasına doğru koşmaya başladım. Merdivenlerden inerken düştüm ama hiç acı falan hissetmiyordum. Aklımdaki “Gömlek mi, pantolon mu verecekler?” sorularıyla müdürün odasına vardım. Verilenleri aldım. Artık daha yavaş hareket ediyordum. Sınıfa doğru giderken az önceki düşmemden ötürü dizlerimin acıdığını hissettim. İşte o acı yüreğime o kadar 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dokundu ki Allah'a su sózü verdim: “Allah'im gün olur ihtiyaç sahibi olmaktan kurtulursam bu ellerim muhtaç olan kimselerin, garip ve miskinlerin omzunda olacak ve onlara kendimce yardım edeceğim.” İşte Osman Gökrem'in yolculuğu böyle başladı diyebilirim. O dizlerimin yüreğime vuran acısını hiç unutmadım, Allah'ım unutturmasın da! Çünkü o acı bana insanlara iyilik kapısını araladı. 


İmam hatip lisesini bitirdikten hemen sonra 
Bursa ve Tekirdağ görevinin akabinde 1995 
yılından beri İstanbul'da imamlık görevimi sürdürüyorum. Allah (c.c.) ortaokuldaki duamı kabul etti ve görevim boyunca da kim ki ihtiyaç sahibidir ona bir şekilde yardımcı olmak için çaba gösterdim. 


Evsizlere, sokakta yaşayan kimsesizlere yaptığınız yardımlardan ötürü Türkiye Diyanet Vakfının İyilik Ödülü'nü aldınız. Sokak çocukları ya da sokağın insanlarıyla tanışmanız nasıl oldu? 


Sokakta pek çoklarını görüyordum aslında ama onların dünyalarına inmeyince onları fark etmediğimi anladım. 1996 yılında bir akşam eve giderken caminin yanında yatan iki kişi gördüm. 
İlk defa sokakta yatan birilerini görmüştüm ve çok şaşırdım. Biraz çekinerek ve neyle karşılaşacağımı bilmeden yanlarına gittim. “Size yardım edebilir miyim?” dedim. Eski bir battaniye- 








ye bürünmüş yatanlardan biri küfrederek beni yanlarından kovdu. Ben de eve vardım ama ne bir lokma yemek yiyebildim ne uyuyabildim. 
Kışın ortasında soğukta yatan o insanlar, yüregimde öyle bir yara açtılar ki anlatamam. Sabahı zor ettim. Sabahleyin gittim, baktım ama kimseyi bulamadım. Akşam yine gelirler mi diye beklemeye başladım. Herkesin evlerine çekildiği vakitlerde baktım ki yine gelmişler; altlarında bir karton, üstlerinde ise eski battaniye ile uyumaya çalışıyorlar. Yanlarına gittim. 
Böylelikle sokakta kalan insanların dünyasına girdim ve onları tanımaya başladım. 


Yapmış olduğunuz hizmetler toplum tarafından nasıl karşılık buldu? İnsanların mutluluğuna vesile olan bu hizmetlerinizin mesleki hayatınıza yansımaları nasıl oldu? 


Sokaktaki insanlarla ilgilenirken yapılan hayra herhangi bir hâlel gelmemesi için kimseye duyurmamaya çalışıyor hatta eşimden bile gizliyordum. Ancak toplum menfaatine yönelik iyilik namına yapılan işlerin gizlenmemesi gerektiğini anladım. Mesleki açıdan da hayatın tam da içinde olmamı sağladı. Bir yerde imamın sadece orada namaz kıldıran değil toplumun içindeki yaralara bizatihi merhem olan ya da merhem bulan kişi olma vasfını kazandırdı. 
İnsanlara sadece sözle değil fiili olarak da nasihatte bulunmamıza vesile oldu. Medeniyetimizde hayatın merkezi olan camiyi bu vesileyle hayrın yapıldığı, herkese kapılarının açıldığı merkez hâline taşımayı Allah Teâla bizlere lütfetti. 


Elbette unutamadığınız birçok anı vardır ama unutamadığınız ve sizde derin etkiler bırakan bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? 


Bir akşam yatmadan önce banyoyu, lavaboyu kontrole inmiştim. Orada banyo yapmış birini gördüm. O arkadaşı da o güne kadar ilk defa görüyordum. “Merhaba, hoş geldin.” dedim. O da bana “Sen hoca mısın?” dedi. “Evet, kardeşim, ben Osman Gökrem, bu caminin imamıyım.” dedim. Çocuk başladı ağlamaya. Hem ağlıyor hem anlatıyordu. “Bir gün arkadaşlar “Yarın filanca parkta falanca saatte buluşalım. 
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Orada biri çikolata dašitiyor. Hem çikolata yer o parkta otururuz. dediler. Oraya giderken ben bir otobüse bindim. Benden sonra biri bindi ve başladı feryada. “Of bu ne koku, şoför bey bu pislikleri ne alıyorsun?” Hemen bir durak sonra indim, arkadaşların yanına yürüyerek gittim ve arkadaşlarıma sarıldım ağladım. Arkadaşlarım da üzüldüğümü görünce dediler ki: Taksim'de bir cami var, o caminin altında banyo var. O caminin altında banyo yaparsın, oranın imamı da çok iyi bir insan. Ben de buraya Bakırköy'den geldim Hocam, üç saattir yürüyorum ve çok yoruldum.” dedi. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 
Bu çocuklar da bizlere emanet aslında. 


Sizin gibi din görevlisi meslektaşlarınıza ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? 


Türkiye'de yaklaşık 125 bin kişi sokakta yaşıyor. Sokakta yaşayan bu insanların günahı hepimizin. Çünkü bu insanlara iyi bir anne baba, öğretmen, hoca, komşu vs. olamadık ya da vazifelerimizi yerine getiremedik ki bu insanlar sokaktalar. Dolayısıyla insan olarak hepimiz çok büyük sorumluluklar altındayız. Din görevlileri olarak bizim hem insani hem dinirehberlik anlamında sorumluluğumuz çok fazla. Çünkü toplumun her kesiminde camiye ve imama hürmet her daim var. Akan gözyaşlarını silen, ağlayan yüzleri güldürebilen, dertlere derman olabilen, gönüllere girebilen, garip duası alabilen kısaca hayata dokunan din görevlileri olacağız ki toplumun bize olan hürmetini boşa çıkarmayalım. Rabbim de bizi bu yolda daim eyleye ve muhafaza eyleye. m 


1967 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde 
doğdu. İlk ve orta eğitimini Taşova'da tamamladl. 


1987'de Bursa'da imam-hatip olarak görevine başladı ve bu görevini Tekirdağ'da sür- 


dürdü. 1995 yılında İstanbul'a tayin oldu, hâlen görevli olduğu Beyoğlu Selime Hatun Camii'nde imamlık görevine devam etmektedir. İlahiyat fakültesi mezunu olan Osman Gökrem, evli ve üç çocuk babasıdır. 
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PİRİ REİS VE HARİTASI 


Eyüp DEMİR 
DİB Arşiv Uzmanı 





Piri Reis tarafından 1513 yılında çizilen ve 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunulan dünya haritasının Osmanlı Devletinin yıkılışından 11 yıl sonra 1929'da Topkapı Sarayı'nın kütüphanesinde tevafuken bulunduğunu biliyor musunuz? 
Bu haritanın bulunması sonucu çeşitli tartışmalar ortaya çıkmıştır. Özenli saklanmadığı, çok iyi saklandığı için geç bulundugu, bu haritanın bulunmasında müze müdürü ve memurlarının etkili olduğu gibi tartışmalar dönemin resmi yazışmalarına da yansımıştır. (Fikret Sarıcaoğlu, Piri Reis'in Dünya Haritası 1513. s. 
30.) Bu tartışmalarla beraber bu haritanın zamanın Milli Müzeler Müdürü Halil Erdem tarafından bulunduğu ve Alman Doğu Bilim uzmanı Prof. Paul Kahle tarafından incelendiği kabul edilmektedir. Fakat bu şaheserin yalnız üçte biri günümüze ulaşmıştır ve haritanın kimler tarafından parçalara ayrıldığı sorusu hala cevapsızdır. 
(Nesrin Kale, 500 Yılın Ardından Piri Reis ve Eserleri Bildiriler, “Piri Reis'in Bilim Adamı, Filozof, Eğitimci ve Sanatçı kişiliği”, s. 44.) 


Peki, bu harita nasıl çizildi ve Piri Reis, haritada çizdiği yerlerin hepsini gördü mü? Yoksa daha önce çizilen haritalardan mı yararlandı ya da Piri Reis bir uzaylı mıydı? Bir uzay gemisinden çekilen fotoğraflar sonucunda mı çizildi? Piri Reis göğe yükselitirilerek mi bu haritayı çizdi? Bu ve bunun gibi sorulara çeşitli cevaplar aranmıştır. Araştırmacı yazar Kamil Yeşil, bu haritayı Piri Reis'in kerametine bağlamış, Erich Von Daniken, “Tanrıların Arabaları” kitabında uzaylıların çizdiğini söylemiş, Piri Reis hakkında çalışmaları olan Metin Soylu da haritanın Hz. Süleyman tarafından kuşlara ve cinlere çizdirildiğini iddia etmiştir. Bu ve bunun gibi iddialarla hâlâ makul bir cevap verilememiştir. Piri Reis'in haritası gizemini hâlâ korumaktadır. Piri Reis'in 





dünya haritası ile günümüzde uzaydan çekilen görüntüler karşılaştırıldığında sonuç neredeyse aynıdır. Örneğin, ABD Hava Kuvvetleri tarafından Kahire merkez alınarak çekilen bir hava görüntüsü ile Piri Reis'in haritası birebir benzemektedir. 
(Kamil Yeşil, 500 Yılın Ardından Piri Reis ve Eserleri Bildiriler. “Bir Ermiş, Piri Reis, Bir Keramet: Dünya Haritası”, s. 55.) 


XVI. yüzyılda gemiler sahile paralel ve sahilden uzaklaşmadan yol alırlardı. O nedenle deniz portolanlarında (deniz haritaları ve seyir kılavuzlarına portolan denir) kıyılar ayrıntılı olarak çizilir, en küçük koy veya 


kaya da ayrıntılı olarak haritalarda yer alırdı. Bu nedenle bu harita daha önceki Müslüman denizcilerinin haritalarına benzememektedir. İlk defa bir Müslüman denizci haritasında insan, hayvan, gemi vb. nesneler yer almaktadır. Bu yönüyle Piri Reis diğer Müslüman denizcilerden ayrılmaktadır. Bu harita üzerinde kullanılan dil Türkçe'dir. Haritada üç farklı hat ve kalem görülmektedir. 
Haritadaki gizem hâlâ nasıl çözülemediyse, bu hat ve kalemlerin kime ait olduğu da başka bir muammadır. Hatlardan birisi Piri Reis'e aittir. Ama diğer hat ve kalemin sahibi belli değildir. Harita ceylan derisi üzerine yapılmıştır. Boyu 87 cm, eni Üst tarafta 63 cm, alt tarafta ise 41 cm'dir. Haritanın üçte biri günümüze ulaşmıştır, diğer parçalarının akıbeti belli değildir. Harita Atlas Okyanusu'nda Eski Dünya'nın batı ve Yeni Dünya'nın doğu kıyılarını göstermektedir. Fransa'nın kuzey batısındaki Brest'ten güneye doğu İberya yarımadası, Sebte Boğazı, Kuzey ve Batı Afrika, Liberya kıyıları ve Gine'ye kadar tasvir edilmiştir. Atlas Okyanusu'nda ise Azor, Kanarya ve Yeşil Burun adaları isimleri yazılarak gösterilmiştir. Özellikle modern haritalardaki Azor, Kanarya ve Yeşil Burun Adalarna detaylı bakıldığında çizim ve konumlandırma noktasında Piri Reis oldukça başarılıdır. 
Haritada ayrıca Avrupalıların yeni keşfettiği Amazon nehri, bunun yanı sıra İber yarımadasındaki dört nehir ve daha pek çok detay yer almaktadır. 


İZ BIRAKANLAR 


Peki, bu muhteşem ve eşsiz dünya haritasının sahibi Piri Reis kimdir? Türk denizcilik ekolünün öncüsü sayılan Karamanlı Kemal Reis'in yeğenidir. 
Kemal Reis'in yeğeni olduğunu bizzat kendisi meşhur dünya haritasında yazmıştır. Asıl ismi Ahmed Muhiddin olan Piri Reis, 1475'te Gelibolu'da doğmuştur. Gelibolu daha önce Bizans şehri iken Osmanlılar tarafından fethedilmiş ve iskân politikası ile ‘Müslüman Türk Yurdu’ haline getirilmiştir. Buraya göç eden ailelerden birisi de Piri Reis'in ailesidir. Bu aileden Türk denizciliğine yön veren ve önemli katkılar sunan Kemal Reis gibi bir denizci çıkmıştır. 
Kemal Reis'in ve daha pek çok denizcinin Gelibolu'da yetişmesi burayı âdeta bir denizci yuvası haline getirmiştir. İşte, Piri Reis böyle bir ortamda, Gelibolu'da dünyaya gelmiştir. 
(Nazan Karakaş Özür, 500 Yılın Ardından Piri Reis ve Eserleri Bildiriler. “Piri Reis'in Hayatı”, 5. 11.) Aslen Gelibolulu olan Piri Reis'in ailesi Larende (Karaman)'den Gelibolu'ya Fatih Sultan Mehmet zamanında göç etmiştir. Piri Reis denizciliğe amcası Kemal Reis'in yanında başlamış ve amcasıyla beraber Sicilya, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katılmıştır. II. Bayezid'in emriyle Venedik seferine katılmak üzere Osmanlı Devleti emrine girmiştir. Piri Reis bu savaşta amcasıyla omuz omuza çarpışmış; savaş sonucunda düşman mağlup edilmiş ve Navarin geri alınmıştır. Amcası 1511'de şehit olduğu zaman tekrar Gelibolu'ya dönmüş ve haritasını 


burada tamamlamıştır. Amcasının şehadetinden sonra bir müddet inzivaya çekilse de tekrar Akdeniz'e yelken açmış ve Barbaros Hayreddin Paşa ile tanışmıştır. Barbaros Hayreddin ile beraber Akdeniz'in bir Türk gölü olması için mücadele etmiştir. 


Piri Reis Preveze Deniz Savaşı, Venedik, Korfu ve Pulya seferlerine de katılmıştır. 1547'de de Hint Kaptanlığı görevine atanmış ve bu hizmette iken büyük yararlılıklar ortaya koymuştur. Aden'i, Maskat'ı almış ve Hürmüz'ü kuşatmıştır. Hürmüz'ü tam ele geçirmek üzereyken kuşatmayı kaldırmış ve Basra'ya geri dönmüştür. 
Fakat onun bu hareketi yanlış anlamalara neden olmuştur. 
Padişaha onun aleyhinde mektuplar yollanmış ve kurulan mahkeme sonucunda da idam edilmiştir. O, 80 yıllık hayatı boyunca hep mücadele içinde olmuş, o güne kadar bilinmeyen deniz bilgileriyle dolu pek çok eseri bize kazandırmıştır. İlk Osmanlı haritacısı kabul edilen Piri Reis, dünya haritası dışında “Kitab-ı Bahriye” adlı eseri de kaleme almıştır. Denizciler için bir yol gösterici olan bu kitap- ta Akdeniz bölgesine ait çok sayıda harita vardır. Kâtip Çelebi de bu eseri ihtisar etmiştir. 
(Şeşen, Ramazan Şeşen, İslam Medeniyeti Tarihi.. s. 665.) Piri Reis bu haritayı 1526'da Kanuni Sultan Süleyman'a hediye etmiştir. Piri Reis'in orijinal haritası Topkapı Sarayı'nda yer alırken “Kitab-ı Bahriye” adlı eserinin kopyaları çeşitli kütüphanelerde bulunmaktadır. m 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KUTSAL BELD 


Sırtımı beyaz mermer sütuna yaslamış, siyah örtülü muazzam yapıyı ve etrafında ahenkle tavaf eden kalabalığı izliyorum. Rengi, dili, ülkesi, kültürü farklı ama dini, ilahı, peygamberi, kitabı, kıblesi tek ve aynı, kimi ihramlı kimi ihramsız binlerce müminin dua ve yakarışlarına kaptırmışım kendimi. 


Derken, sol omzuma dokunan bir elle gayriihtiyari irkildim ve elin sahibine döndüm. “Türkiyeli kardeş nasılsın?” üzerindeki şalvar kamisi, başındaki beyaz takkesi ile bir Pakistanlı olduğunu tahmin ettiğim soru sahibine soruyla mukabele ettim: “Evet, sen de Pakistanlısın galiba?” Başını tebessümle salladı ve “Evet.” dedi. “Nerden bildin Türk olduğumu?” diye sordum. “Biz Pakistanlılar için sizi bilmek zor değil.” dedi ve devam etti: “Şu sütunun tepesine bak. Yukarıdaki kabartma yazıları görüyor musun?” Başımı eline yanaştırıp işaret parmağının hizasına baktım. Beyaz mermer sütunun tepeye yakın yerinde beyaz bir kabartma vardı. Oturduğumuz yerden okunması imkânsızdı. “Evet, görüyorum.” dedim. “Bunlar Osmanlıların sütunları. 
Ben Osmanlı'ya aşığım. Biliyor musun benim baba tarafım da Türk!” ona iyice dönüp “Nasıl yani?” deyivermişim. “500 sene kadar önce bir Türk birliği Hindistan'a gelmiş, bazı Türk askerleri orada evlenip kalmış. Ben ve sülalem oradan geliyoruz. Benim adım Muhammed Han. 
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Ta o günlerden geliyor Han ismi. Çocuklarımın hepsinin isimlerine “Han” ekledim. Onlar büyük büyük büyük dedelerinin bir Türk olduğunu bilir. 
Bu bilgiyi nesilden nesile aktarırız.” İstanbul'a defalarca gelmiş. Cep telefonunu çıkardı ve fotoğrafını çektiği ne kadar padişah tuğrası varsa teker teker gösterdi hepsini. Sonra da mavi gözlü torununun resmini. “Torunumun göz rengine dikkatli bak!” 


Suudi Arabistan'a 36 yıl önce gelen ve otobüs şoförlüğü yapan Muhammed Han yakında emekli olup vatanına dönecekmiş. Hanımını ve çocuklarını getirememiş. “Onları da getirsem, burada aç kalırdım. Aldığım maaşın yarısından 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fazlasını Kefil'e verir geçerdim.” Nihayet ayrılık vakti gelip de vedalaşmak için ayağa kalktığımızda “Adnan kardeş, açsan seni yemeğe götüreyim” dedi gülen gözlerle. Bu sıcak teklife daha sıkı sarılarak karşılık verdim, teşekkür ettim ve ayrıldık. 


Mekke'de bir başka gün... 


Bu sefer tavafı ikinci kattan yapıyoruz. İkinci katta 7 şavtla bir tavafı tamamladığınızda 5 kilometreye yakın yol yürümüş oluyorsunuz. Rize Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Bey ve Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Yunus Bey'le tavafı tamamladık ve Kâbe'yi cepheden 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gören bir yerden muhteşem manzarayı izlemeye başladık. 
Yunus Bey aşka gelip güzel sesiyle Kur'an tilavetine başladı. 
Henüz birkaç dakika olmuştu ki yanımıza bir Suud askeri yanaştı. Kur'an okunduğunu anlayınca kafa sallayıp bir şey demeksizin uzaklaştı. Kur'an tilaveti sona erdiğinde arkamızda bu sefer kilolu, sivil bir genç Suudlu duruyordu. “Vallahi çok güzel bir ses! Çok etkilendim! Allah mübarek etsin! 
Harika bir tilavet! Allah senden razı olsun. Buradan geçiyordum, bu güzel sesi duydum. 
Ben Kâbe'nin müezzini Haşim es-Sakkâfi'yim. Sabah ezanlarını ben okurum. Eğer sabah namazına gelirseniz, namazı birlikte kılabiliriz. Bu da kartım...” 


Müezzinin bu sıcak ve samimi tavrı bizi de çok memnun etmişti. Çok teşekkür ettik, inşallah deyip vedalaştık... 


Medine'de bir gün... 


Medine'nin biraz dışında, yeni kurulmuş bir mahallede yatsı namazı için camideyiz. Orada ikamet eden ve bizi camiye getiren dostumuz namaz sonrasında bizi caminin imamıyla tanıştırdı. Bu esnada bir Suudlu daha yaklaştı yanımıza. 
Tefsir Hocası imiş. Adı Ebu Selman olan bu Hoca, Mescidi Nebevi'nin içindeki kürsüsün- de tatil günleri hariç sabahtan öğleye kadar tefsir dersleri veriyormuş. Biz de kendimizi tanıttık. “Evim hemen karşı- da buyurun küçük bir ikramda bulunayım” dedi, biz teşekkür ettik. “Ya Adnan, ne olur bir on beş dakika misafirim olun. 
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Bir namazda sagınızda bir Hintli solunuzda bir 
Cezayirli; bir başka namazda sagınızda bir Malili, solunuzda bir Malezyalı; bir başka gün bir başka namazda yanı başınızdaki müminin kucağında ayakta durmayı henüz başarabilmiş yavrusu var, onunla birlikte kılıyor. 


Şeref verirsiniz.” Kıramadık, o önden biz arkadan evine çıktık. Bu arada bir arkadaşına daha telefon etti, bizden bahsederek ısrarla onu da davet etti. O da bir on dakika sonra geldi. Sohbet esnasında naylon ambalajı henüz açılmamış iki ciltlik “el-Furüku'l-lüğaviy- ye fi'l-Kur'âni'l-Kerim” adlı kitabı imzalayarak bana uzattı. 


Medine'de son gün... 


Öğle namazındayız. Farzı bitirdik. Sağımdaki siyah tenli Arap Müslümanla tokalaşmak için elimi uzattım ve tokalaştık. 
“Nerelisin?” dedim. “Yemen” deyince “Ben de Türkiye'denim” der demez ayağa kalktı, beni kendine çekti ve sağ om- 


zumdan öptü. Omuzdan öpmenin bir saygı ifadesi olduğunu duymuştum. Sonra bağrına bastı ve yanaklarımdan en az 3-4 kere daha öptü. Elimi başına götürmek istedi, müsaade etmedim. “Türkiye halkı Yemen'i çok seviyor, kalplerimiz sizinle!” deyince “Allah razı olsun, hepimiz bunu biliyoruz, size minnettarız, sizi çok ama çok seviyoruz!” dedi. 


Vedalaştık... 

Bir namazda sağınızda bir Hintli solunuzda bir Cezayirli; bir başka namazda sağınızda bir Malili, solunuzda bir Malezyalı; bir başka gün bir başka namazda yanı başınızdaki müminin kucağında ayakta durmayı henüz başarabilmiş yavrusu var, onunla birlikte kılıyor. Rüküda yere bırakıyor, secdeden kalkarken tekrar kucaklıyor. Ayakta bir oraya bir buraya yalpalayan yavrucuk düşmemek için sizin bacağınıza da sarılıyor. Namaz bitince kucağınıza alıyorsunuz ve babasının izniyle birlikte fotoğraf çektiriyorsunuz. Babasının kucağına geri verirken yanaklarından cennetin kokusunu alıyorsunuz. 


Dünyanın kirli siyasetinden ve ekonomisinden bir an olsun azade olabilmenin hazzını ve lezzetini tadıyorsunuz hep birlikte... Envaiçeşit Müslümanla bir arada kardeşçe, omuz omuza ibadet etmenin tarifsiz duygusunu yaşıyorsunuz. 


Bir an düşündüm. Bütün İslam ülkeleri tıpkı buradaki gibi yan yana ve omuz omuza olsa, dünya nasıl bir yer olurdu? 





Bir not... 


Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının hemen ardından neredeyse istisnasız cenaze namazı kılınıyor. Vefat edip de hemen bitişikteki Cennetülbaki kabristanına defnedilmek üzere musalla taşında bekleyen umreci kardeşlerinizin olduğunu anlıyorsunuz ve “Her can ölümü tadacaktır. 
Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut, 29/57.) hükmü ilâhisini hatırlıyorsunuz ister istemez. 


Bir bilgi... 


Suudi Arabistan devleti geçen yılın ramazan ayı sonrasında başlayan ve hali hazırda devam eden umre sezonunda 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bugüne kadar 4 milyondan fazla umreciye vize vermiş. 
İlk sırayı 910 bin umreci ile Pakistan alıyor. Bu, her dört umreciden birinin Pakistanlı olduğu anlamına geliyor. 
Onu sırasıyla Endonezya (597 bin), Hindistan (391 bin), Yemen (200 bin), Malezya (193 bin), Mısır (189 bin), Türkiye 
(158 bin), Cezayir (128 bin) ve Bangladeş (94 bin) takip ediyor. (Arab News, 25 Şubat 2019, 5.4) Mekke'deki umreci sayısı Medine'dekinin daima neredeyse iki katı. Bu daha ziyade, umrecilerin Mekke'deki kalış sürelerinin daha uzun olmasından kaynaklanıyor. 


Bir tebessüm... 


Neredeyse orası burası çar- 





pılmamış araba yok Mekke ve Medine'de... 


Ve nihayet... 


Kesintisiz muazzam bir devridaim var kutsal topraklarda. Mekke'den giren Medine'den, Medine'den giren Mekke'den çıkıyor. Bu kutsal beldelerden semaya yankılanan ortak bir dua var: “Allah'ım, bize dünyada güzellik ver, ahirette güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru. İzzet sahibi Rabbimiz, sana yakıştırdıkları (olumsuz) her vasıftan seni tenzih ederiz, senin şanın ne yücedir! Selam Allah'ın elçilerine olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.” 


Âmin! m 
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RAMAZAN AYINDA SAKLI BIR İNCİ 


KADİR GECESİ 





rınma ayıdır ramazan. 

Tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı, 

maddenin manayla yıkandığı bir mevsimdir. Dünyanın faniliğine, gelip geçiciliğine karşı Cenab-ı Hak tarafından yaralara bir merhem, hesapsızlığa bir muhasebe olarak insanoğluna ikram edilmiş bir ay. Müslümanlar bu ay ebedi hayatın ikliminden esen rüzgârlarla evlerini, eylemlerini, sofralarını, sohbetlerini onarır, iyileştirirler. Öyle ya, dünya bir imtihan meydanıdır ve kalpler yorulur bu meydanda. 
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Emine ÖZTEMEL 


On bir ayın sultanı ramazan, diğer aylarda insanı yoran ve kalbini karartan meşguliyetlere dingin bir liman, derman dolu bir şifahane olur. Şerefeler yanar, kandiller yanar, mahyalar yanar... Çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek camilere doğru akar. Camiler çiçek açar. 


Ramazanın gelişi bir muştudur inanan gönüllere. Özel bir zaman kesitidir. Hayatın tekdüzeliğine verilen bir es, şehre kendi kokusunu saçan tatlı bir meltemdir. Yüce Yaradan, mümin kulları için seçip bere- 


ketine vurgu yaptığı bu zaman dilimini ilahi kelamında da bildirmiştir: “(O sayılı günler) insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği ramazan ayıdır.” (Bakara, 2/185.) 


Ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere bu mübarek ay tesirini ve bereketini asıl itibarıyla kalplerde göstermekte, inananlar için hidayete uzanan yolu aydınlatmaktadır. Yine ayetten öğrenmekteyiz ki ra- 





Günler içinde cumayı, geceler içinde kandilleri veren Mevla, aylar içinde de ramazan-ı şerifi ikram etmiştir mümin kullarına. Allah Teâlâ, ramazan ayının faziletinin yanında onun içinde saklı bedii bir hazine olan Kadir Gecesi'nin de kıymetini bizlere bildirmiştir. 





mazanın bize en büyük ikramı Kur'an-ı Kerim'dir. Bu nedenle müminler, ramazan aylarını Kur'an tilavetleriyle bezerler. 
Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek noktasında gayretlerini artırır, vakit namazlarının akabinde okunan aşrı şeriflere hem kulaklarını hem gönüllerini açarlar. Gündüzlerde ayrı teravihlerinde ayrı hatimler indirilir. 


Günler içinde cumayı, geceler içinde kandilleri veren Mevla, aylar içinde de ramazan-ı şerifi ikram etmiştir mümin kullarına. Allah Teâlâ, ramazan ayının faziletinin yanında onun içinde saklı bedii bir hazine olan Kadir Gecesi'nin de kıymetini bizlere bildirmiştir. Bu geceye adını veren Kadir suresinden, Kadir Gecesi'nin ramazanın önemini ziyadeleştirdiğini ve bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu öğrenmekteyiz. (Kadir, 97/1-3.) 
Yüce Allah Kadir Gecesi için, “O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir, 97/5.) buyurur. 


Hz. Peygamber (s.a.s.) ramazan ayında ibadetlerini artırır, ashabını da ibadete teşvik ederdi. Bu ayın içinde saklı Kadir Gecesi için ise şöyle buyurmuştur: “Her kim inanarak ve 


sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. 
Her kim ramazan orucunu, inanarak ve (mükâfatını Allah'tan) umarak tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhâri, Savm, 6.) 


Mümin bir kulun imanını koruyarak, yine bu imanı yaşamına aktararak ibadetlerine yansıtması elzemdir. Mümin kimliğin inşasında ibadetler mütemmim cüzdür. Çünkü her bir ibadet asıl itibarıyla bireyi her türlü zaaftan beri kılar. Ona sabrı öğretir. Davranışlarını bir disipline sokar. Kişiyi bencillikten koruyup yerine diğerkâmlığı koyar. İhtirasın alevini söndürür, yerine isarı ikram eder. 
Kişiyi cimrilikten arındırır, cömertlik ile müzeyyen kılar. 


İbadetlerin ifası bireysel sorumluluk alanına girse de sonuç ve etkileri açısından toplumsal bir hüviyet de taşırlar. 
Bu anlamda Kadir Gecesi başta olmak üzere kandil gecelerin- de yapılan ibadetler, toplumsal iyileşmenin birlik ve beraberligin nüvelerini barındırır. Salih amel kavramı içinde mütalaa edebileceğimiz her türlü söz ve fiil, bir yandan kul ile Yaradan arasındaki ilişkiyi düzenlemek- 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te diğer yandan bireyin toplum içinde duruşunu belirleyerek toplumsal yapıyı inşa ve imar etmektedir. İbadetlerdeki şekli unsurlar, özünde taati, bağlılıδι saklar. Bireye düşen görev, kötü vasıflardan uzaklaşarak ahlakını güzelleştirmek, en yüce hasletlerle benliğini süslemek için çalışıp didinmektir. 


Kutsal mekânlar kadar kutsal zamanları da ibadetlere vesile bilmek, o vakitleri niyazlarla yoğurarak Rabbin mağfiretini dilemek insanoğlu için birer imkân olarak görülmüştür ve bu tavır gayet tabii karşılanmıştır. Bu bilinçle Müslümanlar, kandil gecelerini ibadetle bezemek ve ruhlarını arındırmak için birer lütuf olarak görürler. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de zikrolunmakla birlikte ramazanın hangi gecesi- ne denk geldiği hakkında bilgi verilmemiştir. Hz. Muhammed (s.a.s.) bu mübarek gecenin ramazanın son on günü içerisinde ve tek gecelerde aranması gerektiğini buyurmuş, (Buhâri, Fadlü leylet'il-kadr, 2.) kendisi de hassaten ramazanın son on gününü itikâfta geçirmiştir. 


Hz. Aişe annemiz bu mübarek gecede neler yapması ve hangi duaları okuması gerektiği hususunu Hz. Peygamber'e (s.a.s.) sorduğunda Allah Resulü ona şöyle dua etmesini öğütlemiştir:. “Allah'ım! Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” (Tirmizi, Deavât, 84) 


Cenab-ı Allah'tan, kutlu bir mevsim olan ramazan ayının ve onun biricik incisi mübarek Kadir Gecesi'nin, gönüllerimizi arındırmasını ve kulluğumuza değer katmasını diliyoruz. m 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İBADETSİZ İNANÇ VEYA DİN OLUR MU? 





Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ 





Hocam kafama takıldı, inancın sosyal hayatta önemi nedir? 


İsterseniz cevaplamaya inancın ne olduğundan başlayalım. İnanç, günlük hayatımızda en çok kullandığımız kelimelerden biri. Biz genellikle bu kelimeyi güvenmek, itimat etmek, gönülden katılmak ve samimiyet anlamlarında kullanırız. 
Bu yönüyle kişisel ilişkilerimizde belirleyici rol oynar. Misal; aksi bir gelişme olmadıkça karşılaştığımız kişinin doğru ve dürüst olduğuna inanırız. Bir arada bulunduğumuz insanlara güven duyarız. Olumsuz bir durum yoksa konuştuğumuz insanların samimi olduğunu düşünürüz çünkü fertler arasında karşılıklı ilişkilerde güven duygusu esastır. İlişkinin böyle olması hem kişisel hem de toplumsal düzeyde rahat ve huzur ortamı oluşturur. Nitekim inancın olmadığı yerde tedirginlik, rahatsızlık ve huzursuzluk boy gösterir. 


Peki dini anlamda nedir inanç? 


Dini anlamda inanç aslında günlük kullanımından bağımsız değildir. Buradaki anlamında da ‘güven’ ve ‘samimiyet’ ön plana çıkar. İslam söz konusu olduğunda inanç (itikat), insanın yaratıcısı olan Allah'a güvenmesi ve aynı zamanda O'na karşı samimi olması anlamına gelir. Öyleyse dini anlamda inancın iki boyutu vardır: Güven ve samimiyet. Allah'a güvenmek yegâne güvence kaynağı olarak O'nu görmektir. Nitekim Fatiha suresinde “Biz sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz” (Fatiha, 1/5.) 
diyerek Allah'a söz veriyoruz. Sözde durmak samimiyetin en temel şartlarındandır. Öyleyse samimiyet, kişinin Allah'ın koyduğu kâinat düzenine saygı duyması, peygamber aracılığı ile gönderdiği dinin emir ve yasaklarına gönülden uymasıdır. Öte yandan evreni yaratan ve yöneten Yüce Allah koyduğu esasların ve verdiği nimetlerin kıymetinin bilinip bilinmediğini kulunun üzerinde görmek ister. Bunun için de hiç ihtiyacı olmadığı halde, kâinata koyduğu kurallar dışında insana ibadet türünden bir takım ödevler yükler. Bu ödevler, kulun kulluk bilincini ölçmek ve Rabbine karşı samimiyetini test etmek içindir. Öyleyse Yüce Allah sadece inanmamızı değil, aynı zamanda ibadet etmemizi de ister. 
Bu demektir ki, ibadetsiz inanç olmaz. Nitekim Yüce Allah bunun olmayacağını bizzat kendisi deklare ediyor: “Muhakkak ki, ben Allah'ım. 
Benden başka tanrı yoktur. Bana ibadet et ve beni hatırlamak için namaz kıl.” (Tâhâ, 20/14.) 
Çünkü Allah bu dünyayı imtihan için yaratmıştır. 
imtihanda en önemli husus, samimiyettir. Yüce Allah bu samimiyetin sonucunu da öte dünyada gösterecektir. Orada imtihanı kazanıp kazanamayanlar ortaya çıkacaktır. Öyleyse kim samimi bir şekilde, dini sadece Allah'a ait kılarak inanır ve güzel işler yaparsa, imtihanı başarı ile atlatmış olur. Bu, Allah'ın insanlara verdiği bir sözdür. Ve Allah sözünden asla dönmez. Bu, aynı zamanda Yüce Allah'ın insana verdiği değeri gösterir. Dini ifadeyle Allah'ın insanlara rahmeti ve lütfudur. Şayet Allah bütün insanların sınavı kaybetmesini isteseydi, hiçbir peygamber göndermezdi ve hiçbir bilgi vermezdi. Peygamber'imiz Hz. Muhammed Mustafa'ya yönelik “Seni ancak âlemlere rahmet olasın diye gönderdik.” 
(Enbiyâ, 21/107.) buyruğu O'nun insanlara yönelik rahmet ve lütfunun göstergesidir. 


Şayet böyleyse, ibadetsiz inanç nasıl açıklanabilir? 


Gerçekte inandıkları ve bu inançlarını da sözlü olarak dile getirdikleri halde bir kısım insanlar hayatlarına inançlarını yansıtmazlar. Bunun birçok nedeni olabilir: İhmal, boş verme, gör- 


mezden gelme... Bunlar, insanların tembellik ve kayıtsızlığından ileri gelir. İnancı yeterince kalbinde yer etmemiş olan insan, erteleme yoluna gider. İhmal dediğimiz işte bu inancın gereğinin yerine getirilmesinin ertelenmesidir. Bu hâl insanda yerleşince umursamazlığa dönüşür. Bazılarının içinde bu umursamazlıktan kurtulma isteği vardır, ancak bir türlü iradesine hâkim olup kurtulamaz. Böyle bir kişiye inançsız denemez. 
Kur'an'da inancı ifade eden ‘iman’ kelimesi ile dinin pratik tarafını ifade eden 'amel' kavramı ayrı ayrı zikredildiği için ikisi birbirinden bağımsız düşünülmüştür. Ancak, İslam bir bütün olarak değerlendirildiğinde dinin teorik yönü olan inanç ile pratik yönü olan amelin birbirinden ayrılmazlığı açıkça görülür. Çünkü amel imanın göstergesi, iman ise ibadetin dayanağı ve temelidir. Pratiğe yansımayan bir iman, inançsızlık değilse de, inanca karşı açık bir kayıtsızlıktır. 
Daha da ötesi tutarsızlıktır. Çünkü tutarlılık, kişinin inandığı gibi yaşamasıdır. 


İbadetsiz inanç olmayacağına göre ibadetsiz din asla olmaz herhalde? 


Bazı insanlarda, inandığı halde inanmamış gibi yaşama arzusu vardır. İnkâr söz konusu olmadığı sürece bu kişiler Müslümandır. Ancak bu tavrı, inanca karşı tembellik ve kayıtsızlık olarak değerlendirilir. Öte yandan bazı Bâtıni gruplar kendi rahatları ve çıkarları doğrultusunda dinin namaz, oruç, zekât ve hac gibi esaslarını ölçüsüzce yorumlayarak âdeta ibadetlerin içini boşaltmaktadırlar. Namazı dua, orucu kötülükten kaçınma, zekâtı önderlerine vergi verme, haccı önderlerini ziyaret etme gibi dinde olmayan bir takım yorumlarla ibadeti asıl anlamından uzaklaştırmışlardır. Bunun benzeri bir tavır, günümüzde bazı insanlarda da görülmektedir. Onlara göre ibadetler hayatı kısıtlamakta, gündüz çalışmayı, gece eğlenceyi bölmektedir. Dolayısıyla ibadet güya özgürlükler için bir tehlike ve tehdit unsuru olmaktadır. Öyleyse dinin pratikleri olan ibadetler insanın hayatını minimum düzeyde işgal etmeli, hatta mümkünse bütünüyle hayattan çekilmelidir. Bu yüzden reform hareketleri ile Hıristiyanlık modern hayatın gereklerine göre yeniden dizayn edilmiş ve âdeta içi boşaltılmıştır. Bununla da yetinmeyen bazı insanlar, deizm adı altında Tanrı'nın müdahâle etmediği bir dünya düşünmüşlerdir. Kendilerince Tanrı'yı emekliye sevk etmişlerdir. 


Sanki son zamanlarda böyle bir arzu var? 


Evet, maalesef son yıllarda ülkemizde de böylesi arzular bazı çevrelerce sıkça dile getirilmektedir. Önce İslam'da reform denemeleri olmuş ama tutmamış. Şimdilerde ise bir deizm modası başlatmak istiyor bazıları. Bu, aslında ibadetsiz din arzusu. Kendilerince Tanrı'nın karışmadığı ve insanın mutlak özgür olduğu bir garip inanç... 


Bir kısım insanlar, namaz kılmayı, iş akışını aksatan; oruç tutmayı, verimliği düşüren; zekâtı ise haksız ve emeksiz kazanç sağlama olarak görüyorlar. Özellikle ibadetleri işlerine geldiği şekilde yorumlayıp kendilerine göre bir takım öneriler sunuyorlar. Onlara göre namaz kılmak, boş vakitleri değerlendirmekmiş. Çünkü eskiden insanların çok boş vakti varmış, bu yüzden namaz kılmaya, oruç tutmaya zaman ayırabiliyorlarmış. Yoğun bir çalışma içerisinde bulunan bugünün insanının ibadete ayıracak vakti yokmuş. Modern hayat yenilik demekmiş. Eskiler ve eski alışkanlıklar geride bırakılmalı ve terk edilmeliymiş, miş miş miş... Bu nasıl bir akıldır? Sen aklıma mukayyet ol Allah'ım! 


Peki, ne yapmalı hocam? Sizin öneriniz nedir? 


Öncelikle aziz kardeşim, din bölünme ve parçalanma kabul etmez. Hak olsun, batıl olsun dünya tarihinde ibadet yönü bulunmayan hiçbir din yoktur. Her dinin mutlaka şöyle ya da böyle ibadetleri vardır. Zaten Batı'da gelişen ve insan tabiatına uygun din(!) diye ortaya atılan ‘doğal din” fikri tutmamıştır. “İnsanlık dini” ismi verilen pozitivist dinin de yaşama şansı olmamıştır. Evrene ve insana karışmayan Tanrı inancını öneren “deist” inancın da bir moda olmaktan öte anlamı olamayacağı açıktır. Tarihi tecrübeler, bu gerçeği yalın bir şekilde bize göstermektedir. Şu kesindir: Din ancak ibadetleriyle yaşar... 


Son sözü Akif söylesin: Allah'a dayan saye sarıl hikmete ram ol 


Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol... m 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ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR? 


iyet etmek orucun şartlarındandır. 

Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. 


Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsak- tan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. 


Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir. 


Şafii mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. 
İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir. 
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR? 


slama göre, bireyin sorumlu olmasının 

temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir. 
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdıδι hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir. 


UZMANBİR DOKTORUN ORUÇ TUTMAMASINI ÖNERDİĞİ KİMSE NE YAPMALIDIR? 


Uzman bir doktorun, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koydugu bir hasta ramazanda oruç tutmayabilir. 
Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçlarını iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fidye verir. Konuyla ilgili ayet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır: “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara, 2/184.) Fidye verecek gücü olmayanlar ise bu imkânı buluncaya kadar dinen sorumlu olmazlar. 


FAKİR KİRACIDAN ALINACAK KİRA BEDELİ, ALINMAYARAK ZEKÂTA SAYILABİLİR Mİ? 


Z geçerli olması için, fakire verilecek para veya malın ona temlik edilmesi yani onun mülküne geçirilmesi şarttır. Bu da zekâtın fiilen fakire teslimi ile gerçekleşir. Mesela yemek hazırlayıp bunu fakirlerin yiyebileceğini ilan etmekle ya da onlara yedirmekle o yemek temlik edilmiş/ verilmiş olmaz. Ancak aynı yemek yapılıp zekât niyeti ile fakire teslim edilirse temlik gerçekleşmiş yani zekât verilmiş olur. Buna göre, bir kimseye borç verirken zekâta niyet edilmediği, daha sonra da bu parayı zekâta saymaya niyet edildiği zaman paranın kendisi ortada bulunmadığı için temlik gerçekleşmiş olmayacaktır. Dolayısıyla bir kimseye borç olarak verilmiş olan paranın daha sonra borçluya zekât niyeti ile bağışlanması ile zekât verilmiş olmaz. Dört mezhep âlimleri bu görüştedir. Temlik kavramına daha geniş bir anlam yükleyen bazı âlimler ise, fakirin zimmetinde bulunan alacağın ona bağışlanmasını da temlik olarak değerlendirmişler ve bunu caiz görmüşlerdir. Bu son görüşle 





Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât, bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir. 





ZEKÂT VERMENİN BELİRLİ BİR ZAMANI VAR MIDIR? 


ekât vermenin belli bir zamanı yoktur. 

Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kameri ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kameri ayı veya ramazanı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. 
Çünkü zekât, bir kulluk borcudur, borç da 


de amel edilebilir. biran önce ödenmelidir. 


FITIR SADAKASI NEDİR VE NE ZAMAN VERİLİR? 


H alk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) insan olarak yaratılmanın ve ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, dinen zengin olup ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. 


Fıtır sadakasının vacip olma zamanı, ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur. Şafii mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi ramazanın ilk günlerinde vermek de caizdir. 


Fitrenin hedefi; bir fakirin, içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceği- nin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. 


Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usulüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürüuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. 


* Bu sayfadaki cevaplar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına ait fetvalardan oluşmaktadır. 
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MANEVİYATÇI 
EKONOMİ 
ANLAYIŞININ 
ÜRÜNÜ: 


VAKIFLAR 


Koray ŞERBETÇİ 





arihimizin ayırt edici 

kurumlarından birisi 

olan vakıfları ele almadan hemen önce belirtmek gerekir ki insanın eşya ile ilişkisi onun ekonomi anlayışını belirler. Her medeniyet tarih serüveni içinde ekonomi- ye yaklaşımıyla kendisini diğer medeniyetlerden ayıran rengi de belirlemiş olur. 


O hâlde sormak gerekir; Türk-İslam medeniyetinin, ekonomik zihniyetiyle Batı medeniyetinin ekonomik zihniyeti arasında nasıl bir fark vardır? 

Bu noktada karşımıza bir İskoç 


filozof çıkıyor. Bu zat yazdığı “Milletlerin Zenginliği Üzerine” 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kitabıyla modern dünyaya çok önemli bir yol haritası armağan etmişti. Bu yol haritası sermayecilik yani Kapitalizm anlayışıydı. Bu anlayış o güne dek dinin ruhsal müeyyidelerle terbiye ettiği bireyin sahip olma iştahını serbest bırakmıştı. 


Adam Smith'e göre de zengin olma isteği, başkalarının sahip olduklarına sahip olma amacına dayanıyordu. Örneğin bir çiftçinin köydeki topluluk içinde zenginlik göstergesi toprak sahibi olmasıydı. Toprak sahibi olma arzusu ve zengin olma arzusuyla iç içeydi. Toprak sahibi olmak köydeki insanların arzu ettiği bir durumdu. Böy- 


lece zengin olmak özgürlüğün ve ilerlemenin vazgeçilmez koşulu oluyordu. Ama bu tür bir ekonomik ilerleme kaçınılmaz olarak hem özgürlüğü hem de adaletsizliği doğuruyordu. Fakat doğan bu eşitsizliğe rağmen bireyler hemen hemen mutluydular. 


Peki, bu fikir insanlığa yeni olarak ne sunabilecekti? Yarış için yarışan, kuvvet yoluyla zenginliğe sahip olan ne maddi ne manevi ilkelerle dizginlenen koskoca bir nefis! Doğayla, eşya ile kavgalı, ona baş eğdirip onu ele geçirmekten başka bir ihtirası olmayan insan tasavvuru. 








Maneviyatçı bir ekonomi 


Batı bu formülü kurarken karşısındaki Osmanlı insanı ise olaya bambaşka bakıyordu. 
Osmanlı okanunnamelerinde, “Saban giren yer mülk olmaz.” 
şeklinde tanımlanan formül, modern insanı kuran anlayışın tam zıddını anlatıyordu. Çünkü Devlet-i Aliyye ekonomi denilince öncelikle ihtiyaçların tehlikesizce karşılanmasını anlardı. Oysaki İngiliz aklı Smith'in formülleştirdiği şekliyle, ekonomik mutlulukla sahip olma arzusunu anlıyordu. Osmanlı ise ihtiyaçların karşılanmasıyla bunun mümkün olduğunu söylüyordu. Yani, esas olan devletin ve toplumun bütün tabakalarının ihtiyaçlarını karşılamaktı. Bu sebeple ihraca- ta sıkı bir tedbir uygulanırdı. 
Çünkü halk, sultana Allah'ın emanetiydi ve padişahlar ahaliye iyi bakmalılardı. İşte bunu kendisine görev bilen Osmanlı modeli, çiftçiye, esnafa, tüccara ve memura müdahâle edebilirdi. Osmanlı'nın anlayışı “Disiplin içinde özgürlüktü.” Osmanlı insanını tanımak için kır Türkçesini irfan diline çeviren ve halk zihniyetine dokunabilen Yunus Emre'ye bakmak yetecektir. Yunus Emre'nin: “Mal da yalan mülk de yalan / Var biraz da sen oyalan” dizesindeki anlayış tamı tamına bir İslam medeniyet dairesi içindeki insanın zihniyetini betimliyordu. Yani modern insanın aksine mülkiyet esas değil oyalanılacak bir nesneydi. Zira mülk Allah'ındı. 
Sadece tasarruf edilir, yani kullanılırdı o kadar. 


Sonuç olarak önümüze serilen tablo, İngiliz modern insanının “rekabet ve yarış” anlayışına karşı Osmanlı insanının “işbirliği ve dayanışma” anlayışıydı. 


Yunus Emre'nin dillendirdiği anlayış dünyevi bir öğreti, hele günümüzdeki yanlış adlandırmayla Hümanizm hiç değildi. Bu anlayış Kur'an-ı Kerim temelli bir yaklaşımdı. 
Zira Kur'an-ı Kerim'de hayır, birr/iyilik, infak, zekât, sadaka, itâm/fakiri doyurmak, ayrıca karz-ı hasen/güzel borç verme gibi olguları kavramlaştırmış; “bir maldan Allah'ın kullarını faydalandırmayı” tavsiye etmiştir. Yine Hz. Peygamber'in, insanoğlunun ölümünden sonra bile kesilmeyecek amelleri saydığı, “cari sadaka, faydalı bilgi ve salih evlat” hadis-i şerifinde geçen “sadaka-i cariye” ifadesi İslam dünyasında sosyal bir tutuma dönüşmüştür. 


İşte Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde gösterilen bu yol zamanla kurumlaşmış ve “vakıf” dediğimiz kurumu ortaya çıkarmıştır. Zira İslam dini, ahlaki ilkelere geniş bir şekilde yer veren her vesileyle insanları birbirlerine yardıma teşvik eden, egoist düşünceyi hayır yapma yoluyla ıslah eden bir dindir. 

Tarih boyunca vakıf kurmak için yarışan Müslümanlar şu ayetlerin muhatabı olarak bu mühim işe girişmişlerdir: “Siz sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe kavuşmuş olmazsınız.” (Âl-i İmrân, 3/92); “Mallarınızı Allah yolunda harcayın, kendi elinizle kendinizi 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tehlikeye atmayın, iyilik edin; doğrusu Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara, 2/195.) 


Anlaşıldığı kadarıyla Türk-İslam tarihinde hayırsever Müslümanlar tarafından vakıf kurmak ahirette kurtuluş elde etmenin bir aracı olarak görülmüş ve İslam dini Müslümanları çok fazla sayıda vakıf kurarak sosyal dayanışmayı omuzlayacak farklı türde vakıflar kurmaya teşvik etmiştir. İşin özü, tarihe baktıgımızda Müslüman toplumlar kendilerini İslamiyet'in ruhuna dayalı olarak sosyal ve ahlakitemeller üzerinde inşa ederek yükselmişlerdir. 


Vakıf nedir? 


Vakıf, İslam beldelerinin özellikle de Selçuklular ve Osmanlılar zamanındaki Anadolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında çok önemli bir rol oynamış dini, hukuki ve sosyal bir kurumudur. Tarihin tanık olduğu en önemli yardımlaşma örneklerinden biri olan vakıf, kişinin malının veya mülkünün bir kısmını ya da tamamını belli bir amaç için kendi hür iradesiyle bir hayır için harcanmak üzere tahsis etmesidir. 


Vakıf kavramının tanımından hareketle Türk-İslam tarihinde toplumun temel dayanaklarından biri olan bu kurumun var olabilmesi için o toplumda üç anlayışın çok ileri düzeye erişmiş olduğu görülür. Bunlar; hayır için zenginliğinden vazgeçebilme duygusu yani diğerkâmlık, hür irade ve vakfı koruyacak olan gelişmiş bir hukuk sistemi. Böylece vakıf 


MAYIS 2019 BJ 


GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE — — uu ua 











Araştırmalara göre geniş Osmanlı coğrafyasında 1546 yılında yalnız İstanbul'da 2515 
vakıf bulunuyordu. XVIII. asırda sadece Halep eyaletinde toplam 687 vakıf kurulmuştu. 





ve ona bağlı olarak infak anlayışının inşa ettiği bir sosyal ruhla karşı karşıya olduğumuz kendiliğinden ortaya çıkmış olur. 


Araştırmalara göre geniş Osmanlı coğrafyasında 1546 yılında yalnız İstanbul'da 2515 
vakıf bulunuyordu. XVIII. asırda sadece Hâlep eyaletinde toplam 687 vakıf kurulmuştu. 
Yine yapılan araştırmalarda XVI. asrın başında vakıf arazilerinin toplamda Osmanlı topraklarının 1/5'ini kapsadığı saptanmıştır ki dokunulmaz ve vergiden muaf sayılan vakıf arazilerinin bu oranı bir devlet için ciddi bir rakamdır. 


Osmanlı hukuk sistemi içerisinde vakıflar ve türleri çeşitlilik gösterir. Bu mesele hukuka ilişkin teknik bir konu olduğundan yazının sınırları dışında yer almaktadır. Ama Osmanlı toplumundaki yeri ve sosyal hayattaki pratik etkisi ve kurulu- şu bakımından üç vakıf türüne bakmakta yarar vardır: Hayri vakıflar, Avarız vakıfları ve Aile vakıfları. 


Hayri vakıflar; dini, sosyal, kültürel amaçlar için tahsis edilen vakıflardır. Avarız vakıfları; 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mahalle ve köylerde hastalanan fakirlerin tedavisi, hastalık sebebiyle çalışmaktan ve geçimini temin etmekten aciz kalanların ailelerinin iaşesi, kimsesiz çocukların bakılıp gözetilmesi ve yine yoksulların cenazelerinin kaldırılması gibi insani amaçlarla kurulan vakıflardır. Aile vakıfları; gelirinin bir kısmını sosyal, kültürel ve dini amaçlara, vakıf kurucusunun kendisine, aile fertlerine, akrabalarına ve diğer kişilere tahsis ettiği vakıflardır. 


Hayır işlerini sırtlanmış vakıfların devamlı olarak işleyebilmesi için doğal olarak düzenli bir geliri olması gerekiyordu. 
Hayırseverler, kurdukları vakıfların faaliyetlerini sürdürebilmesi için “akarat” denilen gelir kaynaklarını da bağışlamışlardır. Bu akarlar arasında araziler, arazilerin işletilmesinden elde edilen gelirler; çiftlikler; üzüm bağları, bahçeler, iktisadi gayeler için yapılmış başka yapılar gibi gayrımenkuller ve hayvan derisi, gemi, nakit para gibi menkuller bulunmaktaydı. 
Doğal olarak vakfın sürekliliği için varlığının da sürekli olması gerekmekteydi. 


Hanım sultanların vakıfları 


Osmanlı tarihinde bilhassa hanım sultanlar başta olmak üzere kadınların vakıflar aracılığıyla hayır işlerinde öne geçtikleri görülmektedir. Osmanlı tarihinde pek çok cami, çeşme, imaret, hastane gibi kamu yararına çalışan kurumun kadınlar tarafından kurulduğu tespit edilmiştir. Kurduğu vakıflar ve gerçekleştirdiği hayır işleri Osmanlı kadınının mülk sahibi olduğunun göstergesi olarak kabul edilmiştir. 


Birkaç örnekle somutlaştırmak gerekirse: Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun Bursa'da bir tasavvuf tekkesi, bir cami ve bir köprü yaptırmıştır. TI. Beyazıt'ın cariyesi Gülruh; Akhisar ve Aydın'da bir cami ve imaretler kurmuştur. Nakşidil Valide Sultan ise; yaptığı hayır işleri ile ünlü bir validedir. 
İstanbul'un farklı semtlerinde çeşmeler, sebiller, imaretler ve namazgâhlar yaptırdığı gibi Fatih'te sıbyan mektebi inşa ettirmiştir. Fatma Hanım Sultan tarafından kurulan vakfın şartları arasında ilginç bir detay vardır. Vakfiyede “biri kiraz vakti diğeri üzüm vaktinde olmak şartıyla yılda iki defa talebelerin pikniğe götürülmesini” şart koşmuştur. Sultan III. Murat'ın kızı Ayşe Sultan eşi İbrahim Paşa'nın türbesinde Kur'an okumak, tespih çekmek ve hacca gitmek üzere görevliler tayin etmiştir. Sultan IV. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Valide Sultan birçok hayırlı ve güzel işe imza atmış 


başka bir hanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakfiyesin- de; talebeler için kışın odun kömür masraflarını düşünerek 3000 akçe, yazın gezilere götürülmesi için 3000 akçe, yazın sebilhaneye kar alınması için 20.000 akçe, ramazanda yoksullara dağıtılmak üzere; pirinç, soğan, odun alınmasını istemiş bunun için de 12.000 akçe vakfetmiştir. 
Hatice Sultan, hacca gidecek adayları düşünerek yolda susuzluk çekmemeleri için hem yüklerini taşıyacak hem de su taşıyacak 65 adet deve kiralanmasını ve yeteri kadar su tedarik edilmesini istemiştir. 
Bununla da yetinmeyip camiler için mum, kandil, zeytinyağı için senede 3000 akçe, mübarek gecelerde kandil yakacak olan görevliler içinse senede 4000 akçe harcanmasını vakfetmiştir. Sultan 
4. Mehmed'in Baş Hasekisi, Haseki Gülnuş Valide Sultan, İstanbul'da Galata Yeni Camii ve Üsküdar'da bir camii inşası yanında Mekke'de hayır işleri için 21 adet köy vakfetmiştir. 
Hürrem Haseki Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan da Edirnekapı'da külliye, Üsküdar'da iki minareli cami, çifte kervansaray, mektep, hastane, imaret, medrese ve çeşmeden oluşan eserleri yanında Arafat'tan Mekke'ye su götüren bir vakfin da kurulmasına vesile olmuştur. Bu liste sayfalar hatta birkaç kitap dolduracak şekilde uzatılabilir ama verilen örneklerden maksat hâsıl olmuştur diye düşünmekteyiz. 


Sıradışı vakıflar 


Tarihimize baktığımızda sosyal dayanışma ve kültür sahaların- da faaliyet gösteren vakıfların yanı sıra günlük hayatta farklı ihtiyaçları gidermeye çalışan çok çeşitli vakıfların da kurulduğuna şahit olmaktayız. Bu vakıfların kuruluş felsefesine indiğimizde ise Türk-İslam medeniyetinin insanı her yönüyle ele alan bütüncü bakış açısının izini görmek mümkün olmaktadır. Bu ilginç vakıflardan bazısı şunlardır: 


Güzel Yazı Öğreten Vakıf, Hastalara İlaç Yapan Vakıf, Sokak Hayvanlarına Ekmek Veren Vakıf, Sakız Ağacı Diken Vakıf, Hastalara Evinde Hizmet Veren Vakıf, Kızlara Çeyiz Hazırlayan Vakıf, Duvar Yazılarını Silen Vakıf, İpekböcekçiliğini Geliştiren Vakıf, Çiftçilere Tarım Aleti Temin Eden Vakıf, 





Vakıfların varlığı sosyal hayatta farklı olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 
Bunların en başında 
İslam kültür 

ve miraslarının uzun bir dönem korunabilmesi gelir. 
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Çeşme Tamir Eden Vakıf, İsrafı Önleyen Vakıf, Sıcak Pide Dačitan Vakıf, Hayvanlara Mera Açan Vakıf, Yaz Günlerinde Soğuk Su Dağıtan Vakıf, Şehit ve Sahabe Türbelerini Tamir Ettiren Vakıf, Deniz Kazazedelerine Yardım Vakfı, Fakirlerin Vergisini Ödeyen Kadın Vakfı, Çocukları Sünnet Ettiren Vakıf, Çevre ve Ormanı Koruyan Vakıf, Camilerdeki Saatleri Tamir Ettiren Vakıf, Halkın ve Yolcuların Hayvanlarını Sulayan Vakıf, İnsanları Hacca Gönderen Vakıf, Şehrin Güzelliğini Koruyan Vakıf, Sıcakta Sebillere Kar Getiren Vakıf, Öğrencilere Piknik Yaptıran Vakıf, Nehir Kenarına Ağaç Diken Vakıf. 


Vakıfların varlığı sosyal hayatta farklı olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bunların en başında İslam kültür ve miraslarının uzun bir dönem korunabilmesi gelir. Vakıflar, hayır faaliyetleri yürüterek zor durumdaki bireyi toplum içinde yalnız bırakmamış, bu tür ihtiyaç sahiplerini topluma entegre etmiş ve sosyal ahengi korumuşlardır. 
Yine vakıflar arazilerin küçük parçalara bölünmesinin önüne geçmiştir. Ayrıca lonca ya da mahalle üyeleri için âdeta bir sigorta güvencesi sağlanmıştir. Özetlersek savunma hariç medeni bir toplumda olması beklenen tüm sosyal hizmetler bu sistem sayesinde yerine getirilmiştir. Hatta iddialı bir cümle kurarsak, vakıflar Kur'an-ı Kerim'in müminlere öğütlediği hayır yapma ilkesini sosyal alanda ete kemiğe büründüren en önemli mecralardan biri olmuştur denilebilir. m 
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İMAN GEMİSİNDE BİR ÇİFT: DÜNYA VE ΑΗΙΒΕΤ 


Birbirini tamamlayan çiftler yaratan (Yasin, 36/36.) Allah'ın adıyla... 


Gündüzü ve geceyi, sıcağı ve soğuğu, tatlıyı ve acıyı, siyahı ve beyazı, güzeli ve çirkini, mutluluğu ve hüznü, dünyayı ve ahireti yaratan, böylece manayı var eden Allah'ın adıyla... 


Beyazın gölgesi siyah, sevincin gölgesi gam, zalimin gölgesi mazlum görünüyorsa bunların gerçekte ne olduğunu hakkıyla bilen Allah'ın adıyla... 
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Gülsüm SOYDAN 
İstanbul Ataşehir Vaizi 


İnsan yüzünün, sadece bir yarısı kendi içerisinde uyumlu ve simetrik olsa, yüzün bu yarısı diğer yarısıyla uyumsuz olsa nasıl olur? Gözün hizasın- da kulak, kulağın yerinde göz olsa... Güzellik midir, yüzün yarısındaki uyum? 


Ya Nuh Peygamber, canlıları gemiye neden eşleriyle birlikte aldı? (Hud, 11/40.) Kıyamet selinden sonraki hayatın devamı için değil mi? Bir damla suyun olmadığı ortamda gemi inşa eden Nuh Peygamberle nasıl alay edildiyse (Hud, 11/38.) ahi- 





reti görmeden ona iman edenlerle de tarih boyu alay edilmiştir. Gemiye binmediği için boğulmak ve boğulanlardan olduğu için yanmak, yaptıkları sebebiyle Allah'ın onlar için hazırladığı sondur. İnsanı bu sondan kurtaracak olan, dalga geçilmekten uzak durmak degil, dalgalardan uzak, hak çağrıyı kabul ederek gemiye binip güvende olmaktır. 


Ahiretin varlığı bilinemez ancak buna iman edilebilir. Bu bilinçle yaşanır ki dünya hayatının anlamı izah edilebilsin. 











Dolayısıyla bilgi seviyesinin ahirete imanla herhangi bir orantı içinde olmadığını söylemek mümkün görünüyor. 


“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9.) ayeti ilim öğrenmenin fazileti bağlamında çokça dile getirilir. Oysa ayet-i kerimenin öncesini ve sonrasını okuduğumuzda meselenin rengi biraz farklı gibi: 


“İnsan, başına bir bela bir sıkıntı gelince hemen Rabbine yönelerek dua eder. Sonra da Rabbi onu katından lütfettiği bir nimetle sıkıntıdan kurtarınca daha önce O'na nasıl yalvarıp yakardığını unutur, Allah'a ortaklar koşmaya başlar ve sonunda O'nun yolundan sapar/ insanları da saptırır. Ey Peygamber! O nankör insana de ki: İnkârınla biraz daha eğlen bakalım, şüphesiz sen cehennemliğin tekisin. Söyleyin, öyle biri mi hayırlıdır, yoksa geceleri secdeye kapanarak, ayakta durarak ibadetle meşgul olan, ahiret endişesi taşıyan ve Rabbinin şefkat ve merhametini uman birisi mi? Ey Peygamber! 
De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler; bu bilince sahip olanlarla 





ği 


olmayanlar bir olur mu?’ Fakat düşünüp öğüt alacak olanlar, ancak akıl sahipleridir.” (Zümer, 39/8-9.) 


Buradan anlıyoruz ki insan, 


ahirete iman trenini, ilmin hararetinin buharıyla değil, amelin hararetinin buharıy- 


la yürütebilir. Elbette ahirete inandığımızın işareti olan ameller yapmak için ilim sahibi olmak gerekir fakat ilim sahibi olmak, amel etmek için yeterli değildir. Neyleyim ilmi, neyleyim fikri, içinde salınan amel olmayınca... 
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Herkes bir şeyler için koşturduğunu söylüyor yeryüzünde ama ne için? Hakikat suyunun arayışı yolunda olmalı koşturmalarımız. Hacer'in, İsmail bebeğe su ararkenki gayreti misali. Yasin suresinin ikinci sayfasında anlatılan, üç peygamberin ardından şehrin öteki ucundan koşarak gelip kavmini uyarmaya çalışan adam misali. Ya da Musa'nın yanına koşarak gelip Firavun'un adamlarından onu korumaya çalışan insan misali. Hakikat suyunu, insanlığa faydalı olacak koşturmalar sonucunda içebiliriz, sadece kendimiz için koşarak değil. Bu öz eleştiri, şairin dilinden şu güzel mısralara dökülmüş: 


Hâcet-i dünya için varırsın yüz yere 


Hâcet-i ukbâ için komazsın hiç yüz yere (Ziyaeddin Nakşibendi) 

İnsana yatırım yapmak 


Dünya, sincabın iki eli arasında sıkıca tuttuğu bir fındık gibi ellerimizde. Hâlbuki insanlık tecrübesi, kendimizden ziyade başkalarına yardımcı olmanın, insanı huzurla donattığını söylüyor bize. Yatırımlık insanlar olmalı hayatımızda. Hani bazı evler vardır; eski, yıkık dökük, tapusu yok, imar izni yok, suyu, elektriği kaçak... Yine de alırsın ya o evi, yatırımlık ev diye... Günün birinde kentsel dönüşüm gelir, tapusu çıkar, imar izni verilir, suyu, elektriği bağlanır umuduyla böyle bir eve yatırım yaparsın uzun Vadeli kâr etmek için... Hiç mantıklı görünmez oysa yaptığın... 
İşte böyle yatırımlık insanlar olsun hayatımızda. Yıkık dökük, kendi kimliğini kaybetmiş... Günün birinde Rabbim dönüşüme uğratır onu da işte o zaman emeğinin, çabanın karşılığını iki cihanda alırsın. 
İnsan, bir evden daha fazla hak etmiyor mu yatırımı? Gönlünde Allah'ın evi varken... 


Ahiret akçesini arayacağımız yer, üzerine bastığımız topragın içindeki define değil, topraktan yaratılan insanın gönül zenginliğindedir. Bu dünya hayatında, yürüyerek girdiği şifahaneden kötürüm çıkanlar olduğu gibi bazen de şifa umduğu, uçarak girdiği gönüllerden kanadı kırık çıkanlara kanat germektir ahiret zenginliği. 
Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın dediği gibi: 

Harâbat ehlini hor görme zâkir Defineye mâlik virâneler vardır 


Dünya, ahirete giden bir yol ise madem, “Yolun hakkını verin.” 
(Buhâri, Mezâlim, 22.) hadis-i şerifini de hatırlamak gerekir: Resulüllah, “Yollarda oturmaktan sakınınız.” buyurunca ashab-ı kiram, “Ey Allah'ın Resulü, yollarda oturup konuşmamız bizim için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.” demişlerdi. 


“Eğer mutlaka orada oturmanız gerekiyorsa oturunuz fakat yola da hakkını veriniz.” 


“Ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir?” 


“(Bakılması helal olmayan şeylere karşı) gözleri kapamak, (gelip geçenleri) rahatsız 


etmekten sakınmak, selam almak, iyiliği tavsiye edip kötülükten vazgeçirmektir. Ayrıca yolunu şaşırana da yol göstermektir.” (Ebu Davud, Edeb, 12.) 


Ahirete giden bu dünya yolunun hakkı, haramlardan uzak durmak, yeryüzünde yaşayan hiçbir canlıyı rahatsız etmemek, insanlarla selamlaşmak; barış ve huzur içinde yaşamaya gayret göstermek, iyilikleri, güzellikleri artırmak ve kötülüklerin de azalması için çabalamak, Allah'ın ipine topluca sarılmaktır. Ayrıca gönül gözü- ne katarakt indiği için istikametini kaybedenlerin de ayaklarının altına kabartmalı zemin olmaktır. 


Bu dünya yolunda yürürken ahiretin varlığını düşündürecek işaretleri görmek zor olmasa gerek. Uzun zamandır ailesinden uzakta yaşayan bir genç, annesinin yanına giderken ne hisseder? Sevdiği yemekler ve bu yaşına kadar üzerinde uyuduğu tertemiz yatağı, odası için mi gider annesinin yanına yoksa sadece annesi için mi, onun sevgisi için mi, onu razı etmek için mi? Yaptığı hatalardan pişmanlık duyarken annesinin bu hatalara üzülmesi onu daha çok pişman etmez mi? Bizler de vadedilen cennet için değil, sadece cenneti vadeden Allah'ın rızası için O'nun huzuruna dönmeyi arzu ederiz. Yunus Emre “Cennet cennet dedikleri / Birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver sen onu / Bana seni gerek seni” mısralarında ne güzel anlatmıştır bu yüce duyguyu. 
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ΣΣ ZİLİ İN, 
Ahiret yok, çığırtkanları fotoğrafın yarısını kesen sosyal medya tilkilerine benziyor. Bir gecelik saltanatları var. Yarın fotoğrafın tamamı önlerine konulduğunda pişmanlıktan parmaklarını ısıracaklar. Onlara inananlar ise alev topunu, bu çığırtkanların üzerine atmak istese de fotoğrafın tamamını yaratan Allah katında, mazeretleri geçerli olmayacaktır. Yarım kalan hesapların kapanacağı yerdir ahiret. 
Denize tuz gibi dökülen binlerce insanın ve ölü balık gibi karaya vuran çocukların hesabı sorulmayacak mı? 


“Bizim için bu dünya hayatından başka bir hayat yok!” (Mü'minun, 23/37.) diyerek insanlara kapısız ve penceresiz odalar yapan zalim mimardan, göklerin kapılarını açan ve gözlerimize pencereler yaratan Allah'a sığınırız. Bu dünyada yönümüz, başlardaki gözlerimizle göremeyeceğimiz ahirete dönük ve bakışlarımız yönümüzden sapmamak için yerde, bize kaçınılmaz ölümü hatırlatan toprakta olmalı. 
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Hayat yükü 


Bu dünya hayatının yükü ağır geliyorsa Harun'la desteklenmek için dua edelim. Nitekim Hz. Musa'ya da yükü ağır geldiğinde şöyle dua etmişti: “Rabbim! Göğsüme ferahlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü iyi bir şekilde anlasınlar. Ailemden birini bana yardımcı olarak görevlendir, kardeşim Harun'u. 
Beni onunla destekle.” (Tâhâ, 20/25-31.) 


Derken Hz. Musa, Rabbinden vahiy almak üzere kavminden bir süre uzaklaştı. Bu süre içinde onların yanında kalan Harun Peygamber, her ne kadar doğru yolu gösterse de onlar Allah'a ortak koştular. 
Hz. Musa geri döndüğünde ise gördüğü manzara karşısında öfkesinden kardeşi Harun'un yakasına yapıştı. Bu anda bile Hz. Harun, sakinliğini koruyarak kardeşine şunları söyledi: 


“Anamın oğlu; canım kardeşim! (Elimden geleni yaptım 


fakat) bu halk beni zayıf gördü ve az kalsın beni öldüreceklerdi. Beni küçük düşürme, düşmanları bana güldürme ve beni buzağıya taparak kendilerine zulmeden bu toplulukla birtutma.” (Araf, 7/15.) 


Bizi de desteksiz bırakma Rabbim! Harun'umuzu ver. Sabrı, hoşgörüyü, merhameti, sevgiyi ver. İstediğimiz sonucu alamasak da yakasına yapışıp hırpalamayacağımız, her zaman aklıselim, kalbiselim olmayı öğütleyen, ölümden sonraki hayata imanı ver. 


Rabbim! İçimizin göklerini ve yerini koruyup gözetmek bize ağır geliyor. Kalbimizin göğünü koruyabilsek içine şüphe lekelerinin düşmesine engel oluruz. Kalbimizin yerini, toprağını koruyabilsek ayaklarımız kaymaz, sabitleşir. Ektiğimizi de biçeriz. Bize yardım et. Bizim için de kalplerimizin göklerini ve yerini koru. Sana ve ahirete iman etmekte şüphe çisentilerinden dahi onu koru. m 
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Bu hâl üzere insanın, hayatında bir şeyleri öğrenmesi ve tecrübe edinmesi için bazı olayları yaşaması gerekir. Mesleğimin dördüncü yılıydı. İşim hazır, evlenmem için önümdeki tek engel askerlik, vatan borcu idi. Vatan borcumu ödemek için askere gitmiştim. İlk vardığımda ve bizimle beraber askere gelen arkadaşlarımızla toplanıp içtima alındığında bölük komutanımız gelip bizlere askerlikle alakalı birçok şey anlatmıştı. O konuşmasının içerisinde komutanımızın şu sözü çok dikkatimi çekmişti, "Burada çok şeyler öğrenerek memleketlerinize döneceksiniz." Öyle de oldu, öğreniyorduk nasıl yürüneceğini, yeme içme ile alakalı kuralları, tertip ve düzen ile alakalı kuralları, şahsi temizlikleri ve toplu bir şekilde yaşarken uyulması gereken kuralları. Bununla beraber yaptırılan şu vazifeye akıl erdiremiyordum: Yağmur yağarken yolda biriken suların süpürülmesine, evet yağmur yağarken. Sonra anladım. Bir askerin canını vereceği vatan için yağmur yağarken bile vazifeye devam etmesi, kanını vereceği bayrak için kar yahut soğuk demeden nöbetini tutması gerektiğini. Askerlik bitiyordu çok şeyler öğrenmiştik. 
Annelerimizin ve babalarımızın kıymetini, hısım ve akrabalarımızın değerini. Teskereyi alıp tekrar mesleğime başladığımda anladım mesleğimin kıymetini. Yağmur yağarken yolda biriken suları süpürmek mantıksızdı ama çok sevdiğim 


mesleğim için günlük bir saat olsun görev yaptığım camimin temizliği, tertip ve düzeni için de uğraşmam gerekiyordu. 
O günden sonra bunları kendime görev bilerek yapmaya başladım. Bunları yaptığımda camimin cemaati artmış, cemaatimin bana karşı tutum ve davranışı olumlu olmuştu. 
Daha önce ön yargılı davranarak göremediğim güzellikler severek, özenerek ve değer vererek yaptığım bu işimde de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmisti. 


Artik bir seylerin daha da farkına varıyordum; görevimin sadece beş vakit ezan okuyup namaz kıldırmak olmadığının. 
Cami derslerine başladık. O kadar çok zevk alıyordum ki bir vakit namazda olmadığım- da, hocasını göremediğinde telefonuna sarılıp hocam bir sıkıntınız mı var, diye soran ve telaşa kapılan cami dersi cemaatimin varlığından. Aslında sadece Kur'an öğrenmiyorduk, bu vesile ile birbirimizi daha çok tanıyor ve Müslümanın Müslüman hakkında olumlu düşünmesi gerekliliğini de birlikte yaşıyorduk. 


Yıl iki bin on sekiz ve aylardan Ağustos. Adana'mızın en sıcak günlerinden biri, günlerden Cuma. Kızım Elif ufak bir ameliyat olacağı için hastanedeyiz. 
Hastaların yoğunluğundan dolayı ameliyat gecikirken Cuma namazının vakti yaklaşıyordu. 
İşi riske atmamak için cami cemaatimizden namaz kıldırmasını bilen birisini telefonla 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arayarak yetişememem durumunda namazı kıldırmasını ve Cuma salası okunduğunda caminin klimalarını açmasını söyledim. Geç de olsa hastanedeki işimiz bitmiş ve ezan saatine kırk dakika kalmıştı. Görev yaptığım camiinin hastaneye uzaklığı otuz beş kilometreydi. Ezanın okunmasına on dakika kala camiye geldiğimde Cuma namazını kıldırması için aradığım arkadaş caminin klimalarını açmış, kendisi de mihraba geçmiş Kur'an-ı Kerim okuyordu. Cami cemaati de abdestlerini almış ben olmadığım için caminin dışarısında bekliyorlardı. Benim geldiğimi gördüklerinde caminin kapısından girer girmez hepsinin benim peşimden camiye girdiklerini gördüm. 
Yirmi yıldır fark edemediğim cami için bir imamın ne kadar önemli olduğunu, cami cemaatinin hocalarını ne kadar çok sevdiğini o gün gördüm. Acaba bunları görmem için bunları yaşamam mı gerekiyordu? 
Belki ben bunları yaşamadan emekli olsaydım cami cemaatimin beni bu kadar sevdiğini, benim de cemaatimi ne kadar sevdiğimi anlayamazdım. Ve yeni göreve başlayan meslektaşlarıma camii cemaatinizi sevmeniz için yirmi yıl beklemenize gerek yok, demek istiyorum. Onların, siz hocalarını çok sevdiklerini anlayın yeter. 
Yunus Emre'nin de söylediği gibi, “Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.” m 
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.Ö. 4000'lere uzanan tarihiyle dünyanın en eski yerleşim 

merkezlerinden biri olan Dımaşk, Hz. Ömer devrinde Halid b. Velid tarafından fethedilerek (14/635) İslam toprağı olmuştur. Fetihten sonra, M.Ö. I. yüzyılda inşa edilen Roma-Pagan Temenos Tapınağı'nın doğu kısmında bulunan çevresi sütunlu, yüksek duvarlı büyük salon Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın kararıyla mescide dönüştürülmüş, 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tapınak avlusunun batı kısmı miladi IV. asırda yapılan Aziz Yohannes (Vaftizci Yahya) Kilisesi ile birlikte Hristiyan ahali- ye bırakılmıştır. 


Üç çeyrek asır Müslümanların toplanıp ibadet ettikleri mescit, Şam-ı Şerif'in ihtiyacına cevap veremez olunca VI. Emevi Halifesi Velid b. 
Abdülmelik aynı yerde büyük bir cami yaptırma kararı alır. 
Mabed harabesinin batısında bulunan kiliseyi daha büyük bir kilise vadederek Hıristiyanlardan alır ve asırlardır ibadet mahalli olarak kullanılan bu sahanın tamamına devletinin sembolü olacak Emeviyye Camii'ni inşa ettirir. (705-715) 


Erken dönem İslam mimarisinin en müstesna örneği olan ulu cami, bir kenarı diğerinin on katı uzunluğunda dikdörtgen bir harime ve büyük bir avluya sahiptir. Eski Roma mabedinin kıble yönüne denk düşen güney duvarı, caminin uzun kenarı olarak düşünülüp tahkim edilmiş, köşelerdeki 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iki burç minare kaidesi olarak kullanılmış, caminin batı ve doğu duvarları köşelerden itibaren kuzey yönünde inşa edilmiştir. 


Şehrin merkezinde bulunan caminin, çevresindeki hareketli sokaklardan ve çarşılardan insanı bir anda soyutlayıp içine alan dört giriş kapısı vardır. Batıdan Hamidiye Çarşısı yönünden Bâbü Berid, doğudan Bâbü Ceyrün ve kuzeyden Bâbü'l-İmâre kapıları avluya, Bâbü'z-Ziyâde ise kıble duvarından direk cami içine açılmaktadır. 


Çift katlı ve mozaiklerle süslü revaklarla çevrili mermer zeminli avluya Harem-i Şerifte- ki gibi ayakkabısız girilir. Geniş avluyu şadırvandan başka iki küçük kubbeli yapı süsler. 
Bunlardan eski mermer sütunlar üzerine oturtulmuş, sekiz cephesi altın zeminli mozaiklerle bezeli olanı oldukça göz alıcıdır. Kubbetü'l-Hazne adı verilen bu şirin yapı cami bakım ve tadilatının yapılması, eğitim-öğretim ve din hizmetleri masraflarının karşılanması için kurulan vakıf gelirlerinin muhafaza edildiği bir beytül- mal vazifesi görmüştür. 


Emeviyye Camii'nin her biri farklı mimari tarzda yapılmış üç minaresi vardır. Temenos Tapınağı'nın doğu burcu üzerine inşa edilen Mi'zenetü İsa, halk arasında ahir zamanda Hz. İsa'nın ineceğine inanılan minaredir. Batıdaki burç üzerine inşa edilen Mi'zenetü'l-Garbiyye, bir odasında 


İmam Gazali'nin uzlete çekildiği minare olarak meşhurdur. Kuzey avlu revakı üzerinde yükselen Mi'zenetü'l-Arüs (Gelin Minaresi) ise zarif üslubuyla sonraki dönem Emevi mimarisine öncülük etmiştir. 
Bu minarenin hemen arkasında cami duvarına bitişik bir bahçe içinde Kudüs fatihi Selahaddin Eyyübi'nin türbesi bulunur. 


Şam Cami-i Kebiri'nin harimine avludan ana giriş çarριοι güzelliktedir. Üç kemerin üzerinde yükselen altın zemin üzerine rengârenk mozaiklerle bezenmiş üçgen alınlıklı cephe abidevidir. Cephe mozaiklerin- de yüksek ağaçlar, nehirler, evler, köşkler ile belli ki cennet şehir Şam tasvir edilmiştir. 
Caminin iç ve dış duvarlarında, revaklarında, Kubbetü'l-Hazne'de yer alan bitkisel motifli, şehir ve bina tasvirli mozaikler yer yer tahrip olmuşsa da hâlâ muhteşemdir. Harimin avluya bakan sütunları geometrik desenli mermerlerle kaplanmıştır. 


İç mekân kıble duvarına paralel üç sahn sıralı sütunlarla bölünmüş ibadet alanı ile bunları üç kemerli ana giriş kapısından mihraba kadar dik kesen daha yüksek ve geniş bir sahndan oluşur. Her biri oldukça uzun ve yedişer saf tutulabilecek genişlikte olan sahnlar, on sütun üzerine oturan on bir yüksek kemer ve bunların üstünde yer alan alçak kemerler ile ayrılmıştır. Mihrap hizasın- da, yatay ve dikey sahnların 


kesiştiği noktanın tam ortasında dört ayağın taşıdığı Kubbetü'n-Nesr yer alır. Caminin üst kısmı kalem işi tezyinatlı ahşap çatı ile örtülüdür. Gün ışığını farklı vakitlerde farklı tonlarla taşıyan vitraylarla süslenmiş 280 civarında pencere iç mekâna renk katar. 


Şam Emeviyye Camii, yüzyıllardır sürdürülen bir gelenekle hariminde ve avlu revaklarında çeşitli seviyelerde kurulan ders halkalarıyla meşhurdur. 
Kaynaklar, ulu mescitte her sabah namazdan sonra Kur'an'ın yedide birinin okunup haftada bir hatmin tamamlandığı “sub meclisleri”, ikindi namazı sonrası Kevser'den Nas'a kadar daha ziyade çocukların devam ettiği “kevseriyye”ler gibi sürekli kıraat, talim, hadis halkalarının ve meşhur âlimlerin katıldığı ilmi sohbet halkalarının bulunduğunu haber verir. 


Emeviyye Camii zaman içinde büyük yangınlarla tahriba- ta uğrasa da Selçuklu Sultanı Melikşah ve Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid devirlerinde iki büyük tadilattan geçmiş, ihtişamıyla asırlara meydan okuyan bir mabettir. Şam-ı Şerif'in bu ulu mescidi her devirde dini ve ilmi hayatın önemli bir merkezi olduğu gibi sosyal ve siyasi hayatın da kalbi olmuştur. İnancımız odur ki onun serin avlu revakları daima Şam halkının mutatları üzere buluşup toplandıkları, sohbet edip Kur'an okuyarak namazı bekledikleri nadide bir mekan olmaya devam edecektir. m 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İSLAM FITRİ TABİİ VE UMUMİ 


Ahmet Hamdi Akseki, önemli eserler neşretmiş çok yönlü bir İslam âlimidir. Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan Akseki'nin, Sırat-ı Müstakim ve Sebilü'r-Reşad gibi dergilerdeki yazılarının yanı sıra kaleme aldığı pek çok eser de Diyanet İşleri Başkanlığı yayımları arasından çıkmıştır. “İslam Fıtri Tabii ve Umumi Bir Dindir” adlı eseri de daha önce Başkanlık tarafından basılmıştır. Eser, giriş bölümü αιşında on yedi bölümden oluşur. 


Bir bakıma kitabın özeti de sayılabilecek giriş bölümünde yazar, dinin insan için “insanın fıtratına yerleştirilmiş ezeli bir hakikat” ve bu hakikatin de İslam; İslam'ın da insanlık dini olduğunu esaslarıyla birlikte anlatır. 


Birinci bölümde dinin mahiyetini, insana hayrı ve şerri bildirmesini, insan için maddi manevi saadet anlamına geldiğini; ikinci bölümde dinin ferdi ve toplumsal anlamda zaruri bir ihtiyaç olduğunu, dinin insana verdiği diyanet hissiyle insanın ve dolayısıyla toplumun ahlak ve fazilet anlamında yükselebileceğini dile getirir. 


Üçüncü bölümde insanların tüm fiillerinin iyi mi kötü mü olduğuna hükmeden melekesi vicdandan, onun manasından, ahlakından, şuur ile arasındaki farktan, mahiyetine yönelik 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fikirlerden söz eder. Dördüncü bölümde dinin milli vicdanı vücuda getiren bir amil olduğunu söyler ve dinin gayesinin faziletli bir ahlak olduğunu ve dinsizliğin hem ferdi hem de toplumsal neticelerini anlatır. Beşinci bölüm- 





de dinin insanla doğduğuna, insanlığın varlığıyla yaşayacağına dikkat çeker. Yedinci bölümde dinlere esas fikirlerden, insanliğin ilk dini olduğu iddia edilen animizm ile tabiatperestlik olan natürizmin bir değeri olmadığını delilleriyle ortaya koyar. İnsanliğin ilk dininin İslam olduğunu Kur'an'la delillendirir. Sekizinci bölümde de “İnsanların hilkat- 


lerindeki hikmet ve gaye Allah'a ubudiyettir.” diyerek izahlar getirir. Dokuzuncu bölümde “Hak din, Hakk'ın dinidir.” sözünden hareketle hak dinin ne olduğunu, semavi dinlerin İslam'la yeniden ihyasını ve İslam nazarından dinlerin tekâmülünü anlatır. 


Onuncu bölümde batıl din ve itikatların nasıl ortaya çıktığından, on birinci bölümde hak dini batıl dinlerden ayıran özelliklerden bahsettikten sonra on ikinci bölümde de İslam öncesi dünyanın durumunu, İslam'ı ve onun esaslarını açıklar. On üçüncü bölümde İslam'da ibadetleri ve onların önemini; on dördüncü bölümde İslam'da ahlakı anlatır ve ahlakın nasıl mümini olgunlaştırdığını, güzelleştirdiğini ifade eder. On beşinci bölümde İslam'da akla verilen önemi, akılla nakil arasında çelişki bulunmadığını, İslam'ın tüm insanlar için tabii ve umumi bir din olduğunu söyler. On altıncı bölümde peygamberleri ve onların vasıflarını anlattıktan sonra son bölümde de peygamber olan Hz. Muhammed'i (s.a.s) anlatır. Akseki, İslam Fitri Tabii ve Umumi Bir Dindir adlı eserinde İslam dinini bir bütün olarak ele alarak onun bireysel, toplumsal ve tarihi zeminini, arka planlarıyla birlikte kaleme almış, fıtratla yakın ilişkisini delilleriyle ortaya koymuştur. m 
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“Anlamak serisi" kapsamında hazırlanan eser, Rabbimizin sevgi ve rızasını kazandıran, bireysel ve toplumsal hayatımızda çok önemli yeri ve olumlu etkileri olan zekat ibadetini hikmet ve fıkhi boyutu ile ele almaktadır. Zekatı Anlamak, okuyucuyu bilgilendirmekten ziyade, zekat ibadetinin hikmeti konusunda düşündürmeyi, ibadetin bilinçli bir şekilde, içtenlikle yerine getirilmesini amaçlıyor. 


www.yayinsatis.diyanet.gov.tr 








“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” 


(Âl-i İmrân, 3/92.) 
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